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Türkiye bir kez daha Avrupa Konseyi'nin gündeminde...Konsey'in 7-11 Mayıs günleri Fransa'nın Strasbourg kentinde toplanacak olan Danışma Meclisi, Türkiye'de 6 Kasım seçimleriyle kurulmuş bulunan bugünkü meclisin göndereceği 12 kişiden oluşan delegasyonun Konsey çalışmalarına katılıp katılamayacağına karar verecek. 

Generaller 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dagıttıkları için, Türkiye delegasyonunun Konsey çalışmalarına katılmasına olanak kalmamış ve Türkiye'nin üyeliği de askıya alınmıştı. 6 Kasım'daki genel seçimlerin ardından, geçtiğimiz Ocak ayında yapılan Konsey toplantısında, Türkiye'nin gönderdiği delegasyonun “yetki belgeleri"nin kabul edilip edilmemesine ilişkin oylamaya geçileme- den aniden ortaya çıkan “tercümanlar grevi” nedeniyle toplantı kesilmişti. Aynı konu bu toplantıda gene gündeme gelecek. Yani Avrupa Konseyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gönderdiği delegasyonu kabul ederek ya da etmeyerek Türkiye'de “demokrasiye geçilip geçilmediğine Karar verecek”, 

12 Eylül'den beri Türkiye, za 
tarihinin en karanlık, en gerici dönemini yaşıyor, Türkiye'de demakrasiye geçilip geçilmediği konusundatartışılacak bir yan kalmamıştır. 25 yerel seçimleri de yapıldı, ama ne değişti? Mahkemelerde kesilen idam cezaları durdu mu? işkenceler son buldu mu? 12 Eylül öncesinde yasalara uygun "olarak faaliyet gösteren partilerin ve demokratik örgütlerin yargılanmalarına son verildi mi? Genel af çıktı mı? Sıkıyönetim kalktı mı? Düşünce ve örgütlenme öz- 


Avrupa Konseyi 


Ahmet KARDAM 


gürlüğü sağlandı mı? Toplu sözleşme yapma ve greve gitme hakkı var mı? 
Insan haklarının ve demokratik özgürlüklerin daha da çok ayaklar altına alımiyor olmasının dışında değişen nedir? 
Batı Avrupa'dan Türkiye'ye giden heyetlere Özal hükümetinin “yapacağız edeceğiz” diye verdiği sözler mi? Bu heyetler 12 Eylül'den beri kendilerine verilen bu sözleri ciddiye alıp Türkiye'yi bugüne kadar Avrupa Konseyi'nden atmadılar. Bugüne kadar bu sözlerin hangisi tutuldu ki, bundan sonrakiler tutulsun? 

Kısacası Konsey, 25 Mart'taki yerel seçimlerle de ortaya çıktığı gibi, Türkiye halkını temsil etmeyen bugünkü meclisingönderdiği delegasyonun yetki belgelerini oylarken, Türkiye hakkında değil, kendisi hakkında karar verecektir. 
Avrupa Konseyi'nin bütün temel belgelerinde yer alan “Insan hakları” ve “demokratik özgürlükler” konusundaki sözlerin gerçekten bir anlamı var midır, yoksa bunlar kağıt üzerinde kalmaya mahkum fiyakalı sözlerden mi ibarettir? işte Konsey Türkiye konusunu oylarken gerçekte bu sorunun yanıtını verecektir. 

Peki, Konsey'in bu soruya şu ya da bu biçimde yanıt vermesi neye bağ- 


lı olacaktır? Türkiye üzerinde yeni bir model deneniyor. Açık askersel bir diktatörlük yerine, suratına “parlamento” maskesi geçirmiş faşist bir rejim...Bu rejime Avrupa Konseyi'nden başlayarak bellibaşlı bütün uluslararası kuruluşlardan “demokrasidir” fetvasını Çıkarttırmak...Böylece onu Batı dünyasında tartışılır durumda olmaktan bir an önce kurtarmak ve yalnızlaşmasına son vermek..Sonra da, “resmi onay” almış bu “birazcık otoriter demokrasi” modelini en başta Amerikan güdümündeki öteki az gelişmiş ülkelere de uygulatmak... 

İsviçre'nin Union Bankası Genel Müdür Yardımcısı Franco Müller bu planı çok güzel formüle etmiş. Müller şöyle buyuruyor: “Türkiye şu anda bir pilot ülkedir. Eğer başarılı olursa bu modeli diğer gelişmekte olan ülkelerde de uygulayacağız. Bu model Güney Amerika ülkelerinde başarıya ulaşmadı. Çünkü orada ordu herşeye kanışıyordu. Ama Türkiye'de durum böyle değil, Batılı stilde bir ülke oldunuz, buna devam edin.” 

Avrupa Konseyi'nin içinde Türkiye'- nin tekrar Konsey'deki yerini alması için canını dişine takıp göz yaşartıcı kahramanlık örnekleri gösteren Sir Bennett gibi “Türk dostları"nın görevleri işte bu modelin gerçekleşmesini sağlamaktır. 

Evet, Avrupa Konseyi 11 Mayıs'a kadar sürecek bu toplantısında Türkiye konusunda değil, Reagan yönetiminin bu planı konusunda karar verecektir. 
Ama bu karar, “insan hakları” ve “demokrasi” sözlerini ağzından düşürmeyen bu kurumun dünya kamuoyu önünde vereceği bir sınav da olacaktır. 


“Bastırın 50 bin markı, kurtulun askerlikten” 
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Türkiye Postası, 4 Mayıs 1984 


ŞU BİZİM TÜRKİYE 


Gelelim zamların faziletine 


Türk Iş'in Asya-Amerika Hür Çalışma örgütü (AAFLI) ile birlikte kadın sendikacılar için düzenlediği “Kadın Sendikacılar Eğitim Semineri"nde, ders ve konferans veren eğitimciler, hükümetin peşpeşe yaptığı zamlara karşı çıkılmamasını İstediler ve zamlar yapılmadığı takdirde yeni iş alanlarının açılamayacağını, işsizliğe çare bulunamayacağını, bu yüzden işçilerin zamlara karşı çıkmaması gerektiğini savundular, İlk bakışta inanılmaz görünse bile, semineri kimlerin düzenlediğine bakılınca “zamların fazileti” konusundaki derslerin amacı hemen anlaşılıyor. Bu seminerde Türk-İş'in işbirliği yaptığı örgüt AAFLI, CIA'nin özellikle Asya ülkelerindeki işçi hareketlerini bastırmak, bilinç saptırmasına uğratmak için doğru-Jan doğruya beslediği, fon aktardığı bir kuruluş, Türk-Iş zamlara karşı çıkar, ve hükümetten istekler sıralar gibi görünürken öte yandan da CIA yan kuruluşuyla birlikte yaptığı seminerlerde zamların yararlarını anlatmaktan çekinmiyor ve Türkiye işçi sınıfını budala yerine koymaya devam ediyor. 


Ne sihirdir ne keramet! 


Diyarbakır'ın, 1975 yılındaki şiddetli depremde yerle bir olan Hani ve Dicle ilçelerindeki prefabrik 400 ev, bir gecede kayboldu. Bu ilçelerde depremden yıllarca sonra yapılabilen, ancak ihmal ve bürokrasi yüzünden bir türlü asıl sahiplerine teslim edilemeyen 800 prefabrik evi, yerel yetkililerle anlaşan kimi açıkgözler, yeniden monte edilmek üzere satmak için bir gecede parça parça söktüler, Geriye sadece evlerin temelleri kaldı. Bu işi yapanlann izlerine rastlamak ise mümkün değil, 


Olur da, ayıp olur! 


Türkiye'de inanılmaz boyutlara varan 


Lokantalardan dışarı taşan yemek kokularını içine çekerek fotoğraftaki genç gibi aşçı dükkanı vitrinlerine burunlarım dayayanların sayısı günden güne çoğalırken, son ekmek zamlarından sonra ekmek bile 
“katık”lar arasına girdi. 
Temel gıdası ekmek olan çok nüfuslu yoksul ailelerin sofrasındaki ekmek, tıpkı Belediye görevlisi Mehmet Erçelik ailesinin sofrasındaki gibi azaldı. 11 kişilik aile artık günde 20 değil 

15 ekmek alıyor. Etin 
yüzünü ise, kıyma olarak, ayda bir kez görülebiliyor. 
Orta halli emekçi mutfak masrafını hesap edebilmek için çeşitli düzeydeki restoran veya aşçı dükkanlarının aşçılarına yemek yaptırarak gerçekçi bir hesap çıkartan Milliyet gazetesinin araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafı en az 60 bin lira ile 132 bin lira arasında değişiyor. Yeni saptanan asgari ücret İse 

ayda net 16 bin lira... 


Bakan sözüne kananın... 


10 liralik zam "orta direk” Mehmet ran in evine 
5i 20'den 15'e düşürd 


Gümrük Bakanı Mz Arıkan “Gurhet- 


SUYU TANIMAYAN MİNİK GÖZLER. Evinde suyu musluktan akarken 


görmeyen bir çir mini çeymaninden akan suyu, 


$ bin nüluslu Değerleri Mahatlasi'nin bek bir hayret ve merakla seyrediyor (Foia İsmali GÜNEŞ) 


Koca bir mahallenin su ihtiyacını “içilmez,, me karşıl 


5 bin kişiye bir çeşme... 
onun da suyu içilmez... 


Istanbul'un göbeğinde Çayırbaşı mahallesinde susuzluk çilesi 9 

yıldır sürüyor. Burada doğup büyüyen bebeler akar suyu ancak 

mahallenin tek çeşmesinde görüyorlar. Mahallede yaşayan 5 bin 

kişinin yararlanmaya çalıştığı tek çeşmenin üzerinde ise “içilmez” 

yazılı, Mikroplu, sağlığa zararlı bir su bu. Yinede bu sudan günde bir kova alabilmek için çeşmenin önünde gün boyu Kuyruklar uzuyor, saçsaça başbaşa kavgalar oluyor. 


Türkiye'de inanılmaz boyutlara varan pahalılık Parlamenterlerin de canını sikiyor. Hepsi geçinememeklen şikayetçi. 
Halkçı Parti Kocaeli Milletvekili Selüloz Işsendikası eski başkanlarından “Işçi kökenli” Salih Güngörmez “Elimize geçen para yetmiyor, milletvekili maaşları en az 
300 bin lira olmalı” dedi, Aynı Parti mil- 


günlerde, paskalya tatilinden yararlanarak Türkiye'ye gelen binlerce gurbetçi ise Kapıkule'de tam bir perişanlık halindeydiler. 
Gurbetçiler, “Hani didik didik aranmayacaktık! Hani beyan-sondaj usulü uygulanacaktı!” diye yakındılar, ama Kapıkule 


letvekillerinden Orhan Otağ ise buna “Olur, ama ayıp olur. Asgari ücret brüt 24 
bin, net 16 bin lira. Maaşlarımızı artırmadan önce onu artıralım, yoksa ayip olur” cevabını verdi, 

O onu dedi, bu bunu dedi ama 12 Eylül parlamentosunun “millet”vekilleri gene de hanl harıl maaş artıracak formül 


peşindeler... Ve besbelli ki kısa sürede 


bulacaklar da... 


Yolcu Salonu Müdürü ve yetkililer, kendilerine hiçbir talimat gelmediğini görevleri- ni yapmak zorunda olduklarını söylemekle yetindiler. Aslında Bakan Arkan, tupki Başbakan Özal gibi davranmış, “Belki tular” niyetine boşa alış yapmıştı. Türkiye'- de de, Kapıkule'de de, işler eski tas eski hamamdı, Hürriyet gazetesi, haberi, “Bakan konuştu, Kapıkule'de ızdırap arttı” başlığıyla verdi. 


kizlarının ardından gözyaşı döküyor 


i 
U 


A ig `i 
|, Soysal ailesi, nereye götürüldükleri bilinmeyen 


Kızlar da, dinci örgüt üyesi hoca da kayıp!.. 


“Şu bizim Avrupa”daki en önemli sorunlardan biri çocuklarımızın, gençlerimizin savruldukları yerler, karşı karşiya bulundukları tehlikeler... Farklı bir çevrenin farklı bir kültürün insanlarının bambaşka bir kültür, bambaşka bir yaşam biçimiyle karşılaştıklarında verdikleri tepkiler, çoğunlukla aşırı noktalara varıyor; hayatlar, yuvalar sönüyor. Budurumdan yararlanan güçlerin başında gurbetteki emekçilerin din duygularini sömüren, çeşitli karanlık amaçlara hizmet eden sözdedin adamları, gerçek amaçları çok farklı olan yalancı din örgütleri geliyor. Kuran kursu, din dersi derken, işin ucunun nerelere varacağı belli olmuyor. Bunun son acı örneklerinden biri de 
13 yaşındaki Songül Soysal, 18 yaşındaki Selvinaz Soysal kardeşlerin ve arkadaşları olan Seycan Şahin'in başlarına gelenler, Federal Almanya'da yaşayan işçi çocuklarından olan üç genç kız 22 Aralık 1983'den beri kayıplar ve tüm aramalara rağmen bulunamıyorlar. O günlerde üç güzel genç kızla birlikte, kuran hocası Nail Yüksel de sırra kadem basmış. Nail Yük- 


sel “olayla ilgim yok” diyor ve kızların kaybolduğu günlerde Türkiye'de bulunduğunu ispatlıyor. Ama, kızların bir Ortadoğu ülkesine kaçırılmaları planının Türkiye üzerinden Uygulanıp uygulanmadığı, bu işin bir şebeke tarafından mı, yoksa tek tek kişilerce mi yapıldığı bilinmiyor. Soruşturmayı derinleştiren Federal Alman polisi, üç kızın Almanya'da özellikle Almanya'da kolu olan ve Frankfurt'ta faaliyet gösteren dinci bir örgüt, “Türkiye Milli Görüş” örgütünce bir süre alakonduklarını saptamış durumda. Kuran hocası Nail Yüksel ise Islamın Kurtuluşu örgütüne bağlı, Soruşturmayı sürdüren Federal Alman Polisi Islamın Kurtuluşu örgütüne bağlı çalışan Türkiye Milli görüş örgütü ve yayın organı Hicret Gazetesi idarehanesine düzenlediği baskınlarda, örgütün, Türkiyeli işçi çocuklarını Türkiye'de şeriata uygun bir düzen kurmak amacıyla eğittiğini belgeleyen çok sayıda yazılı belge buldu. Kayıp üç Türk kızının aynıamaçla eğitilmek üzerebir islam ülkesine gönderildikleri sanılıyor. 


Bir turist çek, sütyenli olsun 


en önemli (1) tarışması ne genel af, ne Doğru Yos partisinin kapatılmak istenmesi, hatta ne de zamlar! Gazetelerin birinci sayfalarına yansıyan en önemli tartışma, Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçroğlu'nun, turizm mevsimini açarken “Mayo üstü olmadan denize girilmesine izin vermeyeceğiz” demesiyle başladı. Vatan toprağında namusa, doğal güzelliklerden köprülere, hava meydanlanna, yollara kadar 


Türkiye'de, son günlerin 


herşeyi satılığa çıkaran Özal hükümetinin bir bakanının bu sözleri turizm çevrelerinde tep Kiyle karşılandı; “gericilik”, “turizmi baltalama”, vs. olarak nitelendi. Bakan ertesi gün lâfi değiştirmek zorunda kalıp “Kimseye polis zoruyla mayo üstü giydirmeyeceğiz” dedi ama, olay kapanmadı. Tekelci basının birinci sayfalarında, fırsattan istifade, çıplak göğüslü kadin fotoğrafları bol bol yayınlanırken, bakan da “gerici” olmadığını kanıtlayabilmek için çıplak turistlerle fotoğraf çektirmekten tükürdüğünü defalarca yalamaya kadar kırk takla am. “Isterseniz tamamen soyunun, Yabancı turist istediği gibi denize girebilir. Benim gazetelerde çıkan sözlerim üzerine herhangi bir polis görevlisi turistler soyundukları için rahatsız ederse, onu kolundan tuttuğum gibi atarım” diye 180 derece dönüşler yaptı. 
Böylece Türkiye turizmi ve Özal hükümeti “gericilikten” kurtulmuş oldu, turist kadınların göğüsleri üzerindeki yasak da kalktı, 


Bunlar da züğürt tesellilerimiz 


Yabancı düşmanlığının gerici yönetimler tarafından kışkırtıldığı ve özellikle Türkiyeli düşmanlığına dönüştürüldüğü, vatandaşlarımızın horlandığı, ezildiği Avrupa'da, züğürt tesellileri bulmakta oldukça ustayız. Yığınları uyutmayı birinci görev bilen Türkiye tekelci basınının Avrupa baskılarında, bu türden “afyon” niteliğinde züğürt tesellilerinin çeşidine rastlamak mümkün... Almanlar yemeklerimizi nasıl kapışa kapışa yemişler, dönerler nasıl yarun saatte tükenmiş, lahmacun nasıl sükse yapmış, bilmem hangi yetkili nasıl bizlerle birlikte halay çekmiş, bilmem hangi Avrupalı gözel Türkiye'ye hayran olduğunu nasıl belirtmiş, çocuklarımız milli kiyafetleriyle yabancıları nasıl büyülemişler, 


vs..vs.. Bunlara son bir örnek de FDP başkan yardımcısı ve eski İçişleri Bakanı Baum'un Türk yemeklerini keşfettikten sonra aruk İtalyan, Yunan, vs mutfaklar- na iltifat etmediği, eşlerini dostlarını da ikram olarak Türk lokantalarında ağırladığina ilişkin haber. Avrupa'da yaşayan Türkiyelilerin çözüm bekleyen son derece önemli sorunlarının çözümü için doğru mücadele yollarını kapamayı ve işi kebap kokularıyla çiftetelli nameleri arasında dalgaya getirmeyi amaçlayan bu türden haberler, ancak “göbek” ve “yemek”le övünebilen bir anlayışı da çok iyi sergiliyor. 
Eh, sanatçısını, bilim adamını, aydınını hapise tıkan, işkence masasına yatıran bir rejim olsa olsa ancak bunlarla övünebilir.. 


Dönüş primi ve yabancılar 


Federal Almanya Nürnberg Çalışma Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugünt kadar dönüş priminden yararlanmak için başvuran ve bu prime hak kazanan yabancı sayısı $ bin $500. Bunun 4 bin 500'ünü Türkiyeliler oluşturuyor, Federal Almânya'daki ilgili çevreler, başvuru Sayısının beklenenin çok altında olduğunu ve dönüş primi uygulamasının amacına varamadı» Einin ortaya çıktığını belirtiyorlar. 


Albay 
Raci Tetik 


Assubay krü Bağ 


Kemikkıran denen polis 


Yüzbaşı 
Ferruh 
Parmaksızoğlu 


Ilerici, yurtsever yayıncı Ilhan Erdostan önceden planlanmış bir faşist komplo sonucu ve “emir-kumanda zinciri” içinde öldürüldüğü, gazetemize ulaşan bir mektupla belgelendi. Olay sırasında Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi'nde askerliğini yapmakta olan bir kişinin gönderdiği mektup, cinayeti ayrıntılı olarak anlatıyor ve Erdost'un öldürülmesi emrinin nasıl ve kim tarafından verildiğini ve cinayetin nasıl işlendiğini, sonra da nasıl örtbas edildiğini isim, yer ve tarih belirterek sergiliyor. 

Yaşadığımız dönemin özel koşullarından dolayı, Türkiye Postası'na ulaşan mektupta yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda tam bir güvence elde etmek mümkün olmadı, Mesleki kural olarak haberin en az iki ayrı kaynaktan daha doğrulanması gerekiyor. Gazetemiz baskıya girinceye kadar bu konudaki girişimlerimizden tam sonuç alamadık. Ancak çok elverişsiz koşullar altında yapılan bir ön araştırma, mektupta yazılanların doğru olduğunu gösteriyor. 

Mektupta belirtildiğine göre cinayet, Mamak Cezaevi Müdürü Raci Tetik'in emri ile işlendi. Raci Tetik'e kimin emir verdiği ise mektuptaki bilgilerde yer al- 


miyor. Bilindiği gibi Mamak'taki faşist baskı ve işkencelerin “ayyuka çıkması” üstüne yurt içinde tutuklu ailelerinden ve yurt dışında da demokratlardan yükselen tepkiler karşısında cezaevi komuta ni Albay Raci Tetik görevden alınmıştı. 
Bu arada Ilhan Erdost'un katilleri ola- 


iş; erlere verilen cezası ise onay lanmıştı. Bu durumda başta cezaevi ko- 


TÜRKIYE HABERLERİ Sayfa 3 


Cinayet önceden planlanarak “emir-kumanda zinciri” çerçevesinde gerçekleştirildi 


İLHAN ERDOST 
Elimiz Katillerin yakasındadır 


dim. Türkiye'de bağımsız denilen yargı organlarının nasıl bağımlı olduğunu ve kimleri yargıladıklarını anlatayım. 

7 Kasım 1980 akşamı iki tutuklu getirildi. Adını sonradan öğrendiğim Ilhan ve 


Muzaffer Erdost kardeşler. Benim de , 


eniştemle bir kuyumcu arkadaşı döviz kaçakçılığından tutuklanmıştı. Ben iki ay sonra askere gitmiştim. Eniştem ben askerde iken yargıç önüne çıkmış, ifadesin- de beni de olaya karıştırmışlardı. Bana gelen bir dilekçe ile mahkemeye çağırıyordu. 
Cezaevi komutanı olan Albay Raci Tetik'e durumu anlattım. Tutuklanmaktan korktuğumu söyledim. Erdost kardeşlerin canlı olarak getirildiğini söyledi. Tutuklulardan Muzaffer Erdost'un öldürüleceğini söyle di ve biz konuşurken Yüzbaşı Ferruh Par 

maksızoğlu, İsmini Kemikkiran olarak 


Erdost cinayetinin gerçek illerini açıklıyoruz ! 
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Başçavuşa Muzaffer, bizi dövdürme k 
diye yalvarıyorlardı. Muzaffer'in yalvar- 1 
; 


ması boşunaydı, çünkü öldürmeye kararhydilar. Ilhan’in ağzından kan geliyordu. 
Bu 5 dakikalık arada Yüzbaşı Ferruh Parmaksızoğlu gitti ve 4 tane asker getirdi. 
Tutukluları zorla arabaya bindirdik, çünkü ayakta duramıyordular. 4 askere teslim ettik ve onlar gittiler. Yalnız 4 er ve ben ve bir de Başçavuş Şükrü Bağ yola devam ettik. Mahkumlar çok bitkindi. Teslim ettik. O bloktan ayrıldık. Yarım saat sonra mahkum ölmüştü, Ben tekrar albayın odasına gittiğimde cezaevi doktoru gelmişti. Albay, doktora C blokta hasta var diye gönderdi. Doktor geri geldiğindemahkum Ölmüş dedi. Cezaevi doktoruna albay Raci Tetik, kalp yetersizliğinden öldü diye rapor verdirdi. Diğerleri de resmi elbiseleri» ni yiymişlerdi ve koğuşuma gittim ve 9 Kasım günü albay bizi çağırdı, Sizi disipline atacağız, bu birformalite oluyor. Ben sizi kurtarırım dedi. 2 ay disiplinde kaldık. 
Ailelerimizle görüş yasaklandı. Mektubu» muz verilmedi, alınmadı, 2 ay sonra Raci Tetik beni çıkardı. Olayı bildiğim için dö- © viz kaçakçılığından olan dosyamı kapattırdı. Benim de bir kimseye söylersem aynı işkence sonucu öleceğimi tekrar tekrar söyledi ve benim günüm doldu, tesker 


= oru EE 
Ankara’ya kar yağıyor 


ANKARA'ya kar yağdı o gün. Ince, geç kalmış bir baharkan. Şafakla başladı. Kentin sokaklarında kirli bir çamur, Altındağ gecekondularının damlarında beyaz dantela, Çankaya'nın köşklerinde bir soğuk ürperti ve Mamak tepelerinde, Nizamiye kapısında tutukevi otobüsünü bekleyen soğuktan morarmış eller, küçük ayaklar oldu 23 Nisan günü yağan kar. İncecikten bir kar yağdı hapishane koğuşlarına, ana babaların yüreklerine, tutukevi otobüsünü bekleyen küçücüklerin üzerine. 
Incecikten bir Nisan karı yağdı. Yüzleri unutulmaya başlayan ana babalarla kucaklaşabilme sevincine, 23 Nisan Çocuk Bayramıydı. Siyasi tutuklulara, çocuklarıyla yüzyüze görüşme izni çıkmıştı. 


m e 


İNCECİK ama acımasız bir kar yağdı, uzak yollardan -kimi var iki günlük yollardan- tutuklu babalarını, analarını görmeye gelen bebelerin umutlarına. Çoğu görüştürülmediler. Mamak kışlasının Nizamiye kapısında beklemekten morarmış küçük ellerini, ayacıklarını analarının babalarının sıcak nefesleriyle ısıtamadılar. Tutukluların çoğuna, cezaevi disiplinine uymadıkları gerekçesiyle görüş İzni verilmedi. Bebeler, çocuklar içeri alınanların, babalarına sarılanların ardından bakakaldılar. Faşizmin insanlığının soğuk karan örttü Mamak tepelerini ve “Mamak bebeleri"ni. 


İSTANBUL'da kar yağmadı 23 Nisan'da. Ama hüzünlüydü hava. Çocuk- 


k üzere, 
Yüzbaşı Ferruh Parmaksızoğlu, “Kemikkıran” diye anılan cezaevinde görevli sivil polis memuru ve Başçavuş Şükrü Bağ adlı gerçek katiller ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. 

Mektubu, anlatımda hiçbir değişiklik yapmaksızın, sadece kavrama zorluğunu önlemek amacıyla kimi gerekli yerlere nokta ve virgül ekleyerek aynen sunuyoruz: 


Saygıdeğer 

Benim size başvurma sebebim, Ankara Mamak Ceza ve Tutukevinde vahşi bir işkence sonucu ölen Ilhan Erdost olayıdır. 
Ben o dönemde olayın olduğu yerde asker- 


vil görevli polisi, bir de Başçavuş Şükrü Bağ geldiler. Ellerindeki çantalardan rütbesiz asker elbisesi çıkardılar. Yüzbaşı, teğmen ve polis, elbiseleri giydiler, oturdular. Albaya gelen bir telefonlatutuklulann A bloktan C bloka getirilmesi için görevli istediler ve hepimiz birlikte çıktık. 
Mahkumları teslim aldık, Reoya bindirdik. Yola çıktık, Reo karanlık bir yere getirildi. Tabii yolda dövmeler devam ediyordu, Reo durdu ve tutukluları indirdik. Yalvarıyorlardı ama nasıl, Asker ağalar bizi dövmeyin diye çok yalvardılar. Çünkü sadece Başçavuş Şükrü Bağ'ın resmi elbise- 


„li için, yüzbaşı, teğmen ve polisin asker 


elbisesi olduğundan onları da asker biliyorlardı. 


Ben olayı gazetelerden takip e m Suçsuz erler 3 buçuk yıl y: . Ne yüzbaşı, ne teğmen, ne polis yargılanmadı. Erler 10'ar yıl 9'ar ay ceza yedi. Başçavuş berast ettirildi. 


Bağımsız denilen yargı organları bu mudur? Faşist cunta idare kimleri yargıladı? 
Ceza kimlere verildi? Sizden büyük bir rica İle bu mektubu Avrupa Insan Hakları Koruma Cemiyeti'ne intikal ettirmeniz ve yayınlamanızı rica ediyorum. Ben insan hakları koruma cemiyetinin adresini bilmiyorum, Mümkünse basına verin. Sizden en büyük istirhamım bu mektubu Insan Hakları Koruma Cemiyeti'ne vermenizdir. 
Lütfen ismimi yayınlamayın. Selamlar. 


Cunta mahkemeleri ceza üstüne ceza yağdırıyor 


Faşizm kana doymuyor: 15 idam kararı, 351 idam istemi daha 


© Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 
Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen 
328 sanıklı MLSPB örgütü davasında esas 
hakkındaki görüşünü belirten askeri sav- a, aralarında üç kadın sanığın da bulunduğu 73 gencin idamlarını istedi, 

© Elazığ Askeri Mahkemesi “Tekoşin taraftarları” davasında biri kız iki sanığı ömür boyu, üç sanığı da 27 yıl 9 ay ha pis cezasına çarptırdı. 

g Erzurum 9. Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı askeri Mahkemesi, Kars olayları sanıklarından iki kişiyi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 

© Adana THKPC/Acilciler davası sonuçlandı. $ sanığa ömür bayu hapis, 2 
sanığa 16 yıl & ay, 6 sanığa'da $ yıldan 
10 yıla kadar hapis cezaları verildi. 

© PKK Siiri-Batman grubu davası 10 
idam mahkumiyetiyle sona erdi, Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numarah Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan 303 sanıklı davada Şeyhmus Bağaç, Hıfzullah Korkut, Mahmut Oğuz, Ismail Sezgin, Mehmet Tekin, Meden? Görgen, M. Nezir Aktulum, Seyho Ülgen, Abdulgafur Karayel ve Abdurrahnian Özdil idama mahkum edildiler, 12 sanık hakkında verilen ölüm cezaları yaşlarının küçüklügü nedeniyle 24 yıl hapse, 7 sanık hakkındaki ölüm cezasi 70 yılla 20 yıl arası 


hapis cezasına çevrilirken Ferit Aydın ve Hayrettin Tugay adh sanıklar ömür boyu hapse mahkum edildiler. Mahkeme 6 sanığa 24'er yıl, 149 sanığa 3 yal İle 20 yıl arasında hapis cezaları verirken 103 samk beraat etti, 9 sanık hakkında görevsizlik karan verildi. 

© Türgülu Devrimci Kurtuluş Davası Askeri. Yargıtay'da bozulduklan sonra ikinci kez görüldü ve karara bağlandı. Bu davada 1 sanık ömür boyu hapse mahkum edilirken diğer bir sanık 12 yıl, bir diğeri de 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarpturıldı. 

Gg istanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Askeri Savcılığı 140 sanık için daha Dev- 


‘Sol üyeliği iddiasıyla ek dava açtı, Böy- 


lece Dev-Sol davasında yargılanan sanık sayısı 1175'e, idamı İstenenlerin sayısı 278'e çıktı, 

© Kahramanmaraş TKP/ML Devrimci Halkın Birliği davası 8 idam, 17 ömür boyu hapis kararıyla sonuçlandı. Adana 2 
Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde 424 kişinin yargılandığı davada Garbis Altınoğlu, Salih Bürüç, Vakkas Süngü, Halil Genç, Hüseyin Çapartaş, Hasan Örnek, Önder Çiltenli, Derviş Çakır ölüme mahkum edildiler. 17 sanık ömür boyu hapse, 6 sanık 20 yılla 24 yıl, 
127 sanık da | yılla 16 yıl arasında deği- 


şen hapis cezalarına mahkum oldular. 

© 83 sanıklı Iskenderun TDKP/Halkın Kurtuluşu davası, 6 sanığa 13.ile 20 yıl, 
30 sanığa 3 ay ile 10 yıl arası hapis cezaları verilmesiyle sona erdi. 

© 28 sanıklı THKPC/Dev Yol Mardin Grubu davasında 7 sanığa 5 yıl, 1 samga 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 

@ istanbul 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan 37 sanıklı TKP/ ML-Yeniden Inşa Örgütü davasında, askeri savcı 6 gencin daha ölüm cezasına çarptırılmasını istedi. 

© Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı TKP/ML mensubu oldukları gerekçesiyle açtığı 305 sanıklı davada, 59 sanık hakkında idam isteminde bulundu. 

© Doin Yol Genel Başkanı Yıldırım Avcı hakkında, siyasi partiler yasasına aykırı davranıştan dava açıldı, Avcı'nın 3 
ay ile | yıl arası hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 

© Bir süre önce tahliye edilen Doçent Yalçın Küçük, Istanbul'da sürmekte olan yayın yoluyla komünizm propagandası iddial bir davada 7,5 yıla mahkum oldu. 
© Bir süre önce göz altına alınıp serbesi bırakılan şarkıcı Selda bir şarkısında “bölücülük” yaptığı iddiasıyla yeniden tutuklandı. 


İSTANBUL'da kar yağmadı 23 Nisan'da. Ama hüzünlüydü hava. Çocuklar geldiler akın akın cezaevi kapılarına. Kimisinin üzerinde hala bayram giysileri, geçit töreni giysileri vardı. Anasız, babasız geçen bunca yılı ve daha kim bilir kaç yılı yirmi dakikaya sığdırmak ister gibi aceleci ve telaşlıydılar. 4,5 yaşındaki Inan anasını alıp götürdüklerinde 1,5 yaşındaydı. Inan'ın anılarında, çok kalabalık, çok karanlık ve soğuk bir yer, ona çay içirmeye çalışan gencecik ama bir türlü tanıyamadığı bir kadının -annesinin yüzü boz bulanık bir rüya ortamında suda dalgalanan hayaller gibi daha kaç yıl dalgalanıp duracaktı kim bilir. 


“GEL artık babam”, “Eve dön artık annem” diyordu küçükler, Zindan kapıları masallardaki gibi açılmaz ki dilek taşını çevirmekle. Zindan demirleri masallardaki gibi Kırılmaz ki sihirli sözcükleri tısıldamakla... 
Bilmiyorlardı. Tıpkı, cezaevine götürülürken yolda görevliler tarafından dövülerek öldürülen Ilhan Erdost'un küçücük kızının bilemediği ve anlayamadığı gibi; tıpkı onun gibi sesleniyorlardı babalarına: 


“Hani Ilhan var ya anne 
Hani babam var ya anne 
Şimdi uzakta mı 

Uzak nerde söyle anne 


Ben burda yalnızım baba 
Olsun ama yalnızım ya 
Hadi gel öğleden sonra 
Bu sene gel hadi baba” 


VE uzaktaki, çok uzaktaki bir başka tutukevinde şair Ataol Behramoğlu cevap veriyordu İlhan'ın küçücük kızına: 


“Gecemin üzgün çiçeği sen, 


yavrum 
Dargın yüzünü görebilsem, yavrum 
Babalar daha çok görebilsin diyedir çocuklarını 
Tutsaksam şimdi ve sana hasretsem yavrum.” 


23 NİSAN'da soğuk, dondurucu bir kar yağdı çocuklarımızın üzerine. 
Ilkokul çağımızın şiirlerindeki gibi “Bugün 23 Nisan / Neşe doluyor Insan” diyemedik. Yurdumuzun bunca yiğit, bunca namuslu, bunca güzel insanı, çocuklara savaşsız ve sömürüsüz , daha güzel, daha aydınlık bir dünya hazırlamak istedikleri için tutsakken; üç yaşında, beş yaşında bebeler, kar altında hapishane kapılarında bekleşirken ve ana babalarının tek suçları barış ve özgürlük istemekken, neşe dolamadık. 
Bu zulüm yıkılmadan, zindanların kapıları açılmadan, cellatlar cezalanni bulmadan 23 Nisan'larda, bayramlarda neşe dolamayacağız. Ve bayramlarımızı BAYRAM edebilmek için, yerimizde durup, rahat köşelerimizde oturup inceden inceye hüzünlenmekle de yetinmeyeceğiz. 
Bugün genel af için, Türkiye'de insan hakları için, işkencenin durması için, bir küçücük imza; yanın, belki de, vatan hainlerine, halk düşmanlarına, 45 milyonu ve vatanı satanlara karşı silah elde savaştır payımıza düşen. Ama ne olursa olsun, nasıl gelişirse gelişsin, bir 23 Nisan'- ın daha ardından, biz Türkiye demokrasi ve barış güçleri, 17 milyon çocuğumuza hayatımız bahasına da olsa daha güzel bir dünya, daha güzel bir Türkiye yaratma, bayramları gerçek BAYRAM yapma sözünü veriyoruz. 
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Türki 


BİRLİK YOLU, DİB-AF, GERÇEK-AK, FİDEF , KKDK ve KOMKAR'ın eylem birliğinin başarısı Genel af için imza kampanyası yalnız Federal Almanya'da 50 bin imzayı aştı 


© 5 Mayıs günü Strasbourg'da 
yapılacak mitingin yanısıra 5 
Mayıs'ta da Federal Almanya'- nın 50 kentinde uyarı nöbetleri tutulacak 


Mayıs'ın 7'sinden 11'ine kadar Fransa' nın Strasbourg kentinde toplanacak olan Avrupa Konseyi'ne sunulmak üzere bütün Batı Avrupa ülkelerinde başlatılmış olan “af kampanyası”na bağlı olarak yürütülen imza toplama eylemi sürüyor. 
Federal Almanya'daki imza kampanyasi- ni yürütmekte olan Birlik Yolu, DIB-AF, Gerçek-AK, FIDEF, KKDK ve KOMKAR 
25 Nisan günü biraraya gelerek imza 
kampanyasının Federal Almanya'daki durumunu gözden geçirdiler. Yapılan ortak değerlendirmede, Oster yürüyüşleri sırasında toplanan imzaların beklenenin çok üstünde olduğu ve daha şimdiden 50'bini aştığı görüldü. 

“Türkiye ve Türkiye Kürdistam'ndaki siyasi tutuklulara özgürlük” belgisi altında yürütülen imza toplama kampanyası 
1 Mayıs gösterileri sırasında da sürdürülecek, Ardından, kampanyayı örgütleyen altı örgüt $ Mayıs günü Federal Almanya'nın 50'ye yakın kent ve kasabasında “uyarı nöbetleri” düzenleyerek imza toplamayı sürdürecekler. Batı Avrupa'nın diğer ülkelerinde de sürdürülmekte olan imza toplama eylemiyle birlikte Avrupa 
Konseyi'ne sunulacak imza sayısının 100 
bine yaklaşabileceği tahmini yapılıyor 


$ Mayıs günü yapılacak “uyarı nöbetleri” ile ilgili olarak kendilerine bağlı örgütlere ortak bir genelge gönderen Birlik Yolu, DIBAF, FIDEF, Gerçek-Ak, KKDK ve KOMKAR bu eylemin ne biçimde yürütüleceğini, açılacak yayın masalarında hangi yayınların bulundurulacağını, panolarda kullanılacak malzemeyi ve afişlere yazılacak sloganları saptadılar, Ortak genelgede, yürütülmekte olan imza kampanyası da değerlendirilerek bu konuda şöyle 


lışmaları ortak yürüten sözkonusu altı örgüt, Avrupa Konseyi toplantısına geniş bir heyet gönderecekler. Toplanan imzaları Konsey'e iletecek olan heyet, Konsey üyelerine Türkiye'deki gerçek durumu anlatacaklar ve Türkiye halkını temsil etmeyen bugünkü meclisin göndereceği delegasyonun Konsey'e kabul edilmemesini ve Türkiye'nin Konsey'den çıkartılmasını isteyecekler. Hatırlanacağı gibi, Konsey'in geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı toplantı, “tercüman grevi” nedeniyle çalışmalarını tamamlayamadan kesilmiş ve Türkiye'nin gönderdiği delegasyonun Konsey'e kabul edilip edilmeyeceği oylanamamıştı 


8 Da 
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Fransa'da bulunan Birlik Yolu, FTIB, Gerçek, KKKF, KOÇ-KAK ve Kurd-Kom Ortuk imzalı bir bildiri yayınlayarak, Fransa'daki Türkiye ve Türkiye Kürdistanlı emekçileri, aydınları, gençleri ve kadınları 
8 Mayıs günü Strasbourg'da, Avrupa Konseyi binası önünde yapılacak mitinge katılmaya çağırdılar. 


£ 


yg 


Türkiye konulu oturumu düzenleyen Avrupa Konseyi Politik Komisyonu toplantı halinde 


Avrupa Parlamentosu komisyonunda 


iye Postası, 4 Mayıs 1984 


Türkiye demokrasi güçleriyle 

dayanışmada üç değerli kazanım 


Amerikalı 52 milletvekili 
Barış Derneği tutuklularının 

salıverilmesi için 
Evren'e başvurdular 


* 


Amerikalı 52 milletvekili 
Barış Derneği yöneticilerinin serbest bırakılmasını istedi 


* 


Londra'daki uluslararası şiir festivaline katılan 
14 ABD'li, Ingiliz ve 
Iskoçyalı şair de Özal'a telgraf gönderdiler 


ABD Temsilciler Meclisi'nden 
52 Amerikalı milletvekili, 12 Nisan 
gin Kenan Evren'e ve Turgut İzal'a gönderdikleri ortak mektupta Mahmut Dikerdem'in, avukat Orhan Apaydın'ın ve öteki Barış Derneği yöneticilerinin insani nedenlerle derhal serbest bırakılmasını istediler. Mektuplarında Dikerdem'in ve Apaydın'ın sağlık du rumlarına da değinen Amerikalı milletvekilleri, Barış Demeği yöneticilerinin cezaevinde tutulmaları- nın, Türkiye'de Insan Hakları Bildirgesi'nin ihlal edildiğinin bir kaniti olduğuna da işaret ettiler. 


ys pi da değerlendirilerek bü konuda şöyle denildi: 


. “25 Nisa'da toplanan bizler, Oster yürüyüşlerinin sonuçlarını değerlendirdik. 
Ilk alınan bilgilere göre, Oster yürüyüşlerinde 50 bin imza toplandığım saptadık. Bu sayı ilk tahminlerin çok üstündedir. Ortak çalışmanın, eylem birliğinin somut bir başarısıdır. Imza kampanyası için aktif görev yapan tüm arkadaşlarımızı kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz.” 


Öte yandan Avrupa Konseyi'nin 7-11 Mayıs günleri arasında yapılacak toplanüs için yurt dışındaki Türk ve Kürt örgütleri hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ça- 


Batı Avrupa gericiliği de konsey toplantısına hazırlanıyor 


12 Eylül rejimi T 


Avrupa Pàrlamentosu Politik Komisyonu 26 Nisan Perşembe günü Brüksel'de “Türkiye'de Insan Haklar” konusunda basının da izleyebildiği bir oturum yaptı. 
Oturumun amacı, 12 Eylül darbesinden bu yana Türkiye'de, “Avrupa Insan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Konvansiyonu”nun işkenceyi yasaklayan ve kişi güvenliğini, yargılamada savunma hakkını güvence altına alan hükümetlerin ve basının özgürlüğünün ne ölçüde çiğnendiğinin saptanmasıydı. 


Uluslararası Af Örgütü, Dünya Iş Konfederasyonu, Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu, Merkezi Frankfurt'ta bulunan Uluslararası Insan Hakları Dernegi, Uluslararası Hukukçular Komisyonu, Uluslararası Basın Enstitüsü ve Azınbk Hakları Örgütü gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri de toplantıya davetliydiler. Aynca Avrupa parlâmentosu Türkiye hükümetine de davetiye göndererek bir temsilci göndermesini ve böylelikle resmi görüşünü komisyon önünde diye getir- 


Bu “Türk dostu”nu iyi tanıyın ! 


Avrupa Konseyi'nin geçen Ocak ayındaki toplantısında, yetki belgelerinin Konsey tarafından kabulünü beklemek üzere Strasbourg'a giden Türk delegasyonunun, “Bennett Paşa” diye peşinde koştuğu ve ağzının içine baktığı Sir Frederic Bennett... Türkiye'deki faşist cuntanın Avrupa Konseyi'ndeki baş savunucusu, “büyük Türk dostu” ingiliz Muhafazakar Partisi milletvekili ve Konsey Asamblesi'nin Ekim 1980'den beri Başkan Yardımcısı... 

Ocak ayındaki toplantıda “Türkiye'nin 
6 Kasım seçimleriyle demokrasiye geçtiği” 
yalanını “kahramanca” savunan İngiliz Muhafazakar grubunun başını çeken bu “Bennett Paşa"yı tanımak demek, Amerikan yönetiminin ve CIA'nın Avrupa Konseyi içindeki “truva allan“nı ve bu “atların” çevirdiği dolapların perde arkasını görmek demektir. 


Sir Frederic Bennet 2 Aralık 1918 günü doğdu, Daha iki yaşında masum bir bebekken, babası Ulusal Kurtuluş Savaşı veren Anadolu topraklarındaydı. Ingiliz Gizli Servisi'nde görevli babu yüzbaşı Bennett, ulusal kurtuluş savaşına tuzaklar kurmakla ve Mustafa Kemal'e karşı enttikalar düzenlemekle meşguldü. 


Sir Frederic Bennett büyüyünce, babasının yolundan yürüdü. Ikinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda görev aldı. Savaştan sonra, 1946 yılında Ingiliz Barosu'na kaydoldu. 1947 yılında ise, Gü- 


FREDERIC BENNETT 
12 Eylülcülerin Bennet Paşası 


ney Afrika'da ırkçı Güney Rodezya Barosu'na kaydoldu. 

O sıralarda Yunanistan iç savaşının eşigindeydi. Ingiliz orduları Yunanistan'a girmiş ve Yunanistan'ın emperyalisi kamptan kopmasını önlemeye çalışıyordu, 31 Mart 1946 günü ülkede ağır bir terör altında sözde seçimler yapıldı. Bu, başta Yunanistan Komünist Partisi olmak üzere tüm demokratik partilerin seçimlere katılmasının yasaklandığı “çok demokratik” bir seçimdi. Tıpkı Türkiye'- deki 6 Kasım ve 25 Mart seçimleri gibi... 
Bu seçimlerde iktidarı ele geçiren K.Tsaldaris hükümeti 1947 yılında Sir Bennet'i Yunanistan'a “davet” etti, Sir Bennett, ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı için 


mücadele eden demokratik güçlerin yenilgisiyle sonuçlanan iç savaşın sonuna, yani 1949 yılına kadar Yunanistan'da kaldı. Tsaldaris hükümeti kendisini herhal- de “tatil yapsın” diye çağırmamıştı 

Sir Bennett, Ingiliz Muhafazakar Partisi'nin saflarında politikayla uğraştı. Bir süreden ber? Foreign Affairs Research Institute (Dış Politika Araştırma Enstitüsü) FARI'nin başkanlığını yapıyor, Bu enstitü, barış hareketinin “Sovyetler Birliği'nin saldırı politikasının bir parçası” olduğunu “ispat” etmekle görevli. CLA ile içiçe çalışıyor ve bütçesinin önemli bir kısmi- ni ABD hükümetinin yardımlarından karşılıyor. 1980 yılından beri, her yıl Ingiltere'nin güneyindeki Leeds Şalosu'nda “World Balance of Power-Dünya Güçler Dengesi” adlı konferansları Sir Benneti"- in başkanlığını yaptığı bu enstitü düzenliyor. NATO ülkelerinden bakanların ve bir takım “stretejik araştırma önsütüsü yöneticilerinin” katıldıkları bu konferanslarda ne konuşulduğu ve kararlaştırıldığı bir türlü basına yansımıyor. FARI adlı bu enstitünün yayınları arasında Sir Bennett'in yazdığı “Yatağımızın Altındaki Kızillar” adlı “bilimsel değeri çok yüksek” bir broşür de bulunuyor. 

Avrupa Konseyi'nin geçtiğimiz Ocak ayındaki toplantısındaki esrarengiz “tercümanlar grevinin o kahramanlarından “Bennett Paşa"mız bakalım bu Mayıs ayındaki toplantıda hangi yeni numaralar- ni gösterecek bize? 


mesini istemişse de, Özal hükümetinin bu davete cevabı olumsuz olmuştu. 
Oturumda söz alan uluslararası Örgüt temsilcileri soruna çeşitli açılardan değindiler, Tüm örgütlerin üzerinde fikir birliğine vardıkları nokta, 12 Eylül'den bu yana Türkiye'de insan haklarının çiğnendiği ve seçimlerden sonra da durumda kayda değer bir düzelme olmadığıydı. 


Uluslararası Af Örgütü'nün temsilcisi Ann Burley, seçimlerden sonra da işkence olaylarının devam ettiğine dair haberler aldıklarını açıkladı 


Uluslararası Basın Enstitüsü sözcüsü ise, kendilerine Türkiye'de basın özgürlüğüne saygı gösterileceği, gazete kapatılmavacağı yolunda söz verildiği halde bu sözlerin tutulmadığını belirtti ve bugün de basının durumunun ciddiyetini korudugunu söyledi. 


Sözalan sendikal konfederasyon temsilcileri de sendikal haklara getirilen kısıtlamalar eleştirdiler. DİSK'in yasa dışı eylemlerinden ötürü yasaklandığı yolunda ileri sürülen savları reddettiler ve DİSK yöneticilerinin serbest bırakılması gerektiġini savundular, 

Hristiyan Demokrat grubun isteği üzerine oturuma çağrılan Uluslararasi İnsan Hakları Demeği üyesi sağ eğilimli Voc- 
“ke'nin, CDU/CSU milletvekili Wedekind'in 12 Eylül'ü savunmak için yazdığı ve yine ayni partiden von Hassel'in bu kitaba yazdığı önsözü eleştirmesi ise bir sürpriz oldu. 

Oturuma hiçbir Türkiyeli örgüt çağnılmadığı halde uluslararası örgütlerce davet edilen bazı Türkiyeliler de Komisyon'a Türkiye'deki durum hakkında bilgi verdiler, Türkiye Barış Derneği Başkanı Mahmut Dikerdem'in oğlu Mehmet All Dikerdem, Barış Derneği'ne karşı açılan davada tüm hukuk dışı ve insan hakları» nı zedeleyici uygulamaları sergiledi. Babasının hasta oluşu dolayısıyla filen ölüme mahkum edildiğini söyledi. 

Oturumda uluslararası hukukçular komisyonu aracılığıyla söz hakkı elde eden avukat Hüseyin Yıldırım ise, genellikle Türkiye Kürdistanı'ndaki ve özellikle de Diyarbakır cezaevindeki durumu, baskılan, işkenceleri ve insan haklarını çiğneyen uygulamaları anlatı, 


mt olduğun di işaret ettiler. 


* 


Londra'da 22 Nisan günü yapılan uluslararası şiir festivaline katilan 14 tanınmış Amerikalı, Ingiliz ve İşkoçyalı şair Başbakan Özal'a bir telgraf göndererek, Barış Derneği yöneticilerinin salverilmelerini ve Türkiye Yazarlar Sendikası hakkında açılmış olan davanm durdurulmasını istediler. Bu arada Yazarlar Sendikası Başkanı Aziz Nesin'e bir telgraf gönderen şairler, “Sizin kişiliğinizde Yazarlar Sendikası'na yürekten selamlarımızı iletiyor, dayanışma içinde olduğu” muzu belirtiyoruz” dediler, 


* 


“World University Service” adlı kuruluşun 25 Nisan günü Bonn'da düzenlediği basın toplantısında ise Türkiye'de görevlerinden uzaklaştırılan 327, ve istifa etmek zorunda bırakılan 861 öğretim üyesiyle dayanışma dile getirildi. Eğitim ve Bilim Sendikası GEW'nin yönelim kurulu üyesi Gerd Köhler, Federal Almanya'daki yüksek öğretim kurumlarına seslenerek, demokrasi kuruluncaya kadar Türkiye'deki üniversitelerle işbirliği yapılmama» sını ve işsiz bırakılmış olan Türki» yeli bilim adamlarına Federal Almanya'daki üniversitelerde iş olanaklarınıp yaratılmasını istedi, Basın toplantısında, bu konudaki bir çağrıya bugüne kadar Federal Almanya'daki yüksek okullarda görevli 500'den çok bilimadamının imza attığı da açıklandı. 

Aynı konuda Federal Almanya 
Bilim ve Eğitim İşçileri Sendikası (GEW) Hessen Eyalet Yönetim Kurulu da bir açıklama yayınladı. Yönetim Kurulu üyesi Baysal Önal'ın önerisi üzerine alınan karar uyarınca Türkiye'de öğretim üyeleri, öğretmenler, DISK, Barış Komitesi ve öteki demokratik kuruluşlarla dayanışma amacıyla Avrupa çapında eylemler örgütlenmesi istendi. Bu amaçla da DGB ve sendikalarının, Uluslararası Af Örgütü'nün, kilise kuruluşlarının ve dayanışma örgütlerinin birlikte hareket etmeleri önerildi. 


Türkiye Postası, 4 Mayıs 1984 
Özal hükümetinin yurt dışındaki işçilere yeni bir komplosu 


“Bastırın 50 bin markı, = kurtulun askerlikten” | 


Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü Mesut Yılmaz 20 Nisan günü bir açıklama yaparak, Özal hükümetinin “askerlik hizmetinin tümünü 50 bin Mark'a satmak” konusunda çalışmalar yaptığını açıkladı. 
Bakanın yaptığı açıklamaya göre, yurt dışında bulunan ve 29 yaşını aştığı için bedelli askerlik uygulamasından yararlana» mayanlar 50 bin Mark ödemeyi kabul ederlerse hiç askerlik yapmayacaklar. Bu konudaki düzenlemenin Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından (o hazırlanacağını o söyleyen Devlet Bakanı Yılmaz, yaş sınırı sebebiyle bedelli askerlik uygulamasından yararlanamayanlara “kolaylık sağlamak” amacında olduklarını söyledi. 


Savunma Bakanı'nın sözleri 


Öte yandan 21 Nisan günü Tercüman gazelesine demeç veren Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, askerlik bedelinin düşürülmesinden hiç sözelmeden, Özal Hükümeti'nin Amerika ve Avustralya'dan gelen gençlerin yol paralarının yüksekliğini gözönüne alarak yalnızca onlar için bir miktar indirimde bulunmayı düşündüklerini söyledi. Yavuztürk, askerlik bedelinin yüksekliği konusunda ise, “Kanunda kısa süreli askerlik için 800 bin lira ödenir dense, sıkıntı olmayacak. Bedelin kanunun çıktığı zamanki döviz kuru üzerinden hesaplanması, miktar yükseldiği için şikayetlere sebep oluyor” derken, hükümetin niçin yasada bir değişiklik yaparak bedel miktarını 20 bin Mark yerine 800 bin lira olarak belirtme- ye yanaşmadığını açıklamadı. 


Gençler ne diyor? 


Gazetemizin Batı Berlin'deki bürosunu ziyaret eden gençlet, Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün ou sözleri üzerine görüşlerini şöyle açıkladılar; 

“Demirel hükümesi sırasında askerlik bedeli 400 bin lira olarak belirlenmişti. O 

zaman bir Alman Mark’ 40 liraydı. 12 Ey- 
.lllden sana Sanaeeller aaltariik hadaelimi 


Hollanda'nın başkenti Den Haag'da kurulmuş bulunan Askerlik Çağındaki Gençler Komitesi (Den Haag AÇ-GK), 7 Nisan günü bir eğlence gecesi düzenledi. 200 dolayındaki gencin aileleriyle ve yakınlarıyla birlikte kanldıkları gece müzik, tiyatro, folk 

lör gösterileriyle saat 24.00'e kadar sürdü. Gecede, komitenin Den Haag Gençler Birliġi ile birlikte hazırlamış olduğu ödüllü makale yarışmasının ve masa tenisi turnuvasının ödülleri de dağınıldı. 


D BİN Mi K- COK 
ENCES], YOK.. 
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Sayfa 5 


Haydi Genosse, sırasıdır! 


Anadolu'nun ovasından, dağın- dan, yaylasından, bağından kopup gelmiştik. Kimimiz uçsuz bucaksız Bavyera ovasının bir kentinde bulduk kendimizi Kimimiz külrengi gökyüzü hiç maviye çalmayan koca Ruhr havzasının görmüş geçirmiş kasabalarından birinde açtık gözümüzü, Kimimiz daha da kuzeye çıktık. Kuzeyin de kuzeyinden gelen buzlu rüzgarların yaladığı kıyılarda arar olduk ekmeğimizi ve bozbulanik denizin kederi doldurdu içimizi. 

Acemiydik. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında yeryüzünün tanık olduğu -galiba- en büyük işçi göçünün göçmenleriydik 

Kimimiz aşağıda, Güney'de, Mercedes üreten dev fabrikaların akarbantlarında bir halka olmuştuk. Kimimiz yemyeşil bir ormanın içinde kaybolmuşa benzeyen Rüsselsheim'da, Opel tekeli için otomobiller üretiyorduk artık. Kimimiz bir kentin nerede başlayıp, ötekinin nerede bittiği belirsiz Ruhr havzasın- da çelik fırınlarının cehennem sicağında ergimiş maden potalarının sapina yapışmıştık. Kimimiz Kiel kiyilarında, uçsuz bucaksız tersanelerde gemilere dip kaynağı yapıyorduk ve bozbulanık denizin kederi dolduruyordu yüreğimizi.. 

Acemiydik. Sanayi ile ilk kez karşılaşıyorduk çoğumuz. Işçilikle İlk kez tanışıyorduk. Avuçlarımızdaki nasır, elektrikli matkaplardan, zim- ba cihazlarından değil, sabanın sapından geliyordu. Avucumuzdaki çi-Zikleri demir saçların bıçak ağzına benzer kenarı değil, dağın, bayırın dikeni, ağacın çentiği, döğenin altındaki çakmak taşı çizmişti Ve biz 


kanayan elimize hâlâ tütün basan- 


lardandık. 

Acemiydik. Otomobil, çelik, demir, televizyon, gemi, traktör, pres, dökme demir, köşebent, çelik çubuk. demir bayık hasili mataidan 


üreten, metal apayan jahikalann 


Işte o günlerde, bir cigara molasında, bir yemek paydosunda yanımıza yaklaşan, omuzumuza elini dostça koyan tezgah arkadaşlarımız vardı. Gözü felfecri okuyan, bira şişmanı göbeğini hoplatan, yılışık yıvışık sırtımızı sivazlayan patron köpeklerine hiç benzemeyen dostlanmızdı bunlar. Çoğunu tanımıyorduk; dillerini bilmiyorduk. Ama gene de omuzumuza koydukları ellerinden irkilmiyorduk. Gözlerinin içi ile, hilesiz gülüyorlardı ve şaşılacak kadar sakin, yürek ısıtacak kadar güvenli konuşuyorlardı, 

Biz akarbantların başında tepe- den tırnağa tere batmış Çalışır, bantların hızını habire yükseltirken, bu dostlarımız, bu tezgah arkadaşlarımız, bu sınıf kardeşlerimiz. 
kocaman elleri ile yavaşlamamızı işaret ediyorlardı bize. Kısık, kalın sesleri ile sesleniyorlardı: 


— Langsam Genosse, langsam...(Yavaş yoldaş, yavaş!) 

lik zamanlar anlamıyorduk. Bu $icak bakışlı Alman arkadaşlarımız bize niye- biraz da sitemkâr bakıp- böyle diyorlardı acep? 


— Langsam Genosse, langsaml.. 

Akarbantta çalışırken bir yerlerimizi yırtmanın yanlışlığını anlamamız için yıllar geçti. O yıllar boyunca kâh arkadaşımız, kâh öğretmenimiz olan, kısık kalın sesli, kocaman dost elli işçilerin sesini duyduk: 


— Langsam Genosse, langsam... 

Yıllar akıp gitti Genç yada yaşli, şişman yada zayıf..ama her zaman sakin, güvenli, dost ve öğretmen Alman işçi arkadaşlarımızın öğütleri çınladı kulağımızda, Onların Oğudüne kulak verdikçe yanılma” dık, yanlışa sapmadık, kör yola sav- 


e 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zaman bir farki 40 Tiray: = lül'den sonra generaller askerlik bedelini iki katına, yeni 800 bin liraya çıkarttılar. 
Ama bir Alman Mark'ın gene 40 lira üze- 


rinden hesap ettiler ve bizi 20 bin Mark 


biz alman Mai n resmi kurdan karşihøgi 125 liradır. Buna göre, bedel olarak 
20 bin Mark değil, 6.400 Mark almaları 
gerekir. Bırakın herşeyi bir yana, bu hesap bile, bedelin 5 bin Mark'a indirilmesini isteyen gençlerin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.” 


bedel ödemeye mecbur bıraktılar, Bugün ` 


Batı Berlin Türk Merkezi Bedelli Askerlik Komitesi, askerlik çağındaki gençlerle ilk 


toplantısını 27 Nisan günü yaptı. Geceye aileleriyle birlikte 100 kadar genç katıldı. 

Askerlik çağındaki gençlerin kurdukları iki saz grubu ve bir orkestra, komireyle dayanışmalarını göstererek gecede bir kültür programı sundular. SDAJ sorumlusunun dayanışma mesajı sunduğu toplantıda, Kreuzberg Bedelli Askerlik Komitesi ile Türk Merkezi Kamilesi İleriye dönük ortak eylem önerilerini değerlendirdiler. Geceye katılan genzlerin büyük bir kesimi Batı Berlin'de başlayacak imza kampanyasının fabrikalarda, 

okullarda ve gençlik evlerinde yürütülmesinde görev aldılar. 


IMF ekonomik modeli Türkiye'de “deneniyor” 


Türkiye: 45 milyon kobay ve kocaman bir laboratuar 


Union Bankası Isviçre'nin en önemli bankalarından biri. Bu banka, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye, Isviçre hükümetinin garantisinde 300 milyon dolarlık kredi verdi. Banka'nın Genel Müdür yardımcılarından Franco Müller ve diğer üç genel müdür yardımcısı 300 milyonluk krediyi vermiş olmanın rahatlığı ve küstahlığıyla, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararasi emperyalist mali kuruluşların Türkiye konusundaki düşüncelerini lafı gevelemeden, açıkça anlattilar, Franco Müller: “Türkiye, şu anda bir pilot ülkedir. IMF ve Dünya Bankası'nın İstediği ekonomi politikasını tümüyle uygulamaktadır. Eğer başarılı olursanız, bu ekonomik 


uygulayacağız” dedi, Banka'nın Genel Müdür yardımcıları Zürih'te Milliyet gazelesi muhabiri Reha Muhtar'la yaptikları görüşmede, Batı'nın şu anda Türkiye'ye ne gözle baktığını neler istediğini, ve Türkiye'de bugün çekilen acıların, pahalılığın, işsizliğin baskıların nedenlerini aynı “açıksözlülük”le anlattılar, Türkiye'nin, IMF ekonomik modeli- nin bir laboratuvarı niteliğinde görüldü- günü söyleyen yetkililer, bu modelin daha önce Güney Amerika ülkelerinde uygulanıp başarıya ulaşmadığının kendilerine hatırlatılması üzerine “Güney Amerika ülkelerinde başarıya ulaşmadı. Çünkü orada ordu herşeye karışıyordu. Ama *Türkiye'de durum böyle değil. Ordu görevinin ve sorumluluklarının bilincinde, Başanlı olacağınızdan kuşkumuz yok, Batılı stilde bir ülke oldunuz, buna devam edin” 


diyerek sırt sıvazlarken Cunta-Özal işbölümünü de açık ve duru bir şekilde ortaya koymuş oldular. Hükümet Başkanı sıfatı taşıyan Özal'ın ekonomiden başka birşeyle ilgilenmeme, politikayı adeta kendi alanı dışında görme eğilimi ile, Cunta başı Evren'in faşist baskı ve terörü sürdürme yönündeki görev bölüşümleri, Union Bankası yöneticilerinin kısa açıklamalarıyla, bir kez daha aydınlanmış ve 12 Eylülcüleri iktidara getirip destekleyen dış güçlerin, faşizmin asker ve sivil kanatları arasında yaptıkları iş bölümü, Evren ve Özal'ın “görev bölüşüm”. 
leri iyice açığa çıkmış oldu. 


Sendikaların, işçilerin hakları kısıtlanmalı 


Union Bank uzmanlarının üzerinde durdukları konulardan biri de, “Avrupa ve Amerika bankalarınca sonuna kadar desteklenen” Özal'ın politikasının önündeki tüm engellerin temizlenmesi gereğiydi. Bankacılar, Özal'ı tam desteklemeyen iş adamlarını bile hizaya gelme- ye çağırarak “Duyduğumuza göre bazı işadamları bunu desteklemek istemiyortarmış. Bu olmaz, modelin başarı şansını azaltır” derken, işçi ve sendika kesimiyle ilgili görüşlerini de şöyle dile getirdiler: “Liberalleşme herkesin İstediğini yapması demek değil, Bazı kesimler için kısıllamalar zorunlu, Sendikaların faaliyetleri kısıtlanmalıdır. Enflasyonu engellemek için de ücretlerin düşük tutulması, herkesin istediğini almasına göz yumulmaması gerekir.” 


“Bedel”in 
1. sayısı çıktı 
Federal Almanya Bedelli Asker- 


lik Girişimi FEBAG'ın yayınladığı Bedel adh aylık bültenin birinci 


sayısı çıktı. 


Fiyatı 10 fenik olan Bedel'in adresi ve telofonu şöyle: Wanhelmerstr. 137, 4100 Duisburg 1. 
Telefon: (0203) 66 06 72. 


ni yi Ké if atelyelerini dolduruyorduk ama 


acemiydik. 


Acemiydik. Akarbantların başında elimizi, ayağımızı firtina gibi işletiyorduk. Arada bir yanımıza gelip saat tutan, sonra da sırtımızı svazlayan yalak, yılışık ustabaşılan, şefleri tanıyamiyorduk. Bu heriflerin gelip gelip neden saatin düğmesine bastıklarını, neyi neden böylesine ölçüp biçtiklerini bilemiyorduk. 
işçilikte acemiydik. Tarladan, çittin çubuğun başından daha yeni kopup gelmişliğin acemisiydik. “Işçi sınıfı”, “sınıf bilinci” gibi sözleri daha duymamıştık bile. Sınıf güdümüz daha yeni yeni oluşuyordu ve biz bunun da farkında değildik. 
Alman sınıf kardeşlerimizin yıllar boyu uğraşa didine hızını azalttıkları, hızlanmasını önledikleri akarbantları, saat başına üretilecek parça sayısını alabildiğine arttırıyorduk. 
Bira şişmanı göbeğini hoplatarak gülen Meister sırtımızı sıvazladığın- da mahçup köylü gülüşü İle sırıtı yorduk biz de. 
Acemiydik. 


dık, yanlışa sapmadık, kör yola savrulmadık... 


Şimdi...1984'ün Mayıs ayı başindayız. Metal emekçileri kavgaya hazırlanıyor. Grev davulları vuruyor tezgah başlarında. Ve işte gene tam da sırasıdır o kısık, kalın sesli, o her zaman omuzdaş, her zaman sakin, her zaman arkadaş ve her zaman güvenilir dostlarımıza, Alman İşçi sınıfının siyasal öncüsünün sesine, Alman işçi sınıfının en iyi evlatlarının, öncü işçilerin öğüdüne kulak vermenin tam da sırasıdır! 
Grev oylaması için elimize Kalemi aldığımızda... Grev çağnsı geldiğin- de işçi marşlarının dev korosuna katılmanın tam da sırasıdır... 

Kulak verin. Akarbantları- acemilikten, cahillikten- hızlandırdığımız. 
günlerde bize kalın kısık seşleri ve en dost gülücükleri ile “Langsam Genosse, langsam” diyenlere kulak verin. Bakın ne diyorlar: 

— Haydi Genosse, &#ırasıdır... 
Fertig, los!.. ` 


Evren DYP’nin kapatılmasını istedi 


Türkiye'de, Parlamento'da yer alan üç Cunta partisi dışındaki partilere yeni bir ad bulundu. Bunlara “sakıncalı partiler” deniliyor. Tümünün üzerinde sallanan cuntacı generallerin, kılıcı ise, ilk olarak Doğru Yol'un üzerine düşeceğe benziyor. 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Doğru Yol Partisi hakkında “eski bir partinin devamu olma” suçlamasıyla açtığı dava Anayasa Mahkemesi'nde... 

Adı var kendi yok demokrasinin dekorları olan Parlamento dışı partiler arasında Doğru Yol'un en fazla şimşek çeken ve en sakıncalı görülen parti olmasinda, Anavatan Partisi'nin asıl rakibi sayılması yanında, DYP Genel Başkanı Yildinm Avcı'nın, 6 Kasım seçimleri için yaptığı “Cumhuriyet tarihinin ikinci şalbeli (üzerinde kuşkular, şüpheler olan) seçimi” değerlendirilmesinin de büyük payı var, Ancak gelişmeler, kılıcın sadece Doğru Yol üzerinde sallanmadığını, Doğru Yol kılıcın altında kalıp doğramrsa, açılan yoldan diğer partilere desira gelebileceğini gösteriyor. 


Nitekim, cuntabaşı Evren'in uzun zamandır pek duyulmayan sesi 23 Nisan mesajında yeniden “gürledi”. Cuntabaşı, 
12 Eylül'ün sürdüğünü ve üniformalarını çıkarmış olmasının cuntanın ve bi Eylül rejiminin eridiği anlamına gelmeyeceğini kendi üslubuyla açıkladı. Evren'in, aba alundan bile değil, açıkça sopa gösteren ve Anayasa Mahkemesi'nin Doğru Yol Partisi'ne ilişkin kararını etkilemeyi amaçlayan mesajının bazı bölümleri şöyle: 

“Vatandaşları eskiden olduğu gibi yine muhalif kamplara bölerek, kitleleri birbirleri üzerine saldırtmak isteyenler, yeraltı çalışmalarına başlamışlardır. Geçmişten ders almayanların bilerek veya bilmeyerek 12 Eylül sonrası düzenlemeleri dekiştirme heves ve özlemi içinde olduklar gözlenmektedir. Siyasi Partiler Kanunu, yeni kurulan siyasi partilerin herhangi bir siyasi partinin devamı olduklarını beyan edemeyecekleri, böyle bir iddiada bulunamayacakları kesin hükmünü öngörmesine rağmen yüreklerinde kin ve ihtiras 


ateşi halâ sönmeyen bazı kişilerin mahkemeye İntikal etmiş bir davayı etkileyici tutum ve davranışlar içerisinde oldukları ve bu kanunu değiştirmeye çabaladıkları ibret ve dikkatle izlenmektedir. Bu girişimlerin başta Parlamentomuz olmak üzere biitün uyanık güçler tarafından önleneceğine güvenmekle birlikte, bu mutlu gün vesilesiyle konuya temas etmekle yarar gördüm.” 

Evren, bu sözleriyle Anayasa Mahkemesi'ndeki DYP'nin kapatılması davası- na bizzat müdahalede bulunurken, aynı zamanda, diğer “sakıncalı” siyasal kuruluşlara da sopa gösterdi ve onların, Dö; 


gru Yol'un kapatılmasına karşı çıkma gi- 


rişimlerini de suç olarak niteledi. 

Öte yandan, SODEP Genel Sekreteri, eski Baro Başkanı Atilla Sav da Doğru Yol Partisi'ni Anayasa Mahkemesi'nde savunmak için “demokratik” dayanışma amacıyla DYP'ye başvurdu. Ancak, demokrasi anlayışının sınırları Cunta'dan çok fazla ilerde olmayan DYP yönetici» leri bu başvuruyu reddettiler. 


Sayfa 6 


Türkiye Postası, 4 Mayıs 1984 


Fransız Komünist Partisi gericiliğin hükümeti yıkma çabalarına yeşil ışık yakmadı 


Fransa'da Mitterand'ın yanlış çelik politikasına işçiler boyun eğmiyor 


Feridun AKSIN 


Fransız hükümetinin yeni kabul ettiği sanayi programı ile çelik işçilerinin gösterdikleri yoğun tepki, yalnızca hükümetle işçiler arasında kalmadı. Dört bakanla hükümete katılan Fransız Komünist Partisi'nin (FKP) de bu programı şiddetle eleştirmesi ve işçi gösterilerini kararlı bir biçimde desteklemesi, iktidar ortaklan sosyalistler ve komünistler arasinda geniş tartışmalara yol açtı. Sonuçta iktidan güvenoyu istemeye kadar götürdü. Komünistlerin “işsizlik, satmalma gücü ve sanayi politikası” konusunda hükümetle aynı düşüncede olmadıklarını ve görüşlerini savunacakları kaydıyla “hükümetin genel politikasına” güvenoyu vermesiyle bu alandaki gerginlik bir düzeyde azalmış görünüyor, 

Çeşitli çevreler tarafından komünistlerin hükümetten aynlabilecekleri, solun birliğinin bozulabileceği görüşlerinin de ileri sürüldüğü tartışmalar şöyle gelişti: 

29 Mart: Hükümetin çelik, kömür ve 
gemi yapımı alanında almayı öngördüğü önlemleri kapsayan yeni sanayi planı basına açıklandı. Plan özellikle çelik sanayiindeki birçok işyerinin kapatılmasını ve 
20 bin işçinin işten çıkarılmasını öngörüyordu. FKP Merkez Yayın Organı ertesi gün haberi büyük başlıklarla protesto eder bir biçimde sunarken, planı tepki ile karşılayan CGT sendikası yöneticilerinin görüşlerine geniş bir biçimde yer verdi. 

3 Nisan: FKP Genel Sekreteri Georges Marchais televizyonda basınla yaptifı bir oturumda, “başarısızlığa mahkum bir plan” olarak nitelendirdiği bu planı, 1981'de solun iktidara geldiği zamanki sanayi politikası ile ters düştüğünü söyledi. İşçilerin duruma müdahale etmesi gerektiğini belirtti. 

4 Nisan: Çelik işletmelerinin merkezi 
Lorain'de tüm sendikaların katılımıyla ya- 


ea a ie ği 


18 Nisan: Başbakan Pierre Mauroy Bakanlar Konseyi oturumundan sonra “durumun aydınlığa kavuşması gerekir”, hükümette olmak demek herkesin kendi sorumluluğunu, yani güçlüklerden kendi payına düşeni kabul etmesi demektir” diyerek, hükümetin güvenoyu istemine başvurma kararı aldığını açıkladı. 

19 Nisan: Millet Meclisi'nde, Başbakan 
Pierre Mauroy, “hükümetin seçtiği yolda 
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13 Nisan günü Paris'te 100 binden çok işçi yürüdü. Türkiyelilerin de 
Katıldıkları yürüyüşte sendikalar, hükümetten, tekellerin ve Reagan yönetiminin baskılarına boyun eğmemesini istediler. Dünya çelik 


gitmekte kararlı olduğunu” belirterek, “hükümetin genel politikası” konusunda Millet Meclisi'nden güvenoyu istedi. FKP sözcüsü yaptığı konuşmada, “hükümetin işsizlik, satmalma gücü ve sanayi politikasından ve bu konuda FKP'nin getirdiği yapıcı önlemlere kulak kapatılmasından kaygı duyduklarını ve bu görüşlerini sonuna kadar savunacaklarını” belirttikten sonra, “bu bizi çekimser kalmaya ya da 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karşı oy kullanmaya götürmeyecektir, böylece biz saldırgan ve yenilgisinin karşılığını almaya susamış bir sağ karşısında solun tüm halktan yana demokratik güçlerin birliğine olan kuşku duyulmayacak bağlılığımızı göstermek istiyoruz” diyerek FKP'nin tutumunu açıkladı. 

Böylece hükümet, meclisten güvenoyu almış bulunuyor. Ama tartışmalar yoğunluğunu sürdürecek gibi görünüyor. 


irerek iç pazara girmeyi ve böylelikle aynı zamanda da işsiz kalacak işçileri sol hükümete karşı kışkırımayı planlıyor 


Belçika'da 
Türkiyeli göçmen 

işçileri zor günler bekliyor 


Ersin TOSUN 


Tüm Batı Avrupa'yı kaplayan ekonomik bunalım Belçika'da da bütün ağırlığıyla hissediliyor. İşsiz sayısı resmi rakamlara göre 900 bini aştı. Bu durumda iktidarda bulunan gerici sağ koalisyon hükümeti bu bunalımdan sözde “çıkış yolunu” buldu: Yabancı işçileri geri yollamak! Irkçılık ve yabancı düşmanlığı Belçika toplumunda sistemli bir biçimde körükleniyor. 
Hükümet, “Yabancı işçiler giderse bunalımdan çıkarız” diyor. 


Yabancı işçi düşmanlığıyla tanınan gerici Adalet Bakanı Gol'ün uzun süredir hazırlattığı yabancı işçilerle ilgili yasa tasansı, millet meclisinde onaylandıktan sonra senatoya geldi. Bu yasa tasarısının ana içeriği, Ortak Pazar ülkelerinin dışından gelen yabancı işçilerin Belçika'da kalmalarını daha da zorlaştırmak ve onları 1986 
yılına kadar ülkelerine geri dönmeye mecbur bırakmaktır. Belçika'daki faşist örgüt Flaman Blok'un 25 Mart pazar günü yapılan kongresinde de aynı konunun görüşülmüş olması elbelle bir raslantı değildi. 


Şimdi senatoda görüşülecek olan bu yeni yabancılar yasasının ana noktaları şunlardır; 


Ailelerin birleşmesi: Türkiye'de bulunan çocukların anne ve babalarının yanına gelmesinde 21 yaş olan sının 18'e indiriliyor ve çocukların gelmesi “aynı yıl içinde veya bu yılı izleyen yılda gelmeleri” biçiminde sınırlanıyor. Yasada ayrıca, “Belçika'ya ailesinin yanına gelen çocuk, Türkiye'den evlendiği eşini Belçika'ya ge- 


ik işletmelerinin ezi 
Lorsin'de tüm sendikaların katılımıyla yapılan büyük grev, FKP tarafından aktif olarak desteklendi. 

4 Nisan: Cumhurbaşkanı Mitterand 
yaptığı basın toplantısında, bu önlemlerin “çelik sanayii işletmelerindeki zararların ve sanayide yapılan modernleştirmehin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu” söyledi. 
Komünist Partisi'nin tutumu konusunda, “artık durumu netleştirmek zamanı geldi” dedi. 

13 Nisan: Lorain çelik işçilerinin Paris'- 
te yaptığı büyük yürüyüşe FKP Genel Sekreteri Georges Marchais ile birlikte bir kisim Politik Büro ve Merkez Komitesi üyeleri de katıldılar. Aynı gün Humanitö gazetesinde FKP Politik Büro üyesi ekonomü uzmanı Philipp Terzog'un hükümetin yeni planına karşı bir başka önerisi yayınlandı. Terzog'un yeni planında, hükümetin kendi planını uygulamak için öngördüğü 30 Milyar Frank'la elindeki çelik işletmelerinin korunabileceği gibi modem yeni işletmelerin ve daha 30 bin işçiye çalışma alanının açılabileceği gösteriliyor. 


Mercedes'te patronun 


Türkiyeli işçilere tuzağı 


Daimler-Benz'in Hamburg-Harburg fabrikasında, işveren özellikle Türkiyeli işçilerden kurtulmak için yeni oyunlar tezgahlıyor. On yılını doldurup işyeri emeklilik hakkını kazanan 35 yaşın üstündeki Türkiyeli işçilere mektup gönderen patron, “geriye dönüş teşvik yasası”- nı öne sürerek, işçilerin kazanılmış haklarına karşılık, gönüllü çıkış almaları ve ülkelerine geri dönmeleri için komik denecek kadar düşük bir para teklif etti, 

Fabrikadaki ilerici Türkiyeli işçiler bu duruma sessiz kalmayarak bukonuda Almanca ve Türkçe yazılmış iki bin bildiri dağılarak işverenin kurduğu tuzağın iç yüzünü açıkladılar. Fabrika yönetimi beklediğini bulamayınca, bu kez yeni bir oyuna başvurarak, gönüllü çıkış alacak işçilere Mercedes'in Istanbul'da ortak iş yaptığı fabrikada iş verileceğini propaganda etmeye başladı. 


Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri Georges Marchais de miting alanındaydı. 


“Bu politikayı desteklemiyoruz ama gericiliğin iktidarını da istemiyoruz” 


Mahmut DEĞER 


25 Nisan günü 2 milyondan fazla kişi Fransa'nın 90 ayrı 
kentinde sokaklara döküldü. Paris'in ünlü Bastil Meydanı yarım milyon insanla dolup taştı. Son yılların en yığınsal ve görkemli gösterisinin gerici sağ güçlere karşı bir gövde gösterisi anlamı taşıması bakımından önemle altı çizilmesi gerekiyor. 

Aslında 25 Nisan'da Fransa solunu geniş bir birlik içinde hareketlendiren ana belgi ilk bakışta “lâik bir kamu eğitimi için” biçiminde görülüyor. Oysa, geriye doğru kısaca bir gözatılacak olursa, 25 Nisan'ın neden iç gericiliğe karşı bir gövde gösterisi anlamı taşıdığını kavramak mümkün. 

Eğitim Bakanı, eğitim sistemine yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısını kamuoyuna açıklar açıklamaz, gerici sağ güçler “özgürlüklerimiz kısıtlanıyor” propagandasıyla ulusal çapta eylemler düzenlediler. Bu eylemlere kilise de tam destek vererek düzenlenen gösterilere aktif katıldı. 
Gösteriler kısa sürede ulusal çapta sol hükümeti her anlamda yıpratma ve dağıtma amacına yönelmeye başladı 

Fransız solunun bu karşi devrimci hareketlenmeye ilk 


aşamada karşılık vermemesi, aslında Mitterand Hükümeti'nin gittikçe sağa kayan politikasından hoşnutsuz olmasında aramak gerekiyor. Ancak olayların boyutları büyümeye başlayınca Fransız solu, orta soldan komünistlere kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde ve sağın öne pikardığı eğitim sorunu çerçevesinde karşı hareketlenmeye geçti. Böylece 25 Nisan'da, hafta içinde olmasına karşın, gençyaşlı 2 milyondan fazla insanın sokağa dökülmesi, “eğitm” çerçevesini çok çok aşarak iç gericiliğe karşı bir gövde gösterisine dönüşlü. 


Son olarak şunu da belirtmek gerkiyor: Geniş emekçi kesimler sol hükümetin sağa kayan politikasını desteklemediklerini ilk önce hareketsiz kalarak dile getirdiler. Örneğin ara seçimlerde gidip oy kullanmadılar. Yerel seçimlerde Komünist Partisi ve Sosyalist Partisi birçok büyük belediyeyi yitirdi. Ancak bu hareketsizlik kendilerine karşı dönmeye başlayınca, çelik işçilerinin grevlerinde olduğu gibi kıpırdanmaya başladılar. Işte 25 Nisan'ı bir anlamda geniş emekçi yığınlarının sol hükümete yönelik bir ihtarı olarak görmek gerekiyor. “Sol hükümetin sağ politikasını desteklemiyoruz, ancak gericiliği de iktidarda görmek istemiydruz”. İki milyonu aşkın kitlenin verdiği mesaj bu... 


esinin yanına > 
Türkiye'den evlendiği eşini Belçika'ya getiremez” deniliyor. 


Yabancı Öğrenciler: Yeni yasaya göre, Belçika'daki yabancı işçi çocukları dışında kalan ve ilkokul, orta ve lisede okumak için Belçika'ya gelen öğrenciler için de, “Bir yıl zorunlu yabancı dil öğreniminde başarılı olurlarsa üniversiteye girebilirler ve okulu bitirir bitirmez Belçika'yı terkederler.” hükmü getiriliyor. 


Belediyelerde: Gol'ün hazırladığı yasayla, bundan böyle yabancıların oturmakta oldukları belediyelerde, belediye meclisi yabancı işçileri dağıtma karan alabilecek. Yasada bu konuda, “Ortak Pazar ülkeleri dışından gelen yabancıların belirli bir süre için bazı belediyelerde yerleşmeleri kısıtlanabilir” deniyor. Yasanın bu hükmü, “Kişilerin özgürce yerleşim ve dolaşım hakkından” söz eden Insan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne açıkça ters düşüyor. 


Kaçak işçiler: Gol'ün yasa tasarısı yürürlüğe girerse, Belçika'ya gelen yabancı kaçak işçilere verilmekte olan tüm maddi yardımlar kaldırılacak. Bu arada, ülkesine geri dönmek isteyen yabancılara verilmekte olan yol masrafları da bundan böyle karşılanmayacak. 

Konuyla ilgili olarak Belçika'da yayınlanmakta olan ilerici demokrat De Morgen gazetesinin, 17 Mart günlü sayısında Flaman Sosyalist Partisi milletvekili ile yapılan bir röportaj yayınlandı. Gazeteci Dirk von Den Bogaert'in sorularını yanıtlayan Sosyalist Partisi milletvekili Luc van den Bossche, bu yasaya ve getireceği tehlikeli sonuçlara dikkati çekti. Bossche, “Yeni yasayla iki çeşit yabancı yaratılmış oluyor. 
Ortak Pazar ülkelerinden gelenler ile bu ülkelerin dışından gelenler. Bu madde ile, Magrebler (yani Kuzey Afrikalılar) ve Türkiyeliler hedef alınmaktadır”, dedi. 
Milletvekili ayrıca, Golün yasa tasarısının yabancılara “senin hakkın yok, fakat ben istersem sana lütufta bulunabilirim” demekte olduğunu vurguladı. 


Belçika'da yaşayan bütün yabancı işçiler ve Türkiyeliler arasında büyük tepkilere yol açan yasa, bir tek gerçeği gösteriyor: Davulla zurnayla karşılanan ve yıllardır en ağır işlerde çalıştınlan Türkiyeli işçileri zof günler bekliyor. Bütün yabancılar ve Türkiyeli işçiler Batı Avrupa'da hortlatılan ırkçı ve yabancı düşmanı politikalara karşı sessiz kalırlar ve direnmezlerse, ekonomik ve sosyal hakları daha da kısıtlanacaktır. 
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Sayfa 7 


Ingiltere'de 
Greenham 
Common var 


Abdullah YILMAZ 


Greenham Common Londra” 
uzak sayılmaz. 50 mil kadar, Eskiden, bizim eskilerin “miri arazi” dedikleri türden bir yerdi buralar. 
Çimli, yeşil, geniş bir alan. Şimdi M-4 Otoban'ı hemen her saat sizi oraya götürebilir. 

Ama, Greenham Common'u ünlendiren bu M-4 Otoban'ı değil. 
Ne “miri arazi” oluşu, ne yeşilliği, ne de Amerikalı komutanın Amerika adına yönettiği bir Amerikan üssünün yasak bölgesi oluşu, onu ünlendirmedi. Greenham Common'u Greenham Common yapan yol Cardif ten açıldı ilkin... 1981- in 23 Ağustos'unda. 

O gün, bir grup kadın “Yaşamı Savunmak” için gösteri yürüyüşü- ne çıktılar ve tam 110 mil boyunca asfalt yolu aşındırarak ve de “dağa taşa” yaşamanın gereğini yazarak, 5 Eylül'de, gelip üssün parmaklığına dayandılar. Hatta içlerinden 4'ü, kendilerini parmaklığa zincirleyerek, Savunma Bakanlığı'na TV'de tartışmanın hodri meydanını bile çekiverdiler. Çünkü NATO'- nun 79 kararı barbarlıktı, kana susamışlıktı... Nükleer füzeler Avrupa'- ya, İngiltere'ye, oraya, O, Greenham Common'a, yerleştirilmesindi. 

Ve çadırlarını hemen oracığa kuruverdiler... sonra, gün gün yenileri eklendi bunlara... Meydanı doldurdular, çevreyi kuşatlılar. Ve de bir daha ayrılmadılar o yöreden, 

Işte, CND'ce (Nükleer Silahsızlanma Kampanyası) de onaylanan ve dünya barış platformlarında kabül gören, Greenham Common'un barış savaşçılığı böyle doğdu 

Ve kadınlar o gün, bugün savaşıyor, Meşaleli yürüyüşlerde karanlıfı yırtarak, borsa önlerinde yerlere yatarak, parlamento kapılarına yığı» larak, Reagan'ın yoluna çıkarak, üs komutanının önüne dikilerek, üs 


Metal işkolunda önümüzdeki günlerde greve başlanması kesin gibi görünüyor 


F.Almanya'da 35 


düğümünü 


Federal Almanya'da yıllar sonra yeniden grev türküleri söyleniyor. Metal ve matbaacılık işkollarında milyonlarca işçi greve hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde grev oylamaları tamamlanacak ve büyük olasılıkla Mayıs ayının ortasında greve gidilecek. Gazetemiz” baskıya hazırlandığı sırada metal işkolunda IG Metall sendikasınca düzenlenen grev oylamala» nkimi bölge ve işyerlerindetamamlandı, ancak sonuçları henüz gazetemize ulaşmadı. Tüm bölge ve işyerlerinde grev oylaması 9 Mayıs'a kadar tamamlanmış olacak. 

Bunun yanısıra kısa adı IG Druck olan matbaa ve kağıt işçilerinin sendikası da biryandan çok etkili uyarı grevleri örgütleyerek, bir yandan işyerlerinde grev oylamaları düzenleyerek bir yandan da işverenleri “kesin kararın verileceği en üst düzeyde sözleşme görüşmelerine” çağırarak karmaşık birsendikal savaşım taktiği» ni başarıyla uyguluyor. IG Druck'un grev oylamaları, Federal Alman işçi sınıfının 
35 saatlik haftayı hayata geçirmek yönündeki kararlılığının kanıtı oldu ve IG Metall'in grev oylamalarının sonucunu da daha şimdiden ilan etti. 


DGB'den 8 milyon bildiri 


IG Metall ve IG Druck sendikalarının grev hazırlığı üst sendikal örgüt DGB merkezinin ve bağlı sendikaların tam desteği ile karşilanıyor. Örneğin DGB, dayanışmayı yaygınlaştırmak amacıyla tam 8 milyon bildiri bastı, Bildirilerde “DGB'ye bağlı 7 milyon 800 bin işçi ve emekçi, patronların yaratmak İstediği tabuları kıracak güçtedirler” deniyor ve 35 
saatlik hafta için tüm Federal Alman işçi sınıfı eyleme ve dayanışmaya çağrılı yor. 


Türk ve Kürt emekçiler 


IG Metall'in grev oylamaları sırasında elime ve elma dana 


O aa vr 


VE GREV DAVULLARI VURACAK GE! 


Uzunca bir aradan sönra Federal Almanya'da ülkenin en kilit ve büyük işkolu gor metni dalda milyonlarca emakoi erme hazurlanmxor Almani Türlü, Yugo. 


TTT 


saatlik hafta artık grev çözecek 


grev oylamasında sandık başına çekmeleri gerekmekte. 


Bir başka işveren yalanı daha 


Özellikle yabancı işçileri grev savaşımından uzak tutmak amacıyla tezgahlanan kirli oyunlar arasında, son günlerde bir tanesi özellikle dikkati çekiyor. Bu yalan propaganda, grev süresince işçilerin açlığa mahkum olacaklarını, ücret alamayacaklarını ileri sürmekte. 

Oysa aynı konuda IG Metall Sendikası yöneticileri bir dizi açıklama yaptılar. Nitekim son olarak Welt am Sonntag gazetesinin sorularını yanıtlayan IG Metall Sendikası Genel Başkanı Hans Mayr, “Grev süresince greve katılan IG Metall üyesi işçiler haftada ortalama 300 Mark 
grev parası alacaklardır” dedi. Ayda 1200 
markı aşan bu grev ödentisiyle ilgili olarak gazetenin “Peki bu kadar parayla örneğin 100 günü aşan bir grevi gerçekleşürebilir misiniz? IG Metall'in bu kadar büyük ödemeye gücü yeter mi?” biçimin- deki sorusunu Hans Mayer gülerek ve tek cümle ile yanıtladı, “Hiç korkmayın yeter de artar bile”, 

Öte yandan grevoylamaları ile grev günü arasında geçecek süre boyunca işçilerin “sakin bir bekleme” durumunda olup olmayacaklarını soran bir gazeteci» ye verdiği yanıtta IG Metall Sendikası Genel Başkanı Mayr “uyarı grevleri yapmumak için hiç bir neden yok, Zaten grev oylamaları ile grev uygulaması arasında beklendiği kadar uzun bir süre olmayacak, grev yakındır” dedi 

Gene IG Metall yönetiminden edinilen bilgiye göre, grev oylamasında IG Metall, “Ağırhk taşıyan kimi işyerleri"nde grev oylaması yapmakla yetinmeyecek, bunun yerine en küçüğünden en büyüğüne kadar tiim işyerlerinde grev oylamasına gidilecek. Grev uygulamasın- da da aynı yolun izleneceği ve kimi “kilit işletmelerde” değil tüm metal işkolunda 

iilmisleaimaelearda orana aidilecddi hil... 


komütaninin önüne dikilerek, üs kapılarını bloke ederek, 9 millik üs çevresini elele kuşatarak... Kimi zaman zindanlarda, kimi zaman meydanlarda... 

Greenham Common bir barış kampıdır. Analar, nineler, evli, be- kar kadınlar, genç kızlar “... sıradan bir kadın barış için ne yapabilir diye düşündüm ve Greenham Common'a katıldım” diyen, diyebilen herkes, başından beri orda olan öncülere, haftalık, aylık, yıllık izinleriyle, başka olanaklarıyla, bazen de sürekli olarak katılıyorlar. İçlerinde demokratı, feministi, sosyal-demokratt. sosyalist, komünist olanı da var. Fakat, giderek yaygınlaşsa da, örgütlenme fikri egemen değil. Örgüt, daha doğrusu, örgüler dışarda. 


Elbette ki, barışın düşmanı da var. Emperyalist dünyanın Reagan komutasındaki gericiliği saldınlarını yoğunlaştırmaktadır. Thatcher da buarenada gladyatörlüğe soyunmuş, Greenham'a yönelmiştir. 

llkbakışta “miri arazi”ye bir kulp aranmış ve de iki sahip bulunmuştur: Bir bölümü yöre belediyesinin, diğer bölümü de Ulaştırma Bakanlığı'nın.. Ve majestelerinin mabkemesi de “aynen öyle” deyip mührü basıvermiştir. Ve de kutsal özel mülkiyete “vaki tecavüzün defi” için operasyonlar başlatılmış, buldozerler sefere sokulmuştur. 

Fakat, hayır.. Greenhamllar çadırlarının lime lime, kapkacakların hurdahaş edildiği yerlerine, hersaldırının ardından, dönmeyi başarmışlardır. 

Saldırılar halen devam ediyor, fakat geri adım yok. 

Ne “ulusal çıkarları çiğneme” ne de “Sovyet casusluğu” suçlamalanı... Yaygaralar vızıltı kalmıştır. 

Çünkü istem diri, haklı ve yaşamsaldır: “Yaşamak Için..”, “Çocukla” nmızın geleceği için.” ..“Füzelere Hayır!” 

O kadar, 

Ve işte şimdi ordalar. Greenham Common'da, Barış dünyası içinde, 
barış savaşçılarıyla elele, 1981'in 28 
Ağustos'undan beri, Tam 960 gün.. 
Ve de direniyorlar, Taa ki, nükleer füzeler sökülene, barış kurulana kadar, 

Ingiltere'de bir “Greenham Common” var. 


IG Metal'in grey oylamaları sırasında yabancı işçilerin ve özellikle Türk ve Kürt emekçilerin oyları önem taşıyor. Tekellerin denetim ve güdümündeki kitle haberleşme araçları (televizyon, büyük gazeleler, radyolar) işçilerin çoğunluğunun greve karşı olduğu yönünde yoğun ve azgın bir kampanya örgütlediler. Bu kampanyaya karşı, grev oylamasında işçilerin “beklenenden daha büyük” bir çoğunluğunun “greve evet” demesi, hemen ardından başlayacak olan grevin dahâ baştan zaferini ilan etmesi anlamına gelecek. 

Bilindiği gibi, grev uygulamasına gidilebilmesi için, IG Metall Sendikasının tüzüğüne göre o işyerindeki işçilerin yüzde 75'inin “Greve evet” demeleri gerekiyor. IG Metall Sendikası yöneticilefi kesin bir oran vermekten kaçınmakla birlikte, özel sohbetlerinde yüzde 82-86 arasında bir çoğunluğun “Greve evet” diyeceğini öngörmekteler, Şu anda sürdürülen çalışmalarla bu oranın yüzde 90'a urmanması ve geçmesi hedefleniyor. Buna karşılık az sayıda tekelin yönlendirdiği metal işverenlerinin üst “sen- 


Uzunca bir aradan d 


metal dalinda milyonlarca emekçi greve hazırlanıyor. Almanı, Türkü, Yugoslavı, Ispan- 


yolu, Portekizlisi, Italyanı, Yunanı milyonlarca işçi grev alanlarına çıkacak önümüzdeki 

günlerde. Rosa Luxemburg'lârın, Kari Liebknecht'lerin çocukları grev savaşımına hazır. 

Alman işçi sinifinin ikiyüz yıla yaklaşan devrimci savaş geleneği bir kez daha ışıldayacak alanlarda ve örgütlü gücün yenilmezliği bir kez daha kanıtlanacak... 


dika)” örgülü Gesamtmetall”in elebaşılarından Kirchner, bir televizyon röportajinda Federal Alı üzeyinde hesaplandığında “Grevetevet” diyen işçilerin sayısının yüzde lmayacağır ni iddia edecek kadar ölçüyü Kaçırdı. 


Yabancı işçiler ne yapmalı? 


Sınıf savaşının sürüdürüldüğü alanlar- dan biri olan sendikal savaşımda, yaban» a işçilerin bilincini bulandırmak amaayla Federal Almanya'daki gericilik güçleri tarafından özel bir çaba harcandığı gözleniyor. Nitekim önümüzdeki günlerde büyük tekelci basının Türkçe ekler yayınlaması, buna Hürriyet, Milliyet, Tercüman gibi Türkçe gazetelerin de katılması yönünde girişimler var. Bu gerici 


propaganda saldırısı sırasında şu anda kilitlenmiş olan toplu sözleşme görüşmelerinin Alman işçilerle, Alman işverenler arasında bir “çekişme” olduğu; yabancı işçilerin, özellikle Türk ve Kürt emekçilerin bu “çekişme”de taraf tulmayıp gelişmeleri beklemeleri öğütleniyor. 
Böylece işçilerin gücü zayıflatılmak, işçilerin sendikal birliği bölünüp parçalanmak isteniyor. Daha uyarı grevleri sirasında, Türkiyeli emekçilerin ön saflarda yer tutmaları, Federal Alman tekellerini, yabancı işçiler üstünde özel olarak durmaya yöneltti, Bu yüzden yabancı işçilerin grev oylamasında etkin olmaları, kendileri “Greve evet” dedikten sonra, bununla yetinmeyip, şu yada bu nedenle çekince gösteren, geri duran, atak davranmayan öteki emekçi arkadaşlarını da 


lit işletmelerde” değil tüm metal İşkolume ve tüm işletmelerde greve gidileceği bildirilmekte, i p 


IG-Druck Sendikası 


Nisan ayının son günlerinde Kağıt ve Matbaa İşçileri Sendikası (IG Druck)™ nin çağrısı ileörgütlenen uyarı grevlerine 
61 işyerinde tam 13 bin emekçi katıldı. 
Nisan'ın son Cumu'sinda uyarı grevi yùzünden Federal Almanya'da hemen hiç bir gazete basılamadı. Bu arada sendika bir yandan da grev oylamalarını sürdür dü. Grev oylamaları bu yönüyle tam bir başarıyı ve işçilerin 35 saatlik haftayı hayala geçirmekte kararlılıklarını simgeliyor, Hamburg yöresinde matbaa işçilerinin yüzde 80'i “greve evet” dedi, 164 işyerinde grev oylaması yapıldı ve sadece 
20 işyerinde işçilerin “greve evet” diyenlerinin oranı yüzde 75'i bulmadı. Buna karşılık pekçok işyerinde “greve evet” diyen işçilerin oranı yüzde 85-97 arasında değişti. “Yalanın gazetesi” Bild ise matbas işçilerinin sadece yüzde 20'sinin grevden yana olduğunu haber (!) vermişti. 


SENDİKACI GÖZÜYLE 


Kavga başladı 


IG Metall Yönetim Kurulu Kuzey Baden/Kuzey Württemberg ve Hessen toplu sözleşme bölgelerinde grev oylamalarına gidilmesi karari aldı. Sonuçlar doğal olarak belli değil, çünkü bu satırlar yazılırken oylamalar henüz yapılmamıştı... 

Ama şu bugünden kesinlikle söylenebilir: IG Metali tüzüğünün gerektirdiği çoğunluk elde edilecektir. 

Grev oylaması zorunluğu bir yasa değil tüzük kuralıdır. Sendikal örgüt, IG Metali, olası bir grev kapsamına girecek üyeleri arasında savaşımda kararlılık durumunu bilmek zorundadır. Buna bir bakıma “Grev Referandumu” denilebilir. Ve yine tüzük kuralına göre, greve gidilebilmesi için, oyla- 


ma yapılan toplu sözleşme bölgesindeki tüm üye- 


lerin en az yüzde 75'inin greve "evet" demesi zorunludur. Oylamaya katılmamak greve “hayır” demek olur, Bu nedenle de tüm üyelerin oylamaya katılması ve yüzde 75'in de ötesinde bir oranın, “grèv dahil tüm sendikal araçlarla savaşıma hazır olduğunu” vurgulaması, istemlerin gerçekleştirilebilmesi savaşımında sendikal gücün açık bir ölçütüdür. 


Diğer bir ölçüt de, grev savaşımının başlamasıy- 


la birlikte üyelerin bu savaşıma katılımı durumu” dur. 

Şu gerçek çok kez vurgulandı: Bu defaki sendikal savaşım Federal Almanya tarihinin en sert ve işçi hareketinin, Federal Almanya hudutlarının da ötesinde geleceğini belirleyici bir savaşım olacaktir, 


Yiğınsal işsizliğe karşı etkin savaşımdaücretkaybı olmaksızın 35 Saatlik Hafta'nın ekonomik açi- dan gerekliliği, sosyal açıdan adilliği ve masraflar açısından da karşılanabilirliği somut gerçeklerle yeteri kadar belgelendi. Buna rağmen patronların ve onlarla cephe birliği içerisinde Federal Hükümetin direnmelerinin nedeni açık-seçik siyasal, giderek sınıfsal bir direnmedir. Bu nedenlede bu kavga bir sınıf kavgasıdır... 


Artık kaçınılmaz olan grev savaşımı doğrudan grev oylamalarının yapıldığı toplu sözleşme bölgelerinde verilse de, yine bu kavgada “oyuncu ve seyirci" ayırımı olmayacaktır; ne grev boylarında, ne metal işkolunda ve ne de tüm ekonomide... 
Yerli-yabancı, kadın erkek, genç-yaşlı tüm IG Metall üyeleri fabrika kapılarında grev gözcülüklerinde, 


grev lokallerinde, grev komitelerinde, yürüyüş, miting ve kültür-dayanışma toplantılarında aktif katılıcılar olarak görev alacaklardır. 

Diğer toplu sözleşme bölgelerindeki metalciler, uyarı grevleriyle, yürüyüşlerle, mitinglerle, kültür ve dayanışma toplantılarıyla grevci işçi kardeşlerini somut bir biçimde destekleyeceklerdir. Aynı destek, hareketlilik ve dayanışma diğer işkollarındaki emekçi arkadaşlarımızdan ve sendikal örgütlerin- den de gelecektir. 

Tüm sendikal eylemlerde işçiler ve aileleri ayırımı da olmayacaktır. Karı-koca, çoluk-çocuk beraber olacağız, birlikte savaşacağız; davul-zurna çalarak, horonlar teperek, halaylar çekerek, korolarla İşçi şarkı ve marşlar söyleyerek, sokak tiyatrolari oynayarak kavgamızı şölene, halk hareketi ine dönüştüreceğiz, dönüştürmeliyiz. 

Yerli-yabancı ilerici-demokratik güç ve örgütlerin destekleri de gereklidir. Bu destek, bu dayanışma bu kişi ve örgütlerin tam bir özveri içerisinde tüm olanaklarını grev komitelerine sunmaları yoluyla olabilir. Gün işçi sınıfının sendikal savaşım bayrağı altında toplanma günüdür. Bu da örgütlerih dayanışma anlayışının bir ölçütü olacaktır! 


SANAT/KÜLTÜR 


Türkiye Postası, 4 Mayıs 1984 


Bir tutuklu ressam 


1976 yılının Mayıs ayı yaklaştıkça 
başta Istanbul olmak Üzere Türkiye'nin kentleri, en tehna sokaklarına dek 1 Mayıs afişleriyle bezendiler. Insan ellerinde yükselen, çiçekler açan bir dünya vardı, emekçileri yıllar sonra bilek gücüyle koparılıp alinan “kendi bayramlarına” çağırıyordu afiş. Dünyayı kavramaya, onu çiçeklendirmeye, onu denizleri, karalarıyla gerçekten emekçilerin yapmaya... 


O afişin hemen altındaki küçücük imzanın sahibi Orhan Taylan buün Cunta'nın tutsakları arasında, esini, çiçekler içinde çizdiği dünyayı, barışı sevdiği için sekiz yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 
Yakınlarıyla aylarca görüştürülmedi, Günlerce işkenceden geçirildi. Şimdi Metris cezaevinde diğer banışseverlerle birlikte yatıyor. 


Insan tarihinin birçok kez kanıtladığı bir gerçek var; yaratmaya gem vurulamaz. Fırça elden alınır, kalem kırılabilir. Hatta zorba daha da öteye gider, egemen olamadığı sanatçının bedenini tahribe yönelir. Ama, sanatçı 1 Mayıs 1976'da alanları dolduranlara bağlıysa, o alanlar yine 1 Mayıs'larda dolacağına inancını yitirmiyorsa ve dünyayı onlarla birlikte çiçekliyorsa direnecektir. 


| Taylan'ın Maltepe askeri ceza&- 


Batı Berlin Senatosu'nun 12 Eylül rejimini meşrulaştırma manevralarına olanak verilmedi 


Batı Berlin Senatosu'nun “Türk Kitap Haftası” tam bir fiyasko oldu 


© Hafta'yı protesto eden demokrat sanatçı yazar ve kuruluşlar ortaklaşa bir “Edebiyat Akşamı” düzenlediler, Senato'nun 
200 bin marklık “Hafta”sı 
bomboş salonlarda sürerken, “Edebiyat Akşamı” büyük bir kalabalık önünde tam bir kültür gösterisi olarak geçti 


Batı Berlin Kültür Senatörlüğü'nce 187 
bin Mark harcanarak düzenlenen “Türk Kitap Haftası”, Türkiye'den sadece 4 yazarın katılımı, kültür programının iptali ve “Türk edebiyatı” adı altında bol bol din ve yemek kitabının sergilenmesiyle geçtiğimiz Cuma günü son buldu. 

İlk olarak, hazırlığı (o sırasında Batı Berlin'de yaşayan Türkiyeli sanatçılara söz hakkı verilmemesi, Türkiye'den davet edilen yazarların günümüz Türk edebiyatını yansılmaması gibi nedenlere 


dayanarak, aralarında Türkolog Gisela Kraft'ın da bulunduğu bir grup sanatçı, Hafta'yla ilgili kaygılarını belirtmişlerdi. 
Senato'yla birlikte Hafta'nın düzenleyiciliğini üstlenen Yeni Edebiyat Birliği'ne yazdıkları bir açık mektupla, Hafla'nın bu haliyle Ba Berlin'de yaşayan Türkiyelilerin çağdaş Türk edebiyatını tanıtamayacağını dile getirmişlerdi. 

Daha sonraki gelişmeler üzerine Hafta'ya ve paralelinde sürecek olan Kültür Programı'na katılacak demokrat yazar, sanatçı ve kuruluşlar Hafta'dan çekildiklerini bildirdiler. Hafla'nın başlamasına dört gün kala, yine düzenleyicilerden Yazarlar Birliği ve Yeni Edebiyal Birliği'nin bazı Yönetim Kurulu üyeleri, CDU Senatosu'nun Türkiye'deki faşist yönetimin Kültür Bakanı'nı da davet etmesi üzerine, Hafta'ya katılmayacaklarını açıkladılar. Davet edilen yayınevlerinin sadece rejimin izin verdiği kitapları sergileyebilecekleri, Kültür Senatörü Hassemer'in “Türkiye hükümeti bazı yazarla- 


ra çıkış İzni vermezse müdahalede bulunmayız, yoksa Hafta'ya politika bulaştırmış oluruz” şeklindeki sözleri, demokrat kişi ve kuruluşlarca, CDU'nun Türkiye'deki rejimi meşrulaştırma girişimi olarak de-Zerlendirildi! Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Aziz Nesin ve Başkan Yardımcasi Demirtaş Ceyhun'a yurt dışına çıkış izni verilmemesi, müzik sanatçısı Rahmi Saltuk'a “hakkında dava açılacağı”, yazar Ahmet Telli'ye de “hakkında eskiden (1) dava açıldığı” gerekçesiyle pasaport verilmemesi üzerine, tüm bu gelişmeleri protesto eden kişi ve kuruluşlar ortaklaşa bir “Edebiyat Akşamı” düzenlediler, Toplantıda, Türk edebiyatının, egemen güçlerin kovuşturmasına uğrayagelmiş halk şair ve yazarlarından; Pir Sultan Abdal, Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Ataol Behramoğlu, Ali Yüce ve Bekir Yıldız'dan Almanca ve Türkçe olarak okumalar yapildi. Türk Merkezi Başkanı Süleyman Üstün ve yazar Gisela Kraft yaptıkları konuşmalarda, Senato'nun tutumunu, 


Türkiye'de yazarlara yapılan baskıları protesto ettiler, bundan sonra yurt dişin- da yaşayan yazar, sanatçı ve örgütlerin görüşlerinden yararlanılarak, edebiyatımızı tam anlamıyla yansıtacak kitap haftalarının yapılmasını dilediler, Türkolog Carl Koss, yüzyılın başından beri Türkiye'de kovuşturmaya uğramış yazarları» mıza ilişkin bilgilendirici bir konuşma yaptı, Müzik programını ise, yine Hafta'- nın kültür programından çekilen Tahsin Incirci yönetimindeki Kreuzberg Dostlar Grubu ve Batı Berlin Işçi Korosu sundu. 
Son derece kısıtlı olanaklarla yapılan bu edebiyat toplantısı düzey ve niteliği açısından, 200 bin Mark harcanarak düzenlenen Senato'nun “Türk Kitap Haftası”ndan çok daha fazla oranda ilgi çekli ve etkili oldu. 

Hafta'nın düzenlendiği “görkemli ICC salonları” ise, hiç de görkemli olmayan bir kültür programına, hemen hiç ilgi çekmeyen bir kitap sergisine sahne oldu. 
Kültür programı için öngörülenlerden, yalnızca- o da tüm yazarların katılımıyla değil- bir “okuma” yapılabildi. Türkiye'- den davet edilen toplam yirmi yazarın yalnızca dördü Hafta'ya katılabildi; Rahmi Saltuk'un, Özay'ın ve Tahsin Incirel'» nin müzik programları, GEW'den Safler Çınar, IG-Metali'den Necati Gürbaca ve Berlin Türk Topluluğu'ndan Niyazi Turgay'ın katılmama karaçı verdikleri yabancilar politikasına ilişkin açık olurum ve hemen tüm okuma programlar iptal edilmek zorunda kalındı. Türkiye'den kitaplarını sunmak üzere davet edilen 70 
yayınevinden ise yalnız 35'inin gelebildigi, onların da standlarında çağdaş edebiyatımızı hiçbir şekilde yansıtmayacak nitelikli kitapların sergilendiği bildirildi. 

Kapanış konuşmasını yapân Kültür Senatörü Hassemer yine de Hafla'yı “başanlı” olarak niteleme cesaretini gösterirken, en azından külür programının 


Taylan'ın Maltepe askeri cezaevihde yaşadıklarından esinlenerek hazırladığı Maltepe Resimleri'nin yer aldığı kataloğa önsözü yazan Uğur Kökten “nice kuşağı kapsayan sürekli ve acılı bir serüvenin bir çeşit henüz bitmemiş tablosu” olarak niteliyor Maltepe Resimlerini. Orhan Taylan yaratmaya devam ediyor. Biliyorlar bu tablo- nun tamamlanması gerek. Ve o tablo, ancak 1 Mayıslarda alanlara dolanlarla tamamlanacaktır. 


İnsana mı hizmet edeceksin, kurulu düzene mi? 


Türkiye Postası: Kemal, çoğu kez her insanın yaşamına yön veren belirli olaylar vardır, Senin için de böyle olaylardan söz edilebilir mi? 

Kemal Süzgeç: Her insanın kafasında geleceğin bir resmi vardır. İşte benim kafamdaki buresim Nusaybin'deki askerlik dönemimde değişmeye başladı. Sınırı bekliyoruz. Bir yanda görev vermişler, kaçakçıları yakalayacaksın diyorlar. Öte yanda insanların hangi koşullarda yaşadıklarını görüyorsun. Yüz lira için insanların mayın tarlalarına girdiklerini ve çogu kez de yaşamlarını Yititdiklerini görüyorsun. Buârada vurgunu vuran yalnızca ağalar oluyor. Bizim görevimiz de “kaçakçıları” yakalamak, ağayı değil. 


, Işte burada başlıyorsun düşünmeye, Önüne iki yol çıkıyor. Insana mı hizmet edeceksin, kurulu düzene mi? O dönemler ben daha sanatçı gözüyle bakamıyordum kendime. Ama insana hizmet etmem gerektiğini kavradım. Sonra da, o güne kadar öğrendiklerimi doğru bulduğum bu yolda, insana hizmet yolunda nasıl kullanabileceğimi aramaya başladım. Sanatçı olarak ölçü bu oldu benim için, 

Türkiye Postası: Resimlerinden bir tanesi, özellikle günümüz şartlarında, izleyenleri daha da çok etkiliyor. Bu resmine “Düşünce Hapsedilemez” adını vermişsin. 

Kemal Süzgeç: Kişinin özgür olması sorunu,..Insan doğuştan başlayarak şartlandırılıyor. Duvarlar örülüyor, yasaklar konuluyor. Öbür yandan toplumun ilerlemesi de gerekiyor, duvarların yıkılması 


Yanda “Düşünce i 
Hapsedilemez” adlı bir eserini sunduğumuz 
Kemal Süzgeç, 1977 
yılından beri Federal 
Almanya'da yaşıyor. 
Süzgeç, geçtiğimiz günlerde Heidelberg Volkshochschule'de 

bir sergi açtı. 

Süzgeç, 1951 yılında 
Tarsus'ta doğdu. 
Istanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi'nde 
Profesör Zeki Faik Izer ve Profesör Doktor 
Bedri Rahmi 
Eyüboğlu'nun öğrenciliğini yaptı. 
1978-82 yılları arasında Mannheim'da Grafik 
Sanatları Yüksek 
Okulu'nda grafik dersleri gördü ve okulu bitirme proje çalışmasında Paul 
Berger Bergner adına verilen ödülü aldı. 


gerekiyor, Işte arayış içinde olan bir insan kendisini bu şartlandırmalardan kurtarabilir, duvarları yıkabilir. Resimlerim- de izleyiciye anlatmak istediğim bu benim. Bana öğretilen her şeyin doğru olup olmadığını araştırmak, sorguya çekmek yani. İşte bunun için de kişinin özgür olması gerekir 


Türkiye Postası: Almanya'daki Türkiyeli sanatçının sorunları nelerdir sence? 


Kemal Süzgeç: Şartlandırma demiştik biraz önce. Örneğin burada, Almanya'da “Türk” deyince akıllarına hemen “göbek dansı” geliyor. Belirli uluslardan söz edilince Belirli kavramlar geliyor hemen 


akıllarına. Öyle öğretilmiş çünkü. Önyargı yani... İşte benim bu sergiyi açarken amaçlarımdan biri debuydu. Önyargıları yıkabilmek, Bu adam Türk. Ne yapar bu adam? Ya kilim motifleri işler ya da Istanbul'u çizmiştir. Karşı değilim aslında bunlara, Ama benitüm insanların sorunları düşündürüyor. Bunları resimlemek istiyorum. Bunun arayışı içindeyim. 

Yabancı emekçi için sözkonusu olan katmerli sömürü, yabancı sanatçı için de geçerlidir. Fakat bunu söylerken şunuda inkâr edemem: Gerçekten bizim yanımızda olan Almanlar da var. Fakat ne yazık ki, söz sahibi olan kişiler değil bunlar. 

Türkiye Postası: Federal Almanya'daki yabancı emekçi ile yabancı sanajçı arasındaki ilişki nasıl sence? 


Kemal Süzgeç: Almanya'daki yabancı emekçi belirli bir savaşım içindedir. Yabancı sanatçının savaşımı da bundan kopuk değildir, olmamaşı gerekir. Çünkü emeğin sömürüsü ve buna karşı verilen, verilecek olan savaşımdır sözkonusu olan. Sanatçıyla emekçiler arasındaki ilişkiye gelince: Belli bir kopukluk var burada, Fakat beni sevindiren durumlar da oldu bu sergi Sırasında. Gerçekten bu kadar beklemiyordum, fakat çok sayıda Türkiyeli geldi sergiye. Sergiyle ilgili olarak benim önemli amaçlarımdan birisi de, Alman izleyiciye önyargılarının azalması konusunda yardımcı olabilmekti. 
Tekstlerin Almanca olmasinin nedeni de buydu. Edindiğim izlenime göre önemli ölçüde de başarmış sayılırım bunu. Serginin en önemli kazanımı da bu oldu. 


rirken, en azından kültür programının gılızlığını kabul etmek Zorunda kaldı. 


KISA...KISA...KISA... 


S. Ali'yi anma gecesi 


Batı Berlin'deki çeşitli Türkiyeli öğrenci kuruluşları, Sabahattin Ali için bir anma gecesi düzenlediler, 12 Mayıs günü saat 18'de, Batı Berlin Hür Üniversitesi'nde 1 numaralı salonda (Habelsehwerdterallec 45) sunulacak olan anma gecesine Dursun Akçam, Orhan Mural Ariburnu, Özdemir Başargan, Adnan Binyazar, Gültekin Emre, Süleyman Üstün konuşmacı olarak katılacaklar, Ayrıca Tahsin Incirci ve Korosu, Sümeyra, Tayfun ve Remzi Altıok da gecenin müzik bölümünde yer alıyorlar. 


Berlin'de:Rumuz Goncagül 


Berlin Aile Tiyatrosu, Oktay Arayıcı'nın “Rumuz Goncagül” adlı oyununu, 3,4,5,6 Mayıs günleri Batı Berlin Ballhans'da sunacak. Tüm çalışanları işçilerden oluşan topluluk ilk oyun olarak, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sergilenmiş olan Rumuz Goncagül'ü dekişik bir yorumla sahneliyor, Yönetmenliğini Zarif Zeki Şahin'in, müziklerini Tayfun'un yaptığı oyun, kızına koca bulmak umuduyla gazetelere “Goncagül” rumuzuyla ilan veren bir ana ile kızının başından geçen olayları bir komedi havası içinde aktarıyor. Oyun Kreuzberg Sanat Dairesi'nce düzenlenen tiyatro şenliğine de katılacak ve 19, 20, 26 Mayıs günleri Bethanienhaus'ta sergilenecek. 


İzel Hendek'in sergisi 


Ressam Izel Hendek suluboya ve siyah beyaz çalışmalarını 6 Mayıs-2 Haziran günleri arasında Ruhr bölgesinde Bedburg-Hau'daki “Galerie in der Tenne Sehneppenbaum”da sergiliyor. Sergi Pazartesi-Cuma günleri 16-20, Cumartesi 11-18; Pazar 15-18 arasında açık. 


Özay'ın caz konseri 


Özay ve grubu Altınay, Nazım Hikmet, Psblo Neruda ve Langsten Hughes'un ṣiitlerinden bestelenmiş parçalarla Berlin'- de bir konser veriyor. Çeşitli uluslardan ünlü caz müzisyenlerinin, parçaları Türk- 

,, Ispanyolca ve Ingilizce söyleyecek olan Dea eşlik edeceği konser, 10 ve 11 Manis akşamları, saat 21'de, Quartier Latin'- de. 


ABD saldırısı Nikaragua devrimi üstünde odaklandı ve yoğunlaştı 


Nikaragua'da halk,emperyalist saldırıya karşı devrimi savunmak ve üretimi artırmak savaşında 


© Reagan yönetiminin saldırgan politikası Batı Avrupa'da ve ABD'de yığınsal gösterilerle protesto edilirken, Nikaragua silahlı kuvvetleri karşı-devrim çetelerine karşı başarılar kaydettiler. 


Geçtiğimiz hafta içinde, ABD'nin Nikaragua limanlarını mayınlaması olayi birçok Batı Avrupa ülkesinde ve ABD'de yığınsal gösterilerle protesto edilirken, ABD birlikleri de karşı-devrim çetelerine fiili desteği sürdürdüler. Amerikan birliklerinin Nikaragua'ya dalan karşıdevrimcilere havadan ve karadan destek sağladığı “TIME” dergisinin 23 Nisan tarihli 17. sayısında açıklandı. 

Ancak Nisan ayı sonunda ülke topraklarına dalan ABD destekli karşı-devrim çetelerine karşı Nikaragua silahlı kuvvetleri başarılı bir mücadele verdiler. Son haftalarda ülkenin güneyindeki San Juan Norte limanını ele geçirmeye çalışan karşi-devrim çetelerini geri püskürttüler 

Geçtiğimiz ay ortasında Nikaragua'- nın 110 bin üyeli en etkin sendika konfederasyonu bir açıklama yaparak hükümetin Nikaragua işçi sınıfına güvenebileceğini duyurdu. Açıklamada Nikaragua işçilerinin işletmelerde üretimi arttırmak, disiplini pekiştirmek için ek yükümlülükler üstlendikleri, ayrıca halk milislerine katıldıkları belirtildi. Köylü örgütlerinin yayınladıkları bildirilerde de köy emekçilerinin sürekli saldırı koşullarında bile üretimi arttırmaya devam ettikleri açıklandı. 

Öte yanda dünya kamuoyu, ABD'nin silahlı müdahaleyi devlet politikası haline getiren tutumunu kınarken, Hollanda'daki Uluslararası Adalet Divanı da 25 
Nisan'daki oturumuyla Nikaragua'nın ABD aleyhine açtığı davayı incelemeyi sürdürdü. Bu arada Reagan yönetiminin 


bir sözcüsü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nce saptanan 15 ülkenin temsilcilerinden oluşan bu yüksek mahkemenin âlacağı kararlann iki yıl boyunca Washington yönetimince tanınmayacağı konusundaki açıklamasını yineledi. 


ABD'nin niyeti açık 


Geçtiğimiz haftalarda dünya basınında ve ABD'nin önemli gazete ve dergilerinde Waşhington yönetiminin Orta Amerika serüvenleri konusunda yazılar yeraldı. Bu yazılarda ABD'nin Nikaragua'ya soktuğu karşı-devrimcilere kukla bir hükümet kurdurarak, bu hükümetin Reagan'a başvurup Amerikan askerlerini çağırması ile ABD'nin Nikaragua'yı işgali için gerekçe yaralılacağı açıklandı. 
“Waşhington Post” gazetesinin verdiği bilgilere göre ABD her ay karşı-devrimci çeteler için en az yedi milyon dolar harcamaktaydı. 


Yandaki haritada uçaklar, ABD'nin 
Honduras'ta 
Nikaragua'ya yönelik saldırılarda kullanmak amacıyla genişlettiği havaalanlarımı, daireler mayınlanan limanları, çizgili yerler ise karşıdevrimcilerin saldırı bölgelerini gösteriyor. 
Nikaragua'ya yönelik karşı-devrimci operasyonlar için ABD 
Honduras'a, 1982'de 
20 milyon, 1983'de 

40 milyon dolar askeri 
yardım yaptı. 


Karşı-devrim çetelerinin CIA'nın elinde piyon oldukları, geçen yılın Eylül ve Ekim aylarında Nikaragua'nın iki limanına yapılan hava saldırısının da doğrudan CIA tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Hatta “New York Times” gazetesine göre CIA, Waşhington'un Nikaragua politikasını belirleyen ana etmen haline gelmişti. Gazete buna bir örnek olarak Nikaragua hükümetinin atadığı büyükelçiyi Reagan yönetiminin kabul etmemesinde başlıca rolü CIA'nın oynamasını gösteriyordu. 

Sondönemde Reagan, Nikaragua politikası açısından kendi partisi içindeki parlamenterleri bile ikna edemez hale geldi ve kongre'de ağır eleştirilere uğradı. Mayınlama olayı, Reagan'ın El Salvador'a silah yardımını kesmek için Nikaragua'ya müdahale ettiği yönündeki açıklamalarını geçersiz hale getirmiş, Reagan yönetiminin ekonomik hedeflere saldırarak ilerici rejimi bu yönden de zayıflatmayı amaçladığı açığa çıkmıştı. 


15 GÜNLÜK GAZETE 


ABD'den 


yeni bir hava ihlali 


25 Nisan'da Çekoslovakya 
Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Stanislav Svobodo, bir ABD askeri helikopterinin birsüre önceülkesinin hava sahasını ihlâl etmesini ABD'nin Çekoslovakya Büyükelçisi W. Farrand nezdinde protesto etli, Sosya- 


KISA...KISA...KISA... KISA 


ABD-Çin işbirliği ne halledecek? 


26 Nisan'da altı günlük resmi bir ziyaret için Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Reagan, Çin yetkilileri ile yapığı konuşmada “Sovyet tehdidi” yalanına sığınarak, ABD ve Çin'in dünya barışını korumaktaki ortak sorumluluğundan söz etti. Çok önceden büyük bir kampanyayla reklamı yapılan bu gezinin Reagan yönetimi açısından esas amacının Doğu ve Güneydoğu Asya'da ABD'nin askersel konumunu pekiştirmek, saldırgan politikasının desteklendiği izlenimini yaratarak, bunu seçim kampanyasında yatınm olarak kullanmak olduğu belirtiliyor. Reagan Çin gezisini Japonya ve Güney Kore ile olan militarist işbirliğini güçlendirmek, Çin'i de Güney Asya'daki kendi çıkar alanına çekmek için kullanmak istiyor. Bu arada ABD, Çin ekonomisine sermaye yatırımı ve silah üretimiyle ilgili teknoloji satışlarıyla dalmak istiyor. 


SAYI: 30 4 Mayıs 1984 


KISA...KISA... 


Brezilya halkı dayatıyor 


Brezilya Parlamentosu 25 Nisan günkü oturumunda Anayasa'da devlet başkanının halk tarafından doğrudan seçilmesine ilişkin olarak değişikliğe gidilmesini oylama karari aldı, Ancak ertesi gün yapılan 17 saatlik oturumun sonucundaki oylamada bu anayasa değişikliği içingerekli üçte iki çoğunluk sağlanamadı. Oylama sırasında başkentte ve başkent civarındaki 10 kadar kentte 


CURT O: 


BD y YI CEI y sürdürdü. Bu arada Reagan yönetiminin 


yardım yaptı. 


Portekiz Komünist Partisi, bir ulusal koalisyon hükümeti öneriyor 


Nisan Devrimi'nin 10. yılında Portekiz halkının kazanımları hâlâ ciddi tehlike altında 


Nisan ayının 25'inde Portekiz halkı 48 
yıllık diktatörlük zincirlerini kırarak demokrasiye geçtiği, tarım ve sanayi alanında halkın çıkarlarına yönelik temel değişikliklerin sağlandığı ulusal demokratik devrimin 10, yıldönümünü gericiliğin şahlandığı, ülkenin olağanüstü koşullar yaşadığı bir durumda kutladı. Bu yılki kutlamaların bir özelliği de hükümetin düzenlediği resmi törenlere, devrimi hazırlamış olan yüzbaşılar komitesinin çağırılmaması oldu, Ayrica pekçok bölgede, halkın ve Portekiz Komünist Partisi'nin düzenlediği güsteriler ile hükümetin resmi gösterileri çakıştırıldı ve böylece halkın devrimi yığınsal ve coşkulu bir şekilde anması engellenmek istendi. 

1975 yılı sonundan itibaren Portekiz'de 
gericilik ve erkte birbirini izleyen burjuva hükümetler halk devriminin kazanımları» na aralıksız saldırdılar, Yığınların tepkisi karşısında bu hükümetlerin ömrü uzun olmadı; Portekiz'de 10 yılda 15 hükümet değişti, Ancak demokrasi güçleriyle işbirliği edeceği yerde gericilerle birliğe yanaşan Sosyalist Parti ve gerici güçler devrimin kazanımlarının budanmasına yolaçtılar; yığınların yaşam koşullarında köklü iyileşmeler sağlanmasını engelle- 


diler. ; 

25 Nisan 1983'de yapılan son seçimlerde de tek başına hükümet kuracak kadar oy sağlayamayan Sosyalist Pärti oyların yüzde 18.2'sini alan APU'ya (Komünist Parti ve diğer demokratik güçlerin oluş- 


turduğu birlik) koalisyon teklif edeceği” 


yerde, sağcı bir parti olan Portekiz Sosyal Demokrat Partisi ile işbirliği yaparak, devrimin kazanımlarının, korunmasını büsbütün güçleştirdi. ” 

Portekiz'de son dönemde, iktidardaki 


Soares-Mota Pinto hükümetinin dışarda , 


ABD ile yakınlaşan, ülke içinde de anti-demokratik uygulamalara yönelen 


tutumu, bundan cüret alan gericiliği şaha kaldırdı. En gerici pârtilerden Hristiyan Demokratlar, tüm ekonomik kazanımlann anayasadan çıkarılması için anayasa değişikliği bile önerecek kadar ileri gittiler. Böyle bir değişiklik tüm devletleştiri!- miş endüstri işletmelerinin ve madenlerin özel sektöre devrini, şu anda devlet tekelinde olan bankacılık ve sigorta sektörü- 


nün özel sermayeye açılmasını içeriyor. 


Sayılan 100 bine varan işçi, ücretlerini aylardır alamamış olup tarımsal kesimle ilişkisi olmayan, dolayısıyla köydeki ilişkilerinden destek alamayan bazı endüstri bölgelerinde açlık başgöstermiştir. Işsizliğin yüzde 15 olduğu, ve beş gün üstüste işe gelmeyenlerin işten atılması yönünde yasalar olan ülkede işçiler ücretlerini alamadıkları halde işe gelmektedir- . 
ler. 

Öte yandan Portekiz, sömürgeci geçmişinin sağladığı, kültürel ve ekonomik bağlarının da yardımıyla, ABD'nin Güney Afrika'daki çıkarlarının taşaronluğunu üstlenmektedir. Portekiz NATO içinde de daha aktif görevlere hazırlanmaktadır. 


Bu koşullarda ulusal bir dış politika ve ekonomi isteyen sendikalar ve demokratik örgütler hükümetin politikasına karp büyük protesto gösterileri düzenlemektedirler. Hükümet bunlara karşı da önlemleri arttırmış, hızla anti-demokratik yasalar çıkartmaya yönelmiştir. Hükümetin tutumunu protesto ettikleri için bir süre tutuklanan 51 sendika yöneticisine karşı açılan dava sürmektedir. Bu arada hükümet özellikle Komünist Partisi'ni hedefleyen yeni bir polis yasası çıkartmaya çalışmaktadır. 

Aralık ayında yaptığı 10, Parti Kongresi'nde Komünist Partisi 1976'dan bu yana içinde sosyalistlerin de yer aldığı burjuva hükümetlerin ülkenin sorunlarını çözemediğini belirtmiş, köklü değişimlerin ancak bu hükümetin gidip, içinde Komünist, Partisi'nin de yeraldığı ulusal bir koalisyonun kurulmasıyla gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. On yılın gelişmeleri, Portekiz'de içinde Komünist Partisi'nin ve di-Zer demokrasi güçlerinin yeralmadığı hükümetlerin ülkeyi krizden çıkaramayacağini göstermiştir. 


vakya Büyükelçisi W. Farrand nezdinde protesto etti. Sosyalist ülkelerin sınırlarında, ABD'nin bu tür kışkırtıcı eylemlerine daha önce de rastlanmakla birlikte olay, Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı tarafından “uçuş rotasında bir hata” açıklamasıyla geçiştirildi. 


ve başkent civarındaki 10 kadar kentte olağanüstü önlemler alındı. Bilindiği gibi Brezilya'da 20 yıldır iktidarda olan askerler ve şimdiki devlet başkanı, devlet başkanının “doğrudan seçilmesini” 
1988 seçimlerine ertelemek isterken, 
Brezilya halkı 1984 Kasım'ındaki seçimlerde yeni devlet başkanını doğrudan seçme yönünde dayatıyor. Geçtigimiz aylarda bu amaçla yapılan gösterilere milyonlarca Brezilyalı katıldı. 


IMF zamları Dominik'de de can alıyor 


Küba'nın güneyinde bir ada olan Dominik Cumhuriyeti'nde hükümetin tüketim mallarına ve en başta da gıda maddelerine yaptığı yüzde elliyi aşan zamları protesto amacıyla yığınsal gösteriler yapıldı. IMF'nin dayatmaları sonucu yapılan zamları protesto gösterilerinde hükümet olağanüstü tedbirlere yöneldi, polis ve ordu birliklerini halkın üzerine sürdü. Çıkan çalışmalarda ölenlerin sayısı 60'ı buldu, 150 kişi yaralandı, iki bin kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Dominik Komünist Partisi Genel Sekreteri Narciso Iso Conde de yer aldı. 


Lübnan'da yeni hükümet kuruluyor 


Lübnan'da bir süredir sekiz politik ve dinsel grubun liderlerinin kendi aralarında ve Suriye Devlet Başkanı Hafiz Esat ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, ulusal bir hükümetin oluşturulması girişimleri başladı. Nisan ayı sonuna doğru Lübnan'daki muhalefet politikacıların- dan Raşid Kerami, Cumhurbaşkanı Cemayel tarafindan yeni hükümeti 


Vİ. Lenin 
114 
yaşında 


Sovyet Devleti'nin kurucusu V.L Lenin'in 22 Nisan'daki doğum 


yıldönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 21 Nisan Cumartesi günü Sovyetler Birliği'n- 


de imeceler yapıldı. Ücret almaksızın yapılan bu gönüllü çalışmalarda milyonlarca Sovyet emekçisi yer aldı. Ayrıca Moskova'da Kremlin'de yapılan anma töreni- ne toplumun değişik katmanlarından altı bin temsilci katıldı. 


kurmakla görevlendirildi. Görevi kabul eden Kerâmi, Lübnan'daki tüm politik güçleri içine alan ulüsal bir koalisyon hükümeti oluşturmak üzeretemaslara başladı. Kerami ayrica şimdi ülkede en canalıcı sorunun buzuru ve güvenliği sağlamak ve Güney Lübnan'ı Israil işgalinden kurtarmak olduğunu belirtti. 


Kıbrıs'ta 
İngiliz üslerinde tatbikat 


Kıbrıs Türk kesiminde yayınlanan Yeni Düzen gazetesinin 12 Nisan sayısında verilen habere göre Nisan ayı içinde Kıbrıs'ın Ağrotur ve Piskobu üslerindeki Ingiliz askerlerinin büyük tatbikatlar yapmaya başladıkları ve üsler bölgesinde alışılmışın üzerinde bir hareketlilik gözlemlenmiştir. Bu tatbikatın Lübnan olaylarıyla yakın ilgisi olduğu üzerinde durulmakta, ABD'nin Lübnan'dan yenilerek çekilmesinden doğan boşluğun Ingiliz üsleri aracılığıyla doldurulacağı bildirilmektedir. 


27 Nisan'da Afganistan halkı, halk devriminin altıncı yıldönümünü uluslararası 
alanda gerginliklerin hızla tırmandığı günümüzde ABD'nin Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı ilan edilmemiş savaşını daha da yoğunlaştırdığı koşullarda kutladı. Emperyalist ülkeler ve özellikle ABD, devrimin başından beri onu başarısız kılmak için provokasyonlara hiç ara vermediler. Emperyalizm bu amaçla “Sovyet işgali” yalanına sanıldı, Afganistan'da durumun tümüyle normalleşmesini engelledi ve yine bu amaçla karşı-devrimci çetelere desteğini her anlamda sürdürdü, sürdürüyor. Aynı amaçla Pakistan'ı, bölge Jandarmalığında askeri üs olarak kullanmak üzere donatıyor. 

Ancak, devrimin 6. yılında, Reagan yönetimi de, karşı-devrimciler de, dünya kamuoyu da daha iyi görüyorlar: Tüm saldırılara karşın devrim durdurulamıyor, ve her geçen gün halkın çok daha geniş kesimlerinin onay ve desteğini kazamyor. Türkiye Postası, Ocak ayı sonunda Dünya Barış Konseyi'nin Batı Berlin'de yapılan prezidyum toplantısında Afganistan Demokratik Halk Partisi'nin Politbüro üyesi ve 25 yıllık görevlisi, 1980 yılından bu yana da barış, dostluk ve uluslararası ilişkiler sorumlusu Dr. Anahita Ratebzad ile bir söyleşi yapmak olanağını bulmuştu. Aşağıda yayınladığımız söyleşi, ülkedeki bugünkü gelişmelere ve özellikle Afgan-Sovyet dostluğunun niteliğine ışık tutucu yönüyle 


Türkiye Postası, 4 Mayıs 1984 
Afganistan devriminin 6. yılında Demokratik Halk Partisi'nin yöneticisi Dr.Ratebzad'la konuştuk: 


Afganistan'da karşı-devrimci düşman artık ülke içinde örgütlenemiyor 


önem kazanıyor. 


Afganistan devrimine karşı iç ve dış gericiliğin yürüttüğü kampanyayı nasıl göğüslediniz? Tehlike halâ sürüyor mu? 


Dr. Anahita Ratebzad: Ülkemiz Afganistan, coğrafi-politik konumu açısından emperyalizm için bü) önem taşıyor. 
Bu nedenle, halk devriminin daha ilk gününden itibaren içerde ve dışarda gerici güçler el birliği ile devrimi yıkmaya yönelik planlar yaptılar. Devrimin başanlı olmaması için kampanya yürüttüler. Kuşkusuz onların böyle bir kampanyayı yürütebilmelerine bizim bazı eksikliklerimiz de yardımcı oldu. Devrimin başında biz de bazı hatalar yaptık. Devrimimiz halkımızın dini alışkanilıklarıyla, uzun yilların köklü gelenekleriyle tümüyle bağdaşmuyordu. Biz de bu noktada özel bir çalışma yürütemedik. Bu durum gericilik açısından bir saldırı noktası oluşturdu. 
Pek çok kişi düşmanlarımız tarafindan kandınlarak ülkeyi terketti. Bunlar devrimin meyvelerini ve yeni koşullarda bu ülkede yaşamanın getirdiği yararlan görmez- 


likten geldiler. Ancak, 1980'den, yani devrimin yeni aşaması dediğimiz döntmin. 
başlangıcından itibaren bu durum değişmeye başladı. 

Karşı-devrimciler önceleri ülke içinde de örgüteniyorlardı, ancak devrimimiz iyice güçlendikten sonra, yani asker-sivil, gençlik, kadın örgütleri, kooperatifler gelişip, din adamları içinde devrimi benimseyenlerin sayısı çoğalıp, devrimi savunma komiteleri güçlendikçe, karşı-devrimciler ülke dışına kaçmak durumunda kaldilar. Şimdi 13 kadar demokratik yığın örgütümüz Demokratik Halk Partisi'nin liderliğinde tüm güçlerini devrimi korumak amacıyla birleştirmiş durumdadırlar. 
En azından bir yıldan beri karşı-devrimcilerin artık ülke içinde örgütlenemedikleri- ni söyleyebilirim. Düşmanın ülke içinde örgütlenemez hale gelmesiyle Afganistan'da istikrar aşamasına ulaşılmıştır. 


Öyle ise Afganistan'a bu açıdan yardim etmek üzere gelmiş olan sınırlı sayıdaki Sovyet birliklerine halâ gereksinmeniz olduğu söylenebilir mi? 


Dr. Anahita Ratebzad: “Biz Sovyet dostluğunu şimdi değil, atalanmızdan, ana-baba-Jarımızdan öğrendik” 


Dr. Anahita Ratebzad: Sınınmızın öte yanında, Pakistan'da yüzlerce karşı-devrimci kampı olduğu ve bunlar provakasyonlarına devam ettikleri için Sovyetler Birliği'nin askeri yardımına halâ gereksinimimiz var. CIA her yıl karşı-devrimcilere 50 milyon dolar yardım yapmaktadır. 
Düşmanlar bizim ülkemizde yararlı şeyler yapmak yerine onlarla uğraşmamızı istiyorlar. Batı basını Sovyet askerlerinin ülkemiz sokaklarında devriye gezip, içişlerimize karıştığı, halkımızın bu askerlere düşman olduğu, onları istemediği propagandasını yaygınlaştırmak için her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Oysa, bu askerlerin ülke içinde hiç bir görevleri yoktur. 
Onlar dışandan gelecek herhangi bir-saldırıda yardıma olabilmek için ülkemizdedirler. Emperyalist propagandanın yalan olduğunu anlamak için ülkemizin tarihi üzerinde biraz bilgi sahibi olmak yeterlidir. 


Bununla ne demek istiyorsunuz? 


Dr. Anahita Ratebzad: Bunu söylerken Sovyetler Birliği'nin ülkemize olan yardı. 
mının 1978 devrimi sonrasında askeri birliklerin gönderilmesiyle başlamadığına işaret etmek istiyorum. Ülkemiz bağımsızlığını kazanalı beri Sovyetler Birliği bize yaşamın tüm alanlarında yardımcı olmuştur. 1919'dan bu yana Sovyetler Birliği işçisiyle, uzmanlarıyla, mühendisleriyle, her daldan emekçisiyle, öğretmeniyle halkımız ile kaynaştı. Bize en güç günlerimizde, Amu Derya'dan Kabule ulaşim olanağı olmayan günlerde yardım etti. 
Ülkemizin ortasındaki büyük dağın delinip ülkenin iki bölgesinin birleştirilmesini Sovyetler Birliği'ne borçluyuz. Petrolü ülkemizde bulan ve onun çıkarılmasında yardım eden Sovyetler Birliği'dir. Uluslararası fiyatlara uygun olarak tekrar Sovyetler Birliği'ne ihraç ettiğimiz gaz bizim 


bütçemizde gelirimizin yarısını oluşturuyor. Ülkemizde bir küçücük çocuk yuvasından, koskoca endüstrilere dek Sovyetler Birliği'nin şu veya bu şekilde emeği geçmemiş bir tek yer olmadığını söyleyebilirim. Yani biz Sovyet dostluğunu şimdi değil, atalarımızdan, ana-babalarımızdan öğrendik. O günleri ve o günlerin gerçeklerini yaşamış olanlardan öğrendik. Ancak o zamanlar ülkemizdeki yönetimler Sovyetler Birliği'nin yardımlarını yeterince degerlendiremediler, değerlendirmek istemediler. Eğer, bu yardımları halkın çıkarlarına yönelik olarak kullanabilselerdi, biz şimdi çok daha gelişmiş bir ülke olurduk. 

Yani düşman “Sovyet saldırganlığı” konusundaki “yalanlarını hiç bir zaman kanıtlayamayacaktır. Ancak, ülkesinin sorunlarının içinde ve sorumlu bir yönetici olarak benim ise söylediklerimi gözünüzle görmek isterseniz, derhal ülkemizi ziyarele gelebilirsiniz. Gelenler gerçekleri görüyorlar. 


Peki devrim sonrası Ülkeyi terkedenlerden şimdi geriye gelenler oluyor mu? Yönetim bunlara karşı nasıl davranıyor? 


Dr. Anahita Ratebzad: Bu konuda kesin sayılar vermem olanaklı değilse de, devrimin ilk yıllarında ülkeyi terkeden işçi, köylü ve aydın kesiminden kişilerin hemen hemen yarısının geri döndüğünü söyleyebilirim. Bunların bir kısmı döndükten sonra Kabul'de yaptıkları toplantıda ve televizyonda görüşlerini açıklarken kendilerinin kandırıldığını, bu amaçla kendilerine önemli miktarlarda Mark ve Pakistan lirası verildiğini söylediler. Ülke içindeki gelişmeleri gördükten sonra döndüklerini ve hükümete güvendiklerini açıkladılar. Bu şekilde geri dönenlere ve ülke için çalışmaya hazır olanlara yönetim hez türlü kolaylığı göstermekte, iş ve ev olanakları sağlamaktadır. 


Lİ 


kede yaşamanın! [pardi paier ria reksinmeniz olduğu söylenebilir mi? 


Gittiler, gördüler, nereden nereye gelindiğini anlattılar 


1978 Nisan Devrimi öncesinde Afganistan dünyada engeri 
kalmış ülkelerin içinde 31. sırada yer alıyordu. 1978 ve 1979'da kişi başına 157 dolar gelir düzeyi ile tüm dünyada en düşük gelirli ülke idi. Halkın yüzde 50'sinden çoğu tarımla uğraşıyordu. En iyi toprakların yüzde 40'ına fe- 


e 


Jip 


Yranistan’da üç yıl içinde 296 bin hektar en iyi kalite toprak 296 bin köylü ailesine damldi. 17 bin hektarlık bir alanda sulama tesisleri kuruldu. Köy kooperatiflerinin sayısı 1200'ü aştı, Bu gelişmeleri kendi köyünde gözleriyle görmüş olan Shina köyünün sivil koruma komitesi başkanı Gullsa-Kha şöyle diyor: “Kooperatiflerimizi, haklarımızı, kadınlarımızın eşitliğini korumaktan yana olmasaydık silahı elimize almak zorunda kalmazdık.” Din ve politika işlerinin birbirinden ayrı olduğunu söyleyen Gull-a-Kha şöyle devam ediyor, “Ben bir komünistim ve müslümanım. Komşu ülkelerin halkları, Pakistanlı kardeşlerimizle aynı dindeniz ama onların yönetimleri ve General Ziya bizin düşmanımız. Sovyetler Birliği'ndeki insanların çoğunun dini bizimle aynı değil, ama hepsi barış içinde yaşamak istedikleri için onlar bizim dostlarımızdır, çünkü biz de bunu istiyoruz.” 


Git 


odal ağaların, yüzde 4'ü sahipti. Halkın yüzde 90'ı okuryazar değildi. 1979'a dek her yıl iki milyon Afgan, Iran'a iş aramaya giderdi. Afganistan halk devrimi böyle birtoplum yapısı devraldı. Dini kurulların ağır bastığı, 68 kabile ve bir düzine kadar milliyetten oluşan, dini çeşitli amaçlarla 


kullanmanın mümkün olduğu, karşıdevrimcilerin bu amaçla herşeye başvurduğu koşullarda devrim hükümeti bir taraftan devrimi savunacak güçleri ve örgütlenmeyi yaratırken, bir taraftan da tarım, sanayi, eğitim, sağlık alanlarında halkın somut çıkarlarına yönelik bir dizi önlemi gerçekleştirmeyi başardı. Afganistan feodalizmden 20. yüzyıla adım attı Geçtiğimiz yıllarda Afganistan'ı ziyaret eden birçok Batı Avrupalı gazetecinin izlenimleri çeşitli biçimlerde basına yansıdı. Aşağıda bunlardan küçük bir derleme sunuyoruz: 


1981-8 30 milyon Afzan lirasının kutsal yerlerin onanmı ve bakımına ayrılması devletin müslümanların hak ve özgürlükleri» ne verdiği önemi yansıtıyor. 1983 yaz aylannda Afganistan'ı ziyaret eden bir gazete ciye Tl yaşındaki bir Molla şunları söylüy, du:*19 yıldır Molla'yım, birçok hükümetler geldi geçti. Hiçbirinde ibadet etmek bugünkü kadar serbest değildi. Şimdi camide yanımda benimle birlikte vali de namaz kılıyor. Bundan önceleri valinin kim olduğunu bile bilmezdim.” 


Devrimden bu yana 334 yeni okul açıldı. 110'u yeniden inşa edildi. 1,5 milyon Af ganistan yurtuaşının kaydolduğu okuma-yazma kurslarını bugüne kadar 600 bin kişi tamamladı. Ancak devrim hükümetinin önündeki en büyük engel gene de ve hâlâ cehaletle savaş. Hükümet, Pakistan sınırındaki karşısdevrimci çetelerden çok, ülkedeki ağır cehaleti aşmakta zorlanıyor. Pek çok devlet kurumunda okuması yazması olmayan memurlar istihdam ediliyor ve henüz kapatılamayan bir öğretmen açığı var. 


Alti yıl içinde üye sayısı devrim öncesine kıyasla dört kat artan Demokratik Halk Partisi de 100 bini bulan üye sayısı, 2000 kadar temel parti örgütü, 246 bölgesel parti komitesi ve yüzde 47'si işçi ve köylü olan üyeleri ile yığın partisi olma yönünde önemli adımlar atı. 
Nk kongresini 1965'de yapan Demokratik Halk Partisi o dönemde nitelik olarak militan bir parti olmakla birlikte sayıca güçsüzdü. Ilk kongresinin ardından ülkede sayıca çok az olan işçiler ve emekçiler arasındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ancak parti, özellikle devriminyeni aşamasında, 1980yılından sonrayeni yığın örgütlerinin ve sendikaların kurulması ve gelişmesiyle sadece nicelik değil, nitelik olarak da gelişti. Din adamlarının devrimin gerçeklerini anlayıp ona destek vermeleri partiyi daha da güçlendirdi 


Türkiye Postası, 4 Mayıs 1984 


EKONOMİ 


İşçi Bulma Kurumu'na imtihanla kayıt yapılacak 


İşsizlik ve enflasyonda 


Türkiye 24 OECD ülkesi 


vuran Mr birinci sırada 


© DPT'nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de iş arayanların sayısına yılda ortalama 450 bin kişi ekleniyor ve bunlardan ancak 100 binine iş bulunabiliyor. Böylece, Türkiye'de işsiz sayısına günde 959 ve yılda 
350 bin kişi ekleniyor. 

© Herhangi bir meslek eğitimi görmemiş olan işsizlerin İş ve Işçi Bulma Kurumu'na kayıtları bile yapılmayacak 

Avrupa'nın bütün kapitalist Ülkelerinin yanısıra ABD, Kanada, Yeni Zelan- da, Avustralya ve Japonya'nın da üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) Nisan ayında yayınladığı rapora göre, işsizlik ve enflasyon açısından Türkiye 24 OECD ülkesi arasında (o birinci sırada bulunuyor. 
OECD'nin verilerine göre, Eylül 1983- Şubat 1984 dönemini kapsayan 6 aylık sürede yüzde 21,3'lük enflasyon oranıyla Türkiye birinci sırada, yüzde 17,6ile Portekiz ikinci, Izlanda yüzde 9,4 ile üçüncü ve Yunanistan yüzde 9 ile dördüncü sırada yeraldı. 

Öte yandan, OECD'nin ilgili raporun- da, Türkiye'nin yüzde 20'lik işsizlik oraniyla yine 24 OECD ülkesi arasında birinci sırada olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, 1983 yılı sonunda 3 milyon 
450 bin olan Türkiye'deki açık işsizlerin 
sayısının, 1984 Ocak-Nisan döneminde 
150 bin artarak 3 milyon 600 bin kişiye 
yükseldiği kaydedildi. 

Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de iş 
arayanların sayısına yılda ortalama 450 


Diyarbakır'da ll Nüfus müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 13 memur almak için açılan 

sınava 1320 kişi başvurunca, yetkililer sımavı Diyarbakır Şehir Stadyumu'nda yapmak z0- 

runda kaldılar. Yapılan açıklamaya göre, sınavı kazanan 13 kişi ayda 17 ile 18 bin lira 

arasında maaş alacak. Sınava katılan 1320 kişiden 187'sinin üniversite ve geri kalanlann da lise mezunu olduğu belirtildi. 


başvurunca, yetkililer sınavı Diyarbakır Şehir Stadyumu'nda yapmak zorunda 


bir açıklama yapan Iş ve Işçi Bulma Kurumu Gehe) Modia Mirt Ink, an 


Sayfa 11 


Özal KİT lerden sonra işçileri de satışa çıkardı 


© Özal Hükümeti'nin yurt dışındaki temsilcilikler aracılığıyla bütün yabancı işadamlarına göndermek amacıyla dört ayrı dilde hazırlanan broşürde, Türk işçisinin yabancı ülkelerde çalışkanlığı, dürüstlüğü ve temizliği ile tanındığı belirtildi. 


Özal Hükümeti, dört ayrı dilde broşür hazırlatarak, devlete ait kuruluşların gelir ve mülkiyetlerinden sonra ilan yoluyla işçileri de “satışa” çıkardı. Hükümet'in Işçi Bulma Kurumu'na Ingilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde hazırlattığı broşürler, yurt dışındaki elçilik ve konsolosluklar aracılığıyla yabancı işadamlarına gönderilecek. 

“Türk Işçisi İstihdam Etmek İster misiniz?” başlığını taşıyan broşürlerde, Türk işçisinin çalışkan, dürüst ve temiz olduğu belirtilerek, “Eğer işgücüne ihtiyacınız varsa, yetenekli, çalışkan dürüst kişilerle işinizi zamanında ve eñ iyi biçimde yapmak istiyorsanız kurumumuza veya ülkenizdeki dış temsilcili- 


gimize başvurabilirsiniz” denildi. 


oyalı basının, son haftalarda öne çıkardığı birbiriyle yakından ilişkili iki konu var. Birincisi, “babalar” operasyonu. Ikincisi, yeni bir dışsatım “patlaması”. Basında yeralan haberlere göre, “yeraltı dünyası”nın önde gelen “babalar” bir bir tutuklanarak “konuşturuldu” ve böylece, Mafya'nın Türkiye kolu “çökertildi”. 


Resmi istatistiklere göre, bulunduğumuz yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen dışsatım miktarı, 1 milyar 834 milyon dolardır. Bu miktar, geçtiğimiz yılın eş dönemindeki 1 milyar 352 milyon dolarlık dışsatıma oranla, tamı tamamına yüzde 36'lık bir artış demektir. 

Bu göstergeden kalkarak, şimdi dalga dalga yükselen ve önümüzdeki aylarda daha da yükselecek olan bir propaganda ağı örülmeye başlamıştır. Basın ve yayın organlarında, son haftalarda, hemen hergün “Türkiye'ye döviz yağıyor”, “dışsatımda yeniden patlama yaptık”, “dışsatımda rekor kırdık” türünden haberler yeralıyor. Açıkçası, Özal “mucizesi" yeniden gündemdedir. 

Oysa, her iki olay hem birbiriyle yakından bağlantılıdır ve hem de, Işin gerçek yüzü gösterildiğinden çok farklıdır. Tekelci sermaye, döviz ve dışalım-dışsatım kaçakçılığını, “Tahtakale piyasası”nı, yıllardır “babalar” era kontrolünde fyimug ve bu siar onai ugütimüze 

i tekelci 


arayanların sayısına yılda ortalama 450 
bin kişi ekleniyor ve bunlardan ancak 
100 binine iş bulunabiliyor, Böylece, 
Türkiye'de işsiz sayısına günde 959 kişi ve yılda 350 bin kişi ekleniyor. 


13 memur için açılan 
sınava 1320 kişi katıldı 


Devlet dairelerine ya da özel kuruluşlara birkaç kişi almak için açılan sınavlara yüzlerce ve bazen binlerce kişinin başvurması, Türkiye'de işsizliğin felaket halini aldığını göstermektedir. Nitekim, Diyarbakır Nüfus Müdürlüğü'ne 13 memur almak için açılan sinava 1320 kişi 


Şehir Stadyumu'nda yapmak zorunda kaldılar, Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, sınavı kazanan 13 kişi ayda 17 ile 
18 bin lira arasında maaş alacak, Sınava 
Katılan 1320 kişiden 187'sinin Üniversite ve geri kalanların da lise mezunu olduğu belirtildi. 

Aynı şekilde, Bursa Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda çalıştırılmak ama» ciyla 6 odacı, 4 bekçi ve 7 memur için açılan sınava 565 kişi katıldı, Sınava lan 565 kişiden 80'inin üniversite ve geri kalanların da lise mezunu oldukları betirtildi. 

Öle yandan, işsizlik sorunuyla ilgili 


Yurt dışında 350 bin ortağı olan işçi şirketleri batmak üzere 


DESİYAB hükümete yaptığı başvuru- da, yurt dışında çalışan 350 bin Türkiyeli göçmen işçinin ortağı olduğu ve iflasın eşiğine gelen 320 işçi şirketinin kurtarılmasını istedi, b Yurt dışında çalışan 350 bin Türkiyeli göçmen işçinin ortağı olduğu 320 işçi şirketinin zor durumda olduğu ve eğer devlet yardımı sağlanamazsa bunların kısa sürede iflas edeceği belirtildi. Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) işçi şiketleriyle ilgili bir çapor hazırlayarak l Hükümeti'ne başvurdu ve zor durumda bulunan 320 işçi şirketinden 242'sinin mutlaka kurtarılmasını istedi. 
DESİYAB Genel Müdürü Halit Kara'nın yaptığı açıklamaya göre, ilgili şirketleri 


kurtarmak için 93 milyar 800 milyon lira gerekiyor, 

Ancak, Özal Hükümeti işçi şirketlerini kurlarmaya yanaşmıyor. Maliye Baka- ni Vural Arıkan'ın yaptığı açıklamaya göre, işçi şirketleri iyi yönetilmedikleri için başarısızdırlar. İşçi şirketlerini kurtarmak için devlet yardımını düşünmediklerini söyleyen Maliye Bakanı, bu şirketlere holdingleri ortak ederek “kurtarma” yoluna gideceklerini belirtti, böylece son bir yıl içinde, büyük holdinglere ait işletmeleri kurtarmak için devlet kasasından 300 milyar lira verilirken, 350 bin ki- 

nin ortağı olduğu işçi şirketleri için zal Hükümeti bir kuruş vermeyi düşünmüyor. 


Türk-İş'in üst yönetimi Özal'ın son zamlarını savunuyor 


Nisan ayının ikinci haftasında, Ege bölgesi ve Izmir'de Türk-Iş üyesi işçilere seminerler düzenlendi. Bu seminerlerde, Özal Hükümeti'nin 25 Mart yerel seçimlerinden sonra ardarda yaplığı zamlar konusu işlendi. Türk-Iş ve CIA ile organik bağ içinde olan ABD'nin Asian American Federation of Labor Institute (AAFLI) adlı örgütün ortaklaşa düzenledikleri seminerlerde, Özal Hükümeti'nin yaptığı son zamların işçilerin yararına olduğu anlatılarak, bunlara karşı çıkarsanız işsiz kalırsınız denildi. 


Bilindiği gibi, ABD'nin AAFLI adlı 


kuruluşunun ClA'nin bir yan kuruluşu olduğu, bütçesinin CIA tarafından karşılandığı ve görevinin geri kalmış ülkelerde ABD ve işveren yanlısı sendikacıları sendikaların yönetimine getirmek, “sarı sendikacılığı” geliştirmek olduğu ABD kaynaklarına dayanılarak yıllar önce ispatlanmış, konuyla ilgili haberler dünya ve Türkiye basınında yeralmıştı Sözgelimi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1977 yılında Ankara Şube Kongresi'nde “yorumsuz” başlıklı bir bildiri dağıtarak, AAFLI'nın CIA ile organik bağlarım ABD kaynaklarına dayanarak ortaya koymuştu. 


mu Genel Müdürü Mural Işık, “1983 yılında iş aramak için kuruma 583 bin kiyinin başvurduğunu” belirterek, 1984 yilinda başvuranların sayısının ayda 50 bi» nin üzerine çıktığı söylendi. Başvuruların çokluğu yüzünden kayıt yapmaya bile yetişemediklerini söyleyen Genel Müdür Murat Işık'ın yaptığı açıklamaya göre, bundan böyle her iş arayanın kaydı yapılmayacak ve iş için başvuranlardan belli mesleğe sahip olanlar imtihandan geçirilerek başanlı olanların kaydı yapı» lacak. Böylece, yeni uygulamaya göre, her hangi bir ihtisası olmayan düz işçiletin kuruma kaydı yapılmayacak. 


Ulusu'nun 
11 bakanı 


holdinglerin başına geldi 


Ulusu Hükümeti'nde yeralan bakanlardan 11'i yüksek maaşlarla „holdinglerin yönetim kurulu üyeliklerine getirildi ve böylece, tekelci sermaye Cunta'nın bakanlarına şükrün borcunu ödemiş oldu. Ulusu Hükümeli'nde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olan Zeyyat Baykara ile Köyişleri Bakanı Münir Güney Iş Bankası yönetim kurulu üyeliklerine atanırken, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Refik Pasin Edpa'nın, Maliye Baka- ni Adnan Başer Kafaoğlu Doğuş Holding'in, Turizm Bakanı Evliyaoğlu Garanti Bankası'nın yönetim kurulu üyeliklerine getirildiler. 

Ulusu Hükümeti'nde Sanayi Bakanı olan Şahap Kocatopçu, Ulaştırma Bakanı Aysan ve Enerji Bakanı Tikel Koç Holding'in yönetim kurulu üyeliklerine, Devlet Bakanı Özdeş Ercan Holding'in, İçişleri Bakanı Çetiner Garanti Bankası'- nın ve yine Ulusu Hükümeti'nde bir süre Enerji Bakanlığıyapan Bingöl'de, Ege metal'in yönetim kurulu üyeliklerine atandılar. 


bal 


aracılığı tutmuş kadar sürdürülmüştür. Ancak, bugü ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü, Evren-Ö aygıtı aracılığıyla *babalar”ın fonksiyonunu gereksiz kılacak bütün olanakları yaratmış ve tekelci sermayeyi “yeraltı dünyası”na pay ödemekten kurtarmıştır. 

Konuyla ilgili olarak, dışsatım iyi bir örnektir. Dışsatımda kullanılan yöntemler, ilginç bir örnek olmanın yanısıra, resmi istatistiklerin birer yalan makinası haline getirilerek “dışsatım patlaması” yalanının da içyüzünü 

çıkarmaktadır. 

i ve ekibinin, işbaşına gelir gelmez elattığı birbiriyle bağıntılı iki konu var. Birincisi, yapılan yeni bir düzenleme ile özel kişi ve kuruluşlara döviz bulundurma yetkisi tanındı. Öylesine ki, dövizin nereden ve nasıl elde edildiği dahi, hiçbir merci tarafından sorulamayacak. Bu yeni düzenlemeyle, daha önce tümüyle devletin elinde ve kontrolünde olan döviz edinme ve bulundurma yetkisi, büyük bir ağırlıkla banka sahibi holdinglerin kontrolüne geçti. 

Ikincisi, yine yapılan yeni bir düzenlemeyle, devlet kuruluşlarının bir bölümü ve küçükler devre dışı tutularak, dışsatım büyük bir ağırlıkla 
15 dolayındaki holdingin kontrolüne bırakıldı. Öylesine ki, yeni uygula” 
maya göre, vergi iadesi ve tesvik uygulamalarından yararlanabilmek için, ilgili 15 büyük holdingin beyan ettiği dışsatım miktarını belgelerle ispat etmeleri gerekmiyor. 

Ve bu Uygulamadan yararlanan holdingler, daha çok devlet desteği alabilmek için, dışsatım miktarını, “gerçek dışsatımın” çok üstünde gösteriyorlar. Bu uygulama, pratikte şöyle işliyor. Dışsatımcı 15 büyük holding, gerçekleştirdikleri “gerçek” dışsatımdan ekde ettikleri dövize, yurtdışı ve yurtiçinden değişik kanallardan elde ettikleri dövizi de ekleyerek, bu paraları Merkez Bankası'na götürüp “bu kadar dışsalım yaptık” beyanında bulunuyorlar. Ve bu dışsatımcılar, Merkez Bankası'ndan yatırdıkları dövizin Türk parası olarak karşılığını almalarının yanısıra, dış ti-Carette vergi iadesi ve dışsatımı teşvik adı altında, devlet desteğinden elde ettikleri milyarlar ceplerine indiriyorlar. 

Sözgelimi, Anka Ajansı'nın 18 Nisan tarihli haberine göre, yalnızca Isviçre üzerinden gösterilen “sahte dişsatım” miktarı, Ocak-Şubat aylarında 111 milyon 300 bin dolar olmuş. “Dışsatım patlaması yaptık” yalanını manşetlerden indirmeyen boyalı basın, ANKA'nın bu haberine ya hiç haber değeri biçmedi, ya da iyice küçültüp anlaşılmaz hale getrerek iç sayfalardan verdi. Özal'ın “dışsatım patlaması”nın gerçek yüzü işte bu. 

Ama olayın ikinci yanı, daha da İlginçtir. 24 Ocak Kararları ve özellikle de, Cunta'nın erke elkoymasından sonra, dışsatımı teşvik adi altındadevletkasasından 15-20 dolayındaki büyük holdinge ödenen paraların büyüklüğü, 1980 yılında 4,6 milyar lira iken; 1981'de 24,6 milyara; 1982'de 86,8 milyara ve 1983 yılında da 140,2 milyar liraya yükselmiştir. 

Iki küçük örnek verelim. 20 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde, Sabancı Holding'e ait Lassa ve Akçimento firmalarının 1983 yılı faaliyet raporları yayınlandı. Dışsatım vergi iadesi adı altında, yalnızca bu iki işyeri için Sabancı Holding'in devlet kasasından aldığı para, 2 milyar 
716 milyon liradır. 1983 yılında iki işyerinin toplam kân 3 milyar 181 
milyon liradır. Ve bu İki işyeri için, Sabancı Holding'in ödediği vergi miktarı, yalnız ve yalnızca 529 milyon liradır. Yani, Sabancı Holding devlete bir vermekte; verdiğinin beş katını ise devlet kasasından alıp götürmektedir. Bundan daha güzel, bundan daha kârlı alış veriş olabilir mi? 

1983 yılında, 15-20 dolayındaki holdinge aktarılan 140 milyar liranın 
ne anlama geldiğini görebilmek için de, küçük bir karşılaştırma yapalım. 
1983 yılında, asgari Ücretle çalışan 1 milyon işçinin yıllık geliri 132 milyar liradır. Devlet kasasından 15-20 dolayındaki holdinge ödenen ise 
140 milyar. Yorumlamaya gerek var mı? Bütün bunlar, çarkın nasıl ve 
kimler için döndüğünü göstermiyor mu? 


Sayfa 12 


İnsanoğlu robotları kendine mutluluk getirsin, ağır kol emeğinin yükünü üstünden alsın diye üretti ama kapitalizm kc 


Robotlar dost mu, düşman 


Insanlığın gelişme sürecinin çok büyük bir kesiminde, üretim araçlarının motoru, enerji kaynağı, insanın kendisi, onun bilek gücü oldu. 
Sanayi makinelerinin devreye girmesiyle buhar gücü, daha sonra da elektrik enerjisi insanın bilek gücünün yerini aldı. Ancak insan yine üretim sürecinin doğrudan içerisindeydi. Onun her an müdahalesi, kontrolü ve yönetimi olmadan makineler bir işe yaramazlardı. Geliş- 


menin en son aşamasında karşımızda mikroelektroniğe dayalı cihazlar, robotlar var. Onların yaratıcısı ve hakimi insan yer yer doğrudan üretim sürecinden çıktı. Bu aşamada artık insanın şimdiye kadar yaptığı ağır, güç işleri fabrikada robotlar üstleniyor. Teknolojik gelişme, Insanın işlevini mikroelektroniğe dayalı cihazların yalnıca programlanmasına ve bakımına indirgiyor. Uzmanlar, 2000 yılında tamamı 


kullanılacak olan eldeki bilgisayar teknolojisi kapasitesinin, bugün ancak yüzde 5 kadarının kullanıldığını, buna göre, örneğin Federal Almanya'da robotların “çok yakın bir gelecekte” yarım milyon işçinin yerini alacağını söylüyorlar. Teknolo-Jik gelişmenin günümüzdeki başdöndürücü hızına baktığımızda, bu “çok yakın gelecekte” insanların haftada yalnızca bir veya iki gün çalışacaklarını, bunun dışında kendilerini ve insanlığı daha iyi yaşatmak için kullanabilecekleri “daha çok zamana” sahip olacaklarını söylemek bir kehanet mi? Bu sorunun yanıtı kapitalist sistem için 


o “kehanet”'ten de öte, b tem 


Bu gelin gibi süslü, masum görünüşlü araç bir robot işte. 
Köln'de Ford'un uçsuz bucaksız atelyelerinden 
Rüsselsheim'da Opel tezgahlarına, taa 

+. Kuzey'de 
Wolfsburg'da 
Volkswagen'in dev tesislerinden, güneyde Stuttgart'ta 
Mercedes'in, daha da güneyde BMW'nin akar bantlarında artık emekçilerin sesleri değil robotların tekdüze vızıltısı duyuluyor... 
Acıkmayan, hastalanmayan, izin yapmayan, ücret zammı İstemeyen, haftalık çalışma 
süresini 24 saatte 24 
saat uzatsanız giki çıkmayacak “çelik yakalı" işçiler bunlar... Mavi yakalıları işsizliğe iterek gelip işyerlerine kuruluyorlar. 


gözalalım: “Bilgisayar ve robotların işletmede kullanımına başlanmasıyla İnsanın değeri bizim için büyük olan işgücü, hiçbir şekilde gereksiz kılınmış olmayacak. Tam tersi, uzman İşgücüne, robotların kullam- mi ve kontrolü için şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var...” 


Ancak, robotların kullanımı için gerekli olan bu uzmanlık uzun yılların eğitimini ve deneyimini gerektiriyordu. Işte Volkswagen firmasında “bu uzmanlığa” sahip olmayan, yani “otomasyon yüzünden işyerlerini sgüya- kaybetmemiş” olan işçiler, bu sefer daha düşük Ücret gruplarında, yine: deneyimleri olmayan başka makinelerde çalışmak zorunda kaldılar 

Otomasyon sadece “otomasyon için vasıfsız” işçilerin işyerlerini ellerinden almakla kalmıyor, teknisyenlerin işyerleri de otomasyonun kurbanı oluyor. Kontrol bilgisayarları, gittikçe daha fazla ölçüde, kontrol işini yürüten teknisyenlerin yerini alıyor. 

Mikroelektroniğe dayanan araç ve gereçlerin kullanımı, bir süre önce bilim», kurgu romanlarına özgüydü. Bugün bazı fabrikaların atelyelerinde yalnızca sanayi robotları ve onları kontrol eden bilgisayarların yanında bir-iki de insanın görülmesi neredeyse “kanıksandı-kanıksanacak” manzaralardan. Uzmanlar bundan sonra tamamen İnsansız atelyelerde ve 24 saat aralıksız üretim yapılabileceğinden söz ediyorlar. Tekeller, bir veaynı cihazla dörtbeş ayrı maddenin üretimini öngörüyorlar, Böylelikle pazarın durumuna göre kısa Kısa sürelerle, en çok kâr getiren madde üretilecek, birmalınüretüminden öbürüne geçildiğinde -işi sadece bir iki düğmeye basmak olacak olan- kalifiye işçinin, teknisyenin, mühendisin işine de son verilecek. Tek bir madde üreten işletmelerin yutulacağı ve yığınsal iştenatmaların yoğunlaşacağı bu gelişmeye sendikalar şimdiden dikkat çekiyorlar, 


nun yanıtı kapitalist sistem için “kehanet"ten de öte, bu sistem içinde gerçekleşmesi olanaksız umut. Çünkü bir dilden bir dile çeviri yapan küçücük mikroelektronik cihaz, çünkü televizyon parçacıklarını monte eden robot, çünkü dakikada 3 bin küsur vuruş yapan elektronik “daktilo” tekellerin elinde. 
Kapitalist sistemde robot, emekçilerin işyerlerine “gözkoyan”, onları bir çırpıda fabrikadan kapı dışarı eden araç demek. Sosyalist sistemde otomasyonun kullanım amacı insanların çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmekse, kapitalizmde sadece kâr. Bir sistemde (sosyalizmde) otomasyon yeni işyerleri yaratıyorsa, diğerinde (kapitalizmde) milyonları işsiz bırakıyor. 
“Birinde insan robota hakimse, diğerinde robot insana hakim... 


Federal Almanya'nın uçsuz. bucaksız otomobil fabrikalarından Isviçre'nin önlü saat atelyelerine, Ingiltere'de kömür ocaklarından, Fransa'nın elektronik ve çelik tezgahlarına, Japonya'nın televizyon, vi-* deo kamera ve ekranları üreten fabrikalarından Hollanda'nın balık işleyen koca koca işletmelerine, ABD'nin dev boyutlu sanayi birimlerine kadar hemen her yerde işçiler robotlardan söz ediyorlar. Her geçen gün üretime daha yoğun katılan sanayi robotlarından korkuyor, ürküyorlar. Robotlar-işçiler için işsizlik demek. Iyi yetişmiş, nitelikli işçiler için, yıllar boyu ed dikleri bu niteliklerin bir anda anlamsızlaşınası, işe yaramaz oluşu demek... 

Federal Almanya'da kimi araştırma kurumları, önümüzdeki on yıl içinde, işçiler arasında kısaca robotlar diye anılan mikroelekironiğe dayalı teknolojinin sanayie uygulanmasıyla yarım milyon işçinin daha işsiz kalacağını hesaplıyorlar. Bu hesaplar rasgele yapılmış sıradan öngörülere dayanmıyor. Tersine varolan kapasite kullanımının gelecek yıllardaki açınımlarını (perspektiflerini) esas alıyor. Verilen bilgilere göre bu gün Federal Almanya'da ulaplan teknolojik düzeyin sağladığı kapasitenin sadece yüzde 5'i kullanılabiliyor. 
Ama ne var ki 2000 yılına gelindiğinde ar- 


tık bu kapasitenin tümü kullanılabilecek. 
Bu ne demektir? Bu herşeyden önce insansızlaştırılmış fabrikalar demek. Bu milyonlarca emekçinin işsizliği ve “işe yaramazlığı” demek. Karanlık atelyelerde (çünkü robotlar çalışmak için ışığa gerek duymuyorlar), durup dinlenmeksizin çalı-Şan sanayi robotları demek... 

Robotlar işsizlik, yıkım ve mutsuzluk getiriyorlar. Oysa robotlar insanoğluna mutluluk getirsin diye üretilmişti, Insanlar daha az çalışsın, yıpratıcı, ağır işlerin yıldırıcı ve bedensel bozukluklar yaratıcı etkilerinden kurtulabilsinler diye üretilmişti robotlar... Otomasyon, insanoğlu- nun binlerce yıllık el emeğinden Rurtulup, en gelişkin organı ile, beyni ile üretim sürecinde yer almasının bir umudu, bir çaresi olarak sunulmuştu. 


Otomasyon, “adı üstünde “rasyonalleşme”- yani üretim araçlarının daha akıl- a bir biçimde kullanımı ile insanlar, fabrika ve bürolardaki ağır ve tekdüze işlerden kurtulmuyorlar mı? Kurtuluyorlar... Aşırı ağırlık kaldırmaktan da, makinelerin ku- 


Jakları sağır edici gürültüsünden de, kimyasal maddelerin kokusunu ciğerlerine çekmekten de kurtuluyorlar, Onların yerine sanayi robotları üstleniyor bu işleri, Hem de bazıları dört-beş'işi birden yapıyor; parça takıyor, parça çikarıyor, kaynak yapıyor, parlauyor, mallar üstüste diziyor, dağılıma da hazırlıyor. Ama gelgelelim bu “demirden işçiler” sonuç olarak etten kemikten yapılı işçileri işsizlikten kurtaramıyor. Bilimselsteknik gelişmenin daha iyi çalışma ve daha iyi yaşam koşulları için insanlara sunduğu Sanayi robotları ve bilgisayarların kapitalist sistemde tekanlamı var: Kapitalistlere, bü derece- de yüksek düzeyli teknolojiyi elinde tutan bir avuç tekele alabildiğine kâr sağlamak... 
milyonlarca emekçiye ise işsizlik, yoksulluk, açlık... 


Bugün Federal Almanya'da üretime sokulan her bir sanayi robotunun ortalama 
4 işyerine malolduğu hesaplanıyor. Bugün 
tüm ülkede henüz sadece 5 bin robotun kullanıldığı, işyerini robota birakan işçinin bazı durumlarda işletmenin başka bö- 


işyerlerine 


kuruluyorlar. 
Insanlâra mutluluk getirsin diye üretilmişlerdi, kapitalizmde bunu beceremiyorlar... 


Tümlerine kaydınıldığı, dolayısıyla robotun her girdiği yerde işyeri kaybı olmadığı düşünüldüğünde, otomasyon kurbanı olan işsizlerin, tüm işsizlere oranı çok yük sek görünmeyebilir. Ancak tekellerin artan ölçüde, tatlı kâr getiren sanayi robotlarını üretime sokmayı planladıkları gerçeği ve uzmanların, otomasyonun işsiz sayı» sını önümüzdeki dönemde daha da arttıracağına ilişkin bilimsel öngörüleri, tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor. Örneğin 
1000 robotun ve diğer teknolojik araç ve 
gereçlerin kullanıma sokulmasıyla, Wolfsburg'daki Volkswagen firmasında işçiler, işletmenin başka bölümlerine kaydırılmışlar, dolayısıyla firmada çok büyük bir işyeri kaybı olmamışlı, Ancak geçtiğimiz yılın son aylarında yapılan bir açıklamaya göre, önümüzdeki dönemde yine bu firmada 15 bin işyeri, otomasyonun kurbanı olacak. 


Peki, otomasyonun uygulandığı, ama “işyerlerinin yokedilmediği” firmalarda durum ne?. Yine Volkswagen firmasının, otomasyon öncesi çıkardığı bir broşüre 


dikkat çekiyorlar. 


Robotlar daha “ucuz” 


Önümüzdeki dönemde otomasyonun çok sayıda işyerini yokedeceğinin en açık kanıtı robotların “ucuz”luğu, Kapitalistler kuşkusuz daha pahalı “canlı” işçiler yerine, daha ucuz “robot” işçileri tercih edecekler. Onlar için robotların işsiz biraktıgi işçilerin birer insan olduğu, kârlılık açı; sından hiçbir değer laşımıyor. Örneğin metal işkolunda her biri birer vardiyada çalışan toplam üç işçilik bir işyeri işverene bir yılda 211 bin marka maloluyor. Oysa bu üç işçi yerine konacak olan bir sanayi robotunun bir yıllık gideri 107 bin marktan ibaret, Üstelik robotun verimi, insanın 
2 hatta 3 katı daha fazla Böylelikle bilgisayar ve sanayi robotunu Jevreye sokmakla üretim ve kâr artıyor, diğer yandan Üretim ucuza çıkıyor! Patronların robotu in-, sana tercih etmelerindeki en büyük etkenlerden birisi de, robotun sigortasız, sendikasız, grevsiz çalışıyor olması, Işçi için gerekli sosyal giderler de -örneğin emeklilik aidatı robot için gereksiz olduğundan, varsın işyerini robota bırakmış olan işçi işsiz kalsın. Onun emeklilik aidatından, sen» dikasından da kurtulan patronun devleti de kendisine istihdam ettiği robot başına 
100 bin Mark “işyerini insancıllaştırma” 
yardımı veriyor. 4 insanın işyerinin yokedilmesi için verilen “İnsancıllaştırma yardımı”da işte bu sisteme özgü bir kara mizah... 


Yüzyılımızın başında bir büro. Yüzlerce emekçi çalışıyor (soldaki fotoğraf). Aynı işyeri bugün de faaliyete ama biraz farklı (sağdaki fbtoğraf). 


r işsizlik getiriyo 


m- FEDERAL ALMANYA ÜSTÜNE BAZI VERİLER 


Önümüzdeki 10 yılda sanayide 1 milyon işyeri otomasyonun kurbanı olacak i e 
| Bugün bilgisayarların çok daha büyük ölçüde kullanıldığı bürolardaki 
| 10 milyon civarındaki memurun yüzde 80'i, 80'li yılların sonunda 
| işyerlerini kaybedecekler. Siemens firmasının yaptığı bir araştırmaya 
i göre şu anda 240 bin büro bilgisayarının kullanılıyor durumda olduğu 
| Federal Almanya'da, önümüzdeki çok kısa bir dönemde büro 
emekçilerinin yüzde 43'ünün yerini bilgisayarlar alabilir. 
Í e 
Tüm işçilerin yüzde 10'unu bulan 1 milyondan fazla montaj işçisinin yansının, yani yanm milyon işçinin yerini yine yakın gelecekte sanayi robotları alacak. 
o 
Sanayi robotlarının daha çok montaj işlerinde devreye sokulması sonucu © | yüzde 80 oranında montaja dayanan televizyon, video, teyp, radyo 
© İ üretimi dalında çalışan işçi sayısı, sadece 1982 yılında yüzde 10 
| | oranında, 1978-1982 yılları arasında da yüzde 31 oranında azaltıldı. 
Sözkonusu 4 yılda, otomasyonun işyerlerini yokedici etkisi bu ölçüde ne çelikte, ne de tersanelerde hissedildi. 


e 
Bremen'deki Nordmende firması, 1975'de 6 bin işçiyle ürettiği televizyon sayısının İki katını, bugün 2 bin kişiyle üretiyor. 
e 


Siemens firması, 1977'de Batı Berlin'deki işletmesinin elektronik teleks üreten bölümünde işçi sayısını 1800'den 800'e indirdi. 


dşyerlerinin yokedilmesi pahasına otọmâsyonun patrona getirdiği kârlara en iyi örnek, robotların çok sayıda istihdam edil» diği montaja dayalı video, teyp, radyo, televizylon üretimi. Bu üretim dalında 1978- 
1982 yılları arası, otomasyon sonucu yüzdeği oranında işyeri yokedildi, üretim ise 


değişiklik yapmayacağım da biliyorlar. 
Otomasyonun olumsuz etkilerine karşı emekçilerin yararına önlemleralmak, otomasyon uygulamasıyla ilgili olarak alına cak kararlarda söz sahibi olmak, patronlan ufak da olsa bu konuda tavizlere zorlamak, otomasyonun: önümüzdeki dö- 


Mehmet ÜNAL 


İşsizlik üzerine neler yazılmadı, neler söylenmedi ki? Fabrikamızın kapanacağını öğrendiğimizde sokaklara döküldük. 
Binaltıyüz işçi. Hem de hiç bir ayrım gözetmeden. Alman, İtalyan, Türk omuz omuza yürüdük. Görevli olduk yürüyüş boylarında. Biz elimizden gelen herşeyi yaptık. Yalnızca politikacılar, işverenler verdikleri sözü tutmadılar. Birer birer, ikişer ikişer, onar onar, hepimiz İşsiz kaldık. Hatta işçi temsilcisi olan bir Alman arkadaş, “Çıkışlar sözkonusu olursa, ilk önce Türk arkadaşlar bundan yararlansın.” diye ince bir laf etmişti. O bile işsiz olmaktan kurtulamadı. Işsizliği Türkiye'den tanıyordum. Ama burada İşsiz kalışımda, pasaportun rengi ne olursa olsun, bir işe yaramadığını öğrendim. Hatta pasaport renginin yeşil olması ve üzerinde 


bir işsiz. 


işçi... 


inandırmıyor onu böyle masallara, “kurtuluş”lara, 


“Şom ağızlı budala.” diyor bu gibileri- ne. İşyerlerini kapatma kararını kim alıyor? İşveren! Kabul eden kim? Işçi Bulma Kurumu, Almancayı iyi bilen bir arkadaşı anlatmış: “İşçi Bulma Kurumu Başkanı Stingi, yalnızca işçilere kızarmış. Tembeller falan dermiş. Ama işverenlere kızdığını, bir laf söylediğini kimse duymamış,” 


Önce robotlar geldi sonra da işsizlik 


Çalıştığı dönemlerden tanıyor, işverenleri. En son işyeri Iveco-Magirus da öyle 


Bir göçmen 


Sayfa 13 


Bir işsiz sunuyoruz. Federal Almanya'daki 3 milyona yaklaşan işsizler arasından 


İşsiz ma 


güçsüz 


değil 


derse gitsin, emek satacağının bilincinde Veysel. Türkiye'ye dönmeyi bile düşünmüş. Ama iş bulabileceğine umudu yok Türkiye'de, Bir kat satın almış. Onu satıp bir küçük iş planlamış. Ancak sonucunun hiçte iyi olmayacağını görmüş. Sonra çocuklar? Şimdi çekip Türkiye'ye gidörlerse, okulları yanda kalacak. Zaten iki çocuk burada doğmuş. Nasıl okurlar Türkiye'- de? Kararını vermiş: En azından bir meslek sahibi yapmak istiyor çocuklarını. 


İşsizlik aslında çocukların her istemini yerine getirmeye olanak vermiyor. Ayakkabı elbise derdi. Yeterli cep harçlığı verememek. Kısacası: “Bu düzende, diken koymuşlar yoluna. Acılı bir yol döşemişler: İŞSIZLIK! Bu yolda ayaklarını kanatmadan yürüyebilmek Ama na- 


J gi oranında işyeri yokedildi, üretim ise özKonusu yıllarda yüzde Il arttı, Bu sek- 
5rdeki işyeri kıyımı, örnekte de görüldüü gibi, patronların ve Federal hükümen “mala pazar bulamama” gerekçesine eğil, doğrudan otomasyona dayanıyor. 


işte kapitalist sistemde otomasyon. İş- işsizlik, artan işsizlik... Otomas- ilk çıkış amacına, yani daha iyi çaşma ve yaşam koşulları yaratma amacı- un olarak uygulandığı sosyalist sisn DDR örneğini verecek olursak... 
IDIR'deki iş yasasının 49, maddesi, yöne- mi otomasyona gidilecek işyerinin işçiriño 3 ay önceden bildirim yapmakla yüömlü kılıyor, Otomasyona ilişkin kararrda -kapitalist ülkelerin aksine- sendika öz sahibi olduğundan ve gerekli önlemler naz3ay öncesinden alındığından, DDR'- e gtomasyon -yine Federal Almanya'nın ksine- işçiler için bir “sürpriz” olmaktan kıyor. Tüm sosyalist ülkelerde olduğu ibi DDR'de de otomasyon hiçbir şekilde sizliğe, “kısa çalışma”ya yol açmadığı gi- i, yeni işyerleri açıyor. Böylelikle robotıngistihdamı ve genel olarak otomasyon olüyla DDR'de 1976 yılında 187 milyon, 977'de 227 milyon, 1979'da ise 364 milyon j saati tasarruf edildi. 1981-1985 yılları rasında da 2,854 milyon iş saatinin tasarafu, 198'de alınan bir karara göre de 98$'e kadar 45 bin robotun istihdamı õnörülüyor. Böylece 110 bin yeni işyeri açıluşolacak, 

Yine tüm sosyalist ülkelerde olduğugibi IDR'de de otomasyonun amaçları -Feeral Almanya'daki kâr amacının aksinenegi tasarrufu, üretim sürecinin kısaltılvasi, ürünlerin kalitesinin artması, çevre orünması ve daha iyi çalışma ve yaşım oşulları. 1983'de yayınlanan bir araştırvay göre, DDR'de otomasyona gidilen yerlerinin yüzde 27'sindeişçileri tekdüze lerden kurtarmak, yüzde 23'ünde yeni eşleri açmak, yüzde 10'unda işçile lerden kurtarmak, yüzde 2'sinde ise işerigtindeki aşırı ısı ve tozun önünü almak :inotomasyona gidilmiş. 


Federal Almanya'da sendikalar her aman işyerlerinde yeni teknolojinin kulınılmasından yana olmuşlardır. Ancak u sistemde teknolojihin işçilerin zarari- a, Onların çıkarlarına aykırı biçimde kulanılması, sendikaları bu tehlikeye karşı oymak durumunda bırakıyor. Sendikateknolojinin, emekçilerin yararına ge-Ştitilmesi ve kullanılması koşullarının aratılması için savaş verirlerken, alınacak inlğmlerin, kapitalist sistemin özünde bir 


lamak, otomasyonun önümüzdeki nömde yaratacağı kaçınılmaz sonuçları tamamen önlemeyecek, ancak geciktrebilecektir. 


Alman Sendikalar Birliği DGB, bu yıl ve önümüzdeki yıl yapacağı bir dizi çalışmayla otomasyonun işyerleri üzerindeki etkileri konusunda aydınlatıcı bilgiler verme kararı aldı. Sendikalar, otomasyonun en yoğun olarak uygulandığı özellikle montaja dayalı branşlarda “branş komisyonları” kurulmasını istiyorlar. Yine otomasyona gidilen ve gidilecek olan işyerlerindeki işçilerin teknolojiye uyum sağlayabilmeleri, böylelikle düşük ücret gruplarında zorlanmamaları için gerekli bilgilerle donatılmaları, bu yönde eğitilmeleri de sendikaların istemleri arasında. 

Kısa erimde ise sendikalar için otomasyonun milyonlarca işyerini yokedici etkisi- ne karşı tek çözüm yolu, haftalık çalışma saatinin 35'e indirilmesi için savaşmak. 
Sadece metal işkolunda 235 bin yeni işyeri açılmasını sağlayacak olan 35 saat uygulaması, bugün için işsizliğin bir ölçüde önünü alacak, varolan işyerlerini de koruyacaktır. 


a gibi kapitalizmde robotlar işsizlik demek, emekçilere. yönelik bir saldırı demek. 
Emekçiler için mutsuzluk demek... Peki ya sosyalizmde ne demek? Yanıtı dünya işçi sınıfı nın en iyi evlatlarından biri, Yuri Andropov, SBKP Merkez Komitesi'nin 15 Haziran 1953'de toplanan Plenum'unda yaptığı konuşmada veriyor: “...El emeği, ağır bedensel emek, düşük nitelikli işçilik gerektiren ve tekdüze emek harcanan alanlarda robotların geniş kapsamlı kullanımı, emek üretkenliği açısından durumu kökten değiştirecektir. Böylece yüzbinlerce insan, daha elverişli koşullarda, kendilerini daha mutlu edecek alanlarda çalışmak 


olanağına kavuşacaklardı 


iyor Tegin yeşil bizin ve üzerinde kartal olması bile işsiz kalmayı önleyemiyor. 

Bunları bize anlatan Iveco tekelinin işyerlerini kapatması sonucu işsiz kalan Veysel Gacal. Meslekten tesviyeci. Dört çocuk babası, Federal Almanya tevellüdü 
1971. 

Fabrikaları kapandıktan, işsiz kaldıktan bu yana gözüne uyku girmiyor, Veysel'in. 
Evde kimsenin yüzüne bakamaz olmuş. 
Mahçup. Sinirli bir hava esiyormuş evden içeri. Işsiz olduğu günden bu yana çalışamadığına utanıyor, yerin dibine girecekmiş gibi oluyor. 


Çakmak taşına kav olmak 


Yıllar önce, gecelerde yakılan çıra işıkları gibi canlıyken, gençliğinin, yaşamının en verimli çağında tutmuş gelmiş burala» ra. Şimdilerde “Bittim” diyor, “bittim, çakmak taşına kav bile olamam” 

Bir yılı aşkın süredir iş arıyor. Arşınlıyor çevre kentlerinin ve kasabalarının $okaklarını, Kapılar çalıyor. Yüzüne kapanan kapıları, Iş ariyor Veysel, Aldığı yanit hemen hemen her yerde aynı; “Işçiye ihtiyacımız yok!” 

lik bakışta suratından algılanan umutsuzluk, yılgınlık. Çökmüş avurtları, o ilk bakışta seçilemeyen gözlerinden kin okunuyor. Ve umudu var bu işsizlik karanlığını aydınlatacağına. Ancak “Tek başına olmaz!” 


Alay edenler olmuş kendisiyle. O bir şey söylememiş. “Düzen bugün böyleyken, yarın görüşürüz” diye geçirmiş için- den, “Tembelsin” diyecekler olmuş, ancak bu lafları kursaklarında kalmış, Iveco tekeli bir gece fabrikayı kapatma kararı almış, Ertesi gün tüm işçiler kapının önünde, Konuşmuamışlar. Bakışrhışlar yalnızca, 


Mainz kentinin işlek sayılabilecek caddelerinden Kaisersir.'de yürüyotuz, Veysel'le dertleşerek. Karşıdan bir arkadaşı geliyor. Selamlaşıyoruz. O'nun da işsiz kaldığını anlatıyor Veysel, Fabrika kapandıktan sonra bu arkadaşı Öğüt vermiş Veysel'e, “Cin-peri çağır. Iç çamaşırlarını falan hocaya senden habersiz götürsünler, Bir hoca okusun, biter bu işsizlik belası,” demiş. Ama kendisi bile iş bulamamış. 
Veysel bu gibi masallara öteden beri inanmazmış. Yirmi yıllık işçilik yaşamı artık 


leri, En son işyeri Iweco-Magirus da öyleyapmış: Önce robotlari getirmiş. Yalnızca kontrol için işçi miş. Diğer işçiler kapı dışarı, Bu değirmen öyle bir değirmenmiş ki, işyerlerini öğütüp, yerine mâ» ` kineleri dikiyormuş. *Güneşimizi kurutmak istiyorlar” diyor Veysel. 

Işçi olduğunun, dünyanın neresine gi- 


ler: İŞSİZLİK! Bu yolda ayaklarını kanatmadan yürüyebilmek gerek. Ama nasil?” 

: 


Aslinda yanıtı hazır Veysel'in: *Dünyanın gidişini, halini bilebiliyoruz artık, 


Sırtına binilen ve herşeye karşın yaşayanlar olmaktan kurtulmak gerek!” 


Karımı ve çocuklarımı da 


22 Nisan Pazar günü bir arkadaşımızın düğünü vardı. Düğüne gelen 500' ün üzerindeki insanın neşesine diyecek yoktu. Biz eğlenmesini de bilmeliyiz. Ama altı ilerici partinin de dediği gibi, 1984 yılı “genel af” yılı olmalıdır. 
Bunu da unutmamak lazım. 

Nitekim unutmadık da... Bir sendikacı arkadaşın genel af için açılan imza kampanyasına çağrısı üzerine, düğünün çıkış kapısı önüne bir masa koyduk. Düğünden çıkan insanlar imza atmaya başladılar. Bir yandan imzalar atılırken, diğer yandan da bir arkadaşimız şöyle bağınyordu: 

— Anneler, bacılar, kardeşler, işçiler, demokratlar! Türkiye'deki politik tutuklulara genel af için imza verin. Her bir imza belki de bir can kurtaracak. 

Bu sırada bir başka arkadaşımız da Türkiye Postası satarak bağırıyordu: 

— “Teyze, amca bir imza ver...” 

Yanıbaşımızda duran yaşlı bir amca bu olup bitenleri dikkatle izliyordu. Baktım, bir yaklaşıyor, imza atanlara bakıyor, bir bana bakıyor, sonra geri dönüyor, Tekrar geldi: 


Yazdım adını. Hemen imzaladı ve çocukları da getireyim” dedi. Biraz sonra üç yetişkin kızı ve karısıyla geldi. 
“Yaz” dedi, “bu kanm, bunlar da kızlanm. Imzalasınlar.” 

Gözlerim yaşardı, boğazıma birşeyler tıkandı. Ama imza toplamak için artık çok daha gür bağırıyordum. 


Adının açıklanmasını istemeyen bir okur/Sirasbourg 


FORD'dan mektup var 


12 seneden beri Köln'deki Ford işletmesinde işçi olarak çalışıyorum. Çalışma şartları alabildiğine zorlaştınıldı. 
Daha önceleri 6 kişinin çalıştığı işi şimdi 3 kişiye yüklediler. Bir bantta 40-50 kişi çalışır. Aynı şartlar altında çalışan 
bu insanların saat ücretleri 13 ile 18 
Mark arasında oynar. 13 Mark saat ücreti alanlar ücretlerinin yükseltilmesi için müracaat ettiklerinde, muhakkak meisterleri “görmeleri” gerekir. Yani rüşvet yedirmeleri lazımdır. Bantlarda en ağır ve en düşük ücretle çalışanlar bir kahve dahi içmeye zaman bulamazlarken, yüksek ücret alanlar, yani meisterlere yağcılık edenler ortalıkta cirit atarlar. 

Bir motor bandında daha önceleri 
850 motor, daha fazla işçiyle çıkarken, 
aramıza 5 veya 10 kişiyi daha başka Halle'lerden katarak bu sayıyı 1100'ün üstüne çıkarttılar. Bu duruma biz ancak bir hafta dayanabildik ve ikinci hafta herkes bu işin böyle yapılamayacağı kanaatine vardı. Sonunda benim çalıştığım Halle'de birkaç tane birliği boza- nın dışında herkes birleşerek işçi temsilciliğinin bu durumu işverene iletmesi için ayaklandık. Işçi temsilciliği bu isteğimize katılarak öncelikle bu konuda işverene gerekeni götüreceklerine söz verdiler. 

Bu olay öbür kısımlarda çalışan işçilere de yansıdı ve öbür bantlarda da böyle olaylar geçen günler başgösterdi. 
Hatta işçiler meisterlerin üstüne yürüdüler. 

Bu bizlere şunu gösterdi: İşçinin gücü onun birliğindedir. Eğer gücümüzü birleştirirsek başaramayacağımız hiç birşey yok. 


Bir Ford işçisi/Köln 


Her okur yeni bir okur kazanmalı 


Gazetemiz Türkiye Postası ikinci yaym yina girerken onu yaşatacak biz okurlar olarak dağıtımını daha çok artırmak ve güçlendirmek için özverili çalışmak ve yeni yöntemler bulmak zorundayız. Bu görev bizlerindir. Hamburg'lu okurlar olarak kendi aramızda yaptığımız bir toplantıda benimsediğimiz bir eylem hareketini örnek olması için diğer kentlerdeki okurlara duyurmak istiyoruz. 

Ikinci yaşında daha güçlü bir Türkiye Postası için “Her okur yeni bir okur ka~ zanmak” kampanyasını başlatıyoruz. 
Kalıcı ve en sağlıklı dağıtım şekli, abone yöntemi olduğu için, bulunacak yeni okurların abone yapılması amacımızdır. Öncelikle gazete sorumluları ve muhabirleri olmak üzere tüm okuyucular, önerdiğimiz bu kampanyaya ilgi gösterirlerse amacımıza ulaşmamız olanaklıdır. Okur kazanmanın yöntemi- ni kendi araştırma ve deneyimlerimizle bulmalıyız. Yaşadığımız ülkelerde, dostumuz, akrabamız, hiç olmazsa tanıdıklarımız vardır ve yeni bir okur kazanmak sanıldığı kadar güç değildir. 
Unutmayalım ki kampanyamız eğer başanya ulaşırsa, okur sayısı iki kat olacaktır. 

Haydi göreve! Haydi kampanyayı güçlendirmeğe! 

Bir grup okur/Hamburg 


Sınıf düşmanları robotları geçti 


DDR'den kaçıp gelen sosyalizm düşmanlanna Federal Almanya'da iş her zaman hazır. Bizim arkadaşın çalıştığı işyeri bir yıl önce kapandı. Bunun üzerine kendisi benim çalıştığım firmada üç aylığına geçici olarak işbaşı yaptı. 
Üç ay sonra çıkardılar. Ama onu işten çıkartırlarken, çoğu sosyalist ülkelerden kaçıp gelen 6-7 kişiyi işe aldılar. 

Arkadaşım firmaya temelli girebilmek için gelip gittikçe şef ve işyeri işçi temiii poran ona tats verir pam 


Ana ağıtı 


Ellerim 
Çökmüş avurtlarımın üstünde dalıp gittiğime bakma sen 


akıp giden 

sular gibi 

gecenin karanlığına kanşıp 


sır dualarında diz çöktüğümü ufacık bir gonca gül bilir 


varıp upuzun yolların kıyısına göz uçlanna bulutların 


Dikilip takatın dirhemiyle kara dikenli duvar önünde 


Donan gözyaşlanmla bakıp 

paslı pencere ardında bir avuç kan duran dal omuzlu oğluma 


OKUYUCU ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER 
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Acı çığlıklara 

sarılıp 

çıplak teninde kıvrandırarak Ayaz'ı 


Oğlum oğlum oğlum diye haykırışımı 
Bir şafak bilir kuşluğun omuzlarında doğrulan 


Aras Civan/Göttingen 


Türkiyeli ve barış 


Yaşam gurbette tekdüze 

Atom roketleri sürgüne durur Sömürünün bağrında 

Yürek sevdalı doğasına 

Yaşam sevgisi direncini gösterir Yol boyu ölümden öte 


likyaz güleç, ilkyaz ölümsüz Çağnşır Taksim alanı özlemle Belgilenir yargıç önünde savunma Duisburg'tan selâm dalgalanır işkencede direnenlere 
“Silahlanma yerine işyeri” 

Ezik yürekler daha bir bilenir 

Yol boyu yaşam sevgisiyle 


Mehmet Esen/Duisburg 


1 Mayıs'a nasıl hazırlandık? 


Bu yıl 1 Mayıs çalışmalarına çok önceden başladık, kendi çabalarımızla bir broşür hazırladık, bir bildiri bastırdık. 
Şehrin en kalabalık yeri olan Königstr. de bir Info-Stand açarak, bildiri ve broşürlerimizi dağıtarak geniş işçi ve emekçi yığınların ve özellikle Türkiyelilerin şimdiden 1 Mayıs konusunda bilgilenmelerini ve katılmalarını sağlamak istedik. 


Söz sırası bize gelince, büyük bir sabır ve nezaketle bu kavganın 100 yıllardır sürdüğünü, tüm dünya işçi sınıfının çalışma saatlerinin kısaltılması için mücadele verdiğini, böylesi istemlerin dünyanın her yerinde geçerli olduğunu vurguluyorduk. Bu böylece sürüp gitti, gericiler her tartışmanın sonucunda kafalan önde, arkalarına bakmadan gitmek zorunda kaldılar. 

Bu tartışmaları özellikle Türkiyeli işçi- 


Türkiye Postası'nın Paris temsilciliğini oluşturan ekip, abone, bayii satışı ve elden satış olmak üzere gazeteyi üç ayrı kanaldan okurları- na ulaştırıyor. 

Türkiye Postası'na abone kazanma işi, temsilciliğin en önem verdiği çalışmadır. Gazete temsilcilerinden başlayarak tüm dağıtım ekipleri ve kongresinde Türkiye Postası'yla dayanışmayı karar altına alan Fransa Türkiyeli İşçiler Birliği'nin (FTIB) bütün üyeleri gezetemizin abonesidirler. 

Gazeteye abone kazanma çalışması bir çok kanaldan yürütülüyor. 
Örneğin Türkiyeli işçilerin sorunlarıyla ilgilenen Fransız kurumlarında görevli arkadaşlarımız gazetemize sürekli yeni abone kazandırıyorlar. 
Bunun dışında, gazetemizi düzenli olarak satın alan okurlarımıza abone olmalarını öneriyoruz. Türkiye Postası ile İlişkiye geçen arkadaşlanmıza ilk görev olarak yeni aboneler bulma görevini veriyoruz. Pa- 
'ris'in dışında tanıdığı olan arkadaşlarımızı, tanıdıklarını da abone yapmak üzere o bölgelere yolluyoruz. 


140 bin Türkiyelinin bulunduğu 
Fransa'da ulaştığımız abone sayısının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 
Ama daha hiç ulaşamadığımız bir sürü bölge var. 


Bayii satışlar 


Gazete bayillerindeki satışlara gelince: Türkiyelilerin yoğun bulundukları semtlerdeki gazete baylileri- ne Türkiye Postası bırakıyoruz ve © baylinin bulunduğu çevreye "...bayiinde Türkiye Postası satılır” yazılı bir afiş yapıştırıyoruz. Bu afişleri kendi olanaklarımızla (o bastırdık. 
Gerçi bayiilerdeki satışlarda ilk sayılara kıyasla bir azalma oldu. Ama birkaç sayıdan beri yeni bayliler bulma çalışmalarına başladık. Şimdi satışlar yükseliyor. 


Biden satışlar 


Türkiye Postası ilk çıktığında Fransa Türkiyeli İşçiler Birliği çalişma grupları temsilciliğimize başvurdu ve gazetenin bütün Fransa'daki elden satışını yürütmek istediklerini söylediler. Fransa'daki elden satış- 


lar ilk sayıdan beri bu çalışma grupları tarafından yürütülüyor. Bu gruplar, Türkiyelilerin çalışma ve yerleşim bölgelerine göre oluşturulmuştur. Türkiye Postası ile her onbeş günde bir işyerlerine, ev ziyaretleri- ne gidiyorlar. Bu ziyaretler sırasında bu gruplar, hem Türkiyeli işçilerin sorunlarıyla ilgileniyorlar hem de Türkiye Postası'nı okurlara ulaştırıyorlar. FTIB'e bağlı bu çalışma gruplarının Türkiye Postası'na böyle sahip çıkmaları ve gazeteyi kendi çalışmalarında da bir araç olarak kullanmaları, bu grupların kendi çalışmalarına da önemli ölçüde yardımcı oluyor. Hem gazetenin satişi sürekli yükseliyor, hem de gruplar güçleniyor. 


Düzelttiğimiz bir hata 


Fakat bir bölgede, yürüttüğümüz bu çalışmanın tam tersi bir durumla Karşılaştık. Paris dışında bulunan bir grup, Türkiye Postası ilk çıktığında satışlan çok dar bir çevre içinde tutmuş. Bulunduklan kasabada çok sayıda Türkiyeli olmasına rağmen, gazeteyi kendileri ve etraflarındaki birkaç kişinin dışına çikarmadılar. Türkiyeli işçilerin sorunlanyla ilgilenen işçi lokaline Türkiye Postası'nı sokmuyorlardı. Ama aynı işçi lokaline boyalı burjuva gazeteleri girebiliyordu. Lokale gidip gelen işçiler, almaya alıştıkları bu boyalı gazeteleri okuyarak sürekli yalanla besleniyorlardı. 

Bu bölgedeki temsilcilerle yaptığımız ilk toplantıda bu duruma son verildi. Bu toplantıya diğer bölgelerden katılan temsilciler satışların sürekli attığını gösteren sonuçlar ortaya koyarlarken, bu bölgeden gelen temsilcilerin bildirdikleri satiş sonuçları başarısızdı. Toplantıdaki tartışmalarda, Türkiye Postası'na el titremeden sahip çıkmanın ve onu yığınlara götürmenin gerekliliği konusunda arkadaşlarımızı ikna ettik. 
Şimdi bu kasabada da gerici boyali basının Karşısında Türkiye Postası var, Gazete satışlarımız kat kat arttı. 
Bu bölgedeki çalışma grubu da artık birkaç kişiden ibaret değil. 


Türkiye Postası 
Paris Temsilciliği 


silcisi başkanı ona söz verdiler: “Sen merak etme ilk sıradasın, İşçi alırsak seni alırız.” Tabii bizler bu laflara fazla inanmadık. Ve gün geldi, Mart ayında işçiye ihtiyaçları oldu. Bizim arkadaşi üç aylığına geçici olarak işe aldılar. 
Bir ay sonra da temelli çalıştırmak üzere gene bir işçi almak zorunda kaldılar. 

Işte tam da bu sırada DDR'den birkaç sosyalizm düşmanı geldi. Hani hatırlarsınız, burjuva basını bir hafta boyunca televizyonda tam 45 dakika bunlarla röportaj yapmıştı. Kendilerine, “Federal Almanya'da 2,5 milyon işsiz var, iş bulabilecek misiniz” diye sorulunca, “Biz Iş buluruz, çünkü çalışınz” diye cevap verdiydiler. Sanki Federal Almanya'daki 2.5 milyon işsiz çalışmak istemiyormuş gibi... 

Işte bunlardan birisi bizim çalıştığımiz kente gelmiş, Arbeltsamt'a kayıt olmuş, Arbeitsamt da bunu bizim işyerine göndermiş. Bizim şef ve işyeri temsilciliği de bu adama çok acımışlar. Yürekleri sızlamış. Bizim arkadaşın yerine bunu işe almışlar. Niye almasınlar? Firmada işçilere sosyalizm düşmanı propaganda yapacak. Sonra yarın herhangi bir grev olduğunda işçilerin değil işverenin yanında yer alacak. 35 saatlik Iş haftası eylemlerinde sessiz kalacak ya da işverenin yanında yer alacak. 
Sosyalist ülkelerden gelen işçi sınıfı düşmanları robotları da geçtiler. 


Adının açıklanmasını istemeyen bir okur/ldstein 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istedik. 


Türkiye Postası elbetteki bu savaşımda yerini almalı idi. Büyük bir transparent yaparak bunu astık, üzerine de 
35 saat savaşımını anlatan !G-Metall 
afişlerini koyduk. 


Info-Stand'ımız bir bayram yeri gibi oldu. Özellikle gericilerin sözlü sataşma ve tartışmalarına hemen yanı başımız- da yer alan Alman demokrat ve ilericileri karşı koyuyordu. Gericiler bilhassa bizlere şöyle diyordu: “Bu 35 saat sorunu bizim sorunumuz, sizlere ne oluyor? 


mek zorunda kaldılar. . 

Bu tartışmaları özellikle Türkiyeli işçilerimizin uzaktan ama büyük bir dikkatle izlemeleri gözümüzden kaçmıyordu. 
Diğer arkadaşlarımız onlara bir bildiri veriyor ve arkasından Türkiye Postası'nı okuyup okumadıklarını soruyordu, bovali basının yerine bir kez de olsa okunalarında yarar gördüğünü söylüyordu. 
O gün bir çok gazete sattık. 

Eylem birliğinde herkesin gözlerinde bir mutluluk okunuyordu. Çünkü gerçekten üzerimize düşen en önemli görevlerimizi yapmanın verdiği mutluluk, 


gidin kendi ülkenizde 35 saat çalışma başka bir şeye benzemiyordu. 
isteyin!” S L B Baskanı M. Şahiner/Siuttgart İlk katılanın izlenimleri 


celerini özet olarak şöyle açıkladı: “Bildiğim kadarıyla eşim FIDEF'in kuruluşundan bu yana bu örgütün saflannda çalışır. Hemen hemen tüm boş zamanlarını dernek çalışmalarına ayırır. 
Bugüne kadar eşimi zaman zaman eleştirdim, kendisine yeteri kadar yardımcı olmadım ve anlayış göstermedim. Fi-DEF'i bölgede ağır gelişen ilerici hareket açısından değerlendirdim. Çoğu kez karamsarlığa düştüm. Eşim bana pek çok defalar, “ADEFI sadece bölgemiz açısından değerlendiriyorsun, yanlıştır, yanılıyorsun” dedi. Haklıymış. 
FİDEF'in 8. Kurultayı yüreklerimize yeni bir umut, ışık ve güç verdi. Ülkemin 


Abone ücretini Vereinigung für Völkerverstöndigung 


dört bir köşesinden gelen Türk, Kürt, Sünni, Alevi ve diğer halklara ve mezheplere mensup kadınlı erkekli insanlarımızın güncel hak ve çıkarları etrafında kenetlenmesi gerçekten coşkulu ve sevindiriciydi. Bu güç ve birliği görünce göğsüm kabardı. Aslında kendi geleceğimiz için çalışıyoruz, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz, o yüzden göstermelik iş yapma, hatır gönül, nazlanma gibi kötü ve tehlikeli davranışların içine girmemek gere- 


und Solidaritât, 
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Türkiye Postası, 4 Mayıs 1984 
Toplantıda GEW'nin hazırladığı tezler ele alındı 


Frankfurt Halkevi'nde Türk ve Kürt çocukların dil eğitimi tartışıldı 


Federal Almanya'daki Türkiyeli göçmen işçi çocuklarının anadil eğitimleri konusunda Alman gericiliğinin olumsuz tutumuna karşi Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası (GEW) bilimsel ve “yabancı düşmanlığı bulaşmamış” çözümler üretilmesi için çaba gösteriyor. Anadil eğitimi çerçevesinde Türk çocuklarına Türkçe öğretimi bilindiği gibi bugüne kadar Federal Alman eğitim sisteminde bir “yasak savma çabası”ndan öteye geçmemiş, anadil eğitimin zorunlu hale getirilmesi yönündeki istemler de gözardı edilmişti. Ayrıca anadil eğitimi yaptırmakla görevli Türkiyeli öğretmenlerin mesleki 


Fransa'da mülteciler komitesi kuruldu 


Fransa'da bulunan siyasi sığınmacılann ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını savunmak ve Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'ndaki politik tutuklularla dayanışmada bulunmak amacıyla bir komite kuruldu. Anadolu Der, ATT, Avrupa'da Dev-Genç, FTTB ve Işçi Gerçeği temsilcilerinden oluşan yürütme kurulu ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak FTIB temsilcisini başkanlığa, Anadolu-Der temsilcisini de sekreterliğe seçti. Komite'nin program ve tüzüğünün hazırlanmasına, kabul edilmesine ve organlarının seçilmesine katılan siyasi eğilimler ve dernekler şunlardır: Anadolu-Der, ATT, Avrupa'da Dev-Genç, Birlik Yolu, Dev-Savaş, Emeğin Birliği, FTTB, Gerçek, Işçi Gerçeği, KKWK, Özgürlük Yolu, Tekoşin, Ala Rızgari, Kürt-Kom, KKDK Federasyon, Koçkak, Kurtuluş, Mayıs (gözlemci) Partizan Yolu, Proleter Dayanışma ve Rızgari, 


güvencelerinin sağlanmaması ve bu öğretmenlere bir “yük” gözüyle bakılması da Öteden beri eleştiri konusu olmakiaydı. Yıllardır süren bu soruna bir çözüm bulmak amacıyla GEW, bir dizi “tez” hazırlattı ve bunları eleştiriye açtı. 
Frankfurt Türk Halkevi'nde 31 Mari 


*günü kalabalık bir veli kitlesinin katıldı- 


ğı toplantıda, Eğitim ve Bilim Sendikası GEW'nin yabancı çocukların eğitimi konusunda uzmanlara hazırlattığı tezler tartışıldı, GEW Sendikası uzun süreden beri yabancı öğrencilerin eğitim durumlarını incelemekte ve bu konuda daha demokratik ve eşit bir okul sistemi için görüşler hazırlıyordu. GEW sendikasından temsilcilerin de katıldıkları toplantıda, sendikanın getirdiği görüşler veliler tarafin- 


Frankfurt başkonsolosu öğretmenleri 

tehdit etti 


Frankfurt Başkonsolosluğu'na bağlı Türk Evi'nde 7 Nisan günü düzenlenen toplantıda, başkönso- 


los ve eğilim müşaviri Türkiyeli öğretmenleri tehdit ederek, gözdağı vermeye kalkıştı. Çok az sayıda Türkiyeli veli ve öğretmenin izledigi toplantıda konuşan başkonsolos velileri öğretmenlere karşı kışkırtmaya kalkışarak “milli görüşlerden kopuk çalışmakla ve milli amaçlara uygun görev yapmamakla” suçladığı Türkiyeli öğretmenlerin kendisine ihbar edilmesini istedi. 


BİLMECE - BULMACA 


dan olumlu karşılandı. GEW'nin getirdiği tezlerin başlıcaları şunlardı: 

© Anadil derslerinin okul programı içinde verilmesi ve istek halinde Kürtçe- nin de öğretilmesi; 

@ Anadil derslerinin içeriğinin Alman eğitim programının konuları ile bağdaştırılması, 

@Anadilin birinci yabancı dil olarak tanınması ve her türlü okul bitirme sınavlarında geçerli olması. 

©Türkiyeli öğretmenlerin iş sözleşmelerinin sınırsız olması ve öğretmenlere göre değişikliğe uğramaması. 

@Yavaş ve güç öğrenen sorunlu öğrencilerin de normal eğitim sisteminden aynlmadan öteki çocuklarla birlikte eğitim görmesi. 


Strasbourg'da dayanışma gecesi 


Fransa'nın Strasbourg Kentinde STID ve HTID 6 Mayıs günü “Genel Af için Dayanışma” belgisi altında ortak bir gece düzenleyecekler. Gecenin kültür bölümünde Melike Demirağ, Heval, STID Folklor Ekibi ve HTID Tiyatro Grubu yer alıyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'ın idam edilmelerinin 12. yıldönümüne rastlayan toplantıda, Türkiye'deki idamlar, işkenceler ve katliamlar protesto edilecek ve politik tutuklulara özgürlük istenecek. 


Zolder'de faşistler ikinci kez yenildi 


Belçika'da, Heuspen-Zolder Islam Kültür Derneği'nin | Nisan günü yapılan genel kurulunda AP'li, CHP'li, MSP'li ve ilericilerden oluşan grup, MHP'li faşistlere karşı seçimleri ezici bir çoğunlukla kazandı. Genel kurula katılan 
450 üye arasında 25-30 kişilik bir grup oluşturan faşistler, geçen seneki genel 
kurulda seçilen yönetime karşı çıkmaya ve yapılacak olan seçimleri engelleme- ye çalıştılar. Ama bu çabaları boşa çıktı ve seçimler bitmeden salonu terketmek zorunda kaldılar. Faşistlerin listesi tek oy alamazken, yurtseverlerin ortak-Taşa hazırladıkları liste tam oy aldı. Böylece, Heuspen-Zolder Islam Kültür Demeği'nin bu yılki genel kurulunda da faşistler ağır bir yenilgiye uğratıl-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Komite'nin 10 Nisan günü yapnğı toplantıya 500 kişi katıldı 


Lübeck'de “T.C. Vatandaşlarını Temsil Komitesi” kuruldu 


Federal Almanya'nın Lübeck kentinde geçtiğimiz günlerde üç derneğin bir araya gelmesiyle “Lübeck'te yaşayan T.C. 
vatandaşlarını temsil komitesi” kuruldu. 
Komite'de FIDEF'in Lübeck'teki derne-Binden Nazmi Aygen ve Cabbar Dizdar, «HDF'ye bağlı Atatürkçü Halk Birliği'nden Erd , Lübeck ve Çevresi 


Komitenin geçtiğimiz 10 Nisan günü düzenlediği ve konuşmacı olarak sendikacı Ümüt Köseoğlu'nun katıldığı “dönüş yardımları ve emeklilik aidatları” konulu toplantıyı 500 dolayında Türkiyeli üç saat boyunca büyük bir ilgiyle izlediler. Toplantının.Lübeck'te duyurulmasına kentteki Türk lokalleri ve esnafi yanında, top- 


SOLDAN SA- UEN 
GA: 1. Uluslararası, dünya komünist hareketinde, en üst ve yetkin örgüt - 
Müzikte, öteki notalann seslerini ayarlamakta ölçüt alınan no- ta, 2. Çağdaş - 
Federal Almanyada üretilen bir otomobilin markası - O işleyince el öğünür, 3. Tersi 
Rumcadan dilimize (o girmiş, 
Hristiyanların yaptırttığı sebillere denir - Tersi Türk parasının kısaltılmışı - Kimyada kalay - Onun gibi yâr olmaz, 4. Tersi En küçük zaman birimi - Iki isim ya da bir sıfat, bir isim- den oluşan ve birbirinin anlamını bütünleyen, açıklayan kelime öbeği - Iki erkek kardeşin karlarının birbirine göre konumları, 5. Toplumun, bir kurulun önde gelenleri, kurmayları - Don bölgesi Kazaklarının seçimle gelen başkanı - Hatıra, 6. Onay belgesi, özellikle bir okulu tamamlayamayan öğrencilere verilen belgeye denir - Konut, insan barınağı, 7. Ibrahim adının halk ağzında kısaltılmış biçimi - Tersi Çatıyı taşıyan ve yere paralel uzanan kalın ahşap direkler - Nicelik belirlemede kullanılan bir soru zamiri, 8. Şarapta tadı arttıran, insanda deneyliliği gösteren bir niteleme - Dilencinin istediği, 9. Tersi Orta Asya Türklerinde bey, hakan - Kabiliyet, 10. Hitler'in faşist partisinin kısa söylenişi - Liranın yüzde birinin kısa yazılışı - Cengiz Han'ın ünlü komutanlarından bir Türk kaan, 11. Tersi Bitişik olmayan - Ispanya'da Pirene dağlarında yaşayan bir halk, 12. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri - Ayrım, iki niteliği yada niceliği birbirinden ayıran özellik. 


YUKARIDAN ASAGIYA: |, Birine korunması ve saklanması için geçici olarak verilen, bırakılan - Cevap, 2. Başkalarını kandırmayı, hile yapmayı huy edinmiş - Tersi Muğla'nın bir ilçesi, 3. Tersi Eski dilde kişi - Türkçe'de X harfinin okunuşu - Osmanlı tarihinde sıkça geçen bir Macar adı, 4. 1946 dönemindeki çok partili yaşam denemesinde kurulan Türkiye Sosyalist Partisi'nin lideri (Soyadı: Müstecaplı) - Tersi Beyaz ve siyah renklerin karışımından oluşan renk, 5. Tersi Türkiye'de kültür yaşamında tartışılmaz bir yeri, ağırlığı ve işlevi olan Varlık dergi ve yayınlarının kurucusunun adı soyadı (Ön adı: Yaşar) - Anadolu Ajansı'nın kısa yazılışı, 6. Tersi Orman toprağı olarak da tanınan bir toprak türü - Uzun yolculuklarda gecelemek üzere mola verilen yer, bey evi, küçük saray, 7. “Oğlan” sözcüğünün bozulmasıyla 
oluşmuş kaba ve yer yer - Kurtuluş Savaşı'nda yiğitliği ile ünlenmiş, ancak 1979 
sonunda, kanlı bir cankırımına sahne olmuş bir Güneydoğu Anadolu kenti, 8. Hıyar + Tersi Insan barınağı, konut, 9. “Kandırılmamış, kandırılamamış” anlamında bir sıfat fil - Önünde ayakta durularak yada bir tabureye tüneyerek alkollü içki yada serinletici içilen tezgah, 10. Eski dilde ateş - Tersi Konu, ele alınıp işlenen sorun - ABD'- de ünlü bir üniversite (Türkçe'de ise daha çok bir kilit markası olarak tanınır), 11. 
Güney Fransa'da ünlü bir tatil ve eğlence yeri - Kadınların urnak boyalarını silmekte kullandıkları eritici'etkisi olan kokulu ve uçucu sıvı, 12. Doğu Anadolu'da savaşta gösterdikleri yararlılıklar ve yiğitliklerden dolayı adı, bir demiryolu kavşağında yer alan bir kasabaya verilmiş bir kadın (iki sözcük) - Notaların altıncısı - Tersi “Kabul etmeme, geri çevirme” anlamında eski dilden bir sözcük, 14. Damlarda kiremitlerin altına döşenen ince tahtalar - Kuzey Amerika anakarasında (kıtasında) bir ülke, 15. 
Büyük Ekim Devrimi'nin ölümsüz önderi - Kıbrıs'ta Emekçi Halkın Merici Partisi'- nin kisa yazılışı, 16. Soyundan gelinen ve bununla öğünülen kişilere denir - Tersi Istanbul'da saf yurttaşların cüzdanlarını alıp birden kaçıp kaybolan hirsiz 


Metz'de yabancılarla 


dayanışma 


Fransa'nın Metz kentinde Fransız Komünist Partisi 8 Nisan günü yabancı düşmanlığına karşı dayanışma gecesi düzenledi. Geceye Türk ve Kürtlerden başka Şilili, Vietnamlı, Ispanyol, Italyan ve Filistinli 200 dolayında yabancı katıldı. 

Metz Brobach Türkiyeli İşçiler Derne- 
&i stand açarak gece boyunca kitap, afiş, broşür ve Türkiye Postası sattı. 


TKP FİDEF'e başsağlığı diledi 


31 Mart günü geçirdiği kalp krizi sönucu ölen Köln Işçi Birliği başkanı ve FİDEF'in 8. Kurultay Genel Yönetim Kurulu üyesi adayı Uğur Temizkan için Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Kutlu, FI-DEF Genel Yönetim Kurulu'na bir başsağlığı mesajı gönderdi. Mesaj özetle şöyleydi: 

Uğur Temizkan, Federal Almanya'daki Türkiyeli işçilerin örnek bir önderi, Türkiyeli ve Alman işçilerin ortak savaşım ülkülerinin, Türkiye işçi sınıfının savaşım hedeflerinin ateşli bir savunucusu idi. Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Türkiye komünisileri adına derin acınızı paylaşır, başsağlığı dilerim.” 


#rye Dağlı Alalürkçü Halk Birl den Erdoğan Doğan, Lübeck ve Çevresi Türk Işçileri Yardımlaşma Derneği'nden Başkan Ömer Dursun Yazıcı ve derneğin dört yönetici ve üyesi ve Lübeck'te tanınmış çevirmen Mustafa Kurtoğlu yeraldilar, 


Wiesbaden Işçi 
Derneği'nin 
Genel Kurulu 


Wiesbaden Işçi Derneği, 12 Mayıs günü Nachbarschaftshaus'da 8. 
Olağan Genel Kurul'unu yapıyor. 
Genel Kurul'dan sonraki eğlence programında Ozan H. Kiraz, Ozan Hayri ve Iskender, Orkestra Turna ve bir de folklor gösterisi yer alı- 


lantının Lübeck'te duyurulmasına kentteki Türk lokalleri ve esnafi yanında, toplantı afişini camiye asan Lübeck Fatih Camii yöneticileri de yardımcı oldular. 


İsveç'te 
STID kongresi yapıldı 


Isveç Türk Işçi Dernekleri Federasyonu'na bağlı Sollentuna Türk Işçi Dernegi’ nin 20 Nisan günü yaptığı geceye 200'ü aşkın Türkiyeli katıldı. Gecede kısa bir konuşma yapan STID Başkanı Hasan 

karşı karşıya bulundukları sorunlann ancak birlik ve dayanışma içinde çözülebileceğini belirterek dernek çalışmalarının bu yönde yoğunlaştırılmasını istedi, 


"IN MART SAYISI 


Dünya Komünist ve işçi partileri- nin aylık teori ve enformasyon dergisi olan “Yeni Çağ”'ın Mart sayısında SBKP MK Politik Büro üyesi Haydar Aliyev'in “Sosyalist Toplumun Temel Çekirdeği” adlı, Sovyetler Birliği'nin ekonomik, sosyal-politik ve kültürel yaşamında emek kooperatiflerinin yeni niteliksel rolü ve Emek Kollek-Üfleri Yasası'nın işleyişini anlatan yazısının yanısıra özellikle bölgemiz- deki gelişmelerde ABD emperyalizminin artan rolüne ve işçi sınıfı hareketlerine ışık tutucu önemli yazılar yer alıyor. 

Bunlardan Türkiye Komünist Partsi MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun “Yığınların Çıkarlarının Sözcilsü” adlı yazısında 1983 sonbahanndâ yapılan TKP 5. Kongresi'nin koyduğu görevler üzerinde duru-Juyor. Beşinci kongrenin ardından ülke koşullarındaki gelişmelerin partinin çizgisini nasıl doğruladığı açıklaniyor. 

Filistin Komünist Partisi MK Politik Büro üyesi Naim Aşhab'ın “Çetin Sarp Yolda” yazısında ise 1950'lerde ve 1960'ların başında Arap-kurtuluş hareketinde bunalıma yolaçan olumsuz faktörlerin ortaya çıkışı, Lübban'a yönelik Israil saldırısının ardindan, yenilginin ve başarısızlığın 


nedenleri küçük ve orta burjuvazinin dejenere olmuş kesimlerinin iflası ve bunalımı ışığında anlatılıyor. Yapılan değerlendirmeler Filistin Kurtuluş hareketiiçindeki farklılıkların nedenlerine ışık tutuyor. 


Iran Halk Partisi (TUDEH)'in Yönetiminden Ali Havari ise “Devrimi Yıkmak için Partiyi Eziyorlar” adlı yazısında Iran'da Şubat ayından bu yana TUDEH'e karşı girişilen ağır sal- 
.dırıyı, 1979 halk devriminden sonra devrimci yönetimin yapısı, sınıfsal ve ideolojik sınırlılığı, burjuvazinin özellikle ticaret burjuvazisinin güçlenen konumu, ülke ekonomisinde artan “bunalım, devlet dümenini ellerinde tutan sağcıların konumları» nin güçlenmesi süreçlerine bağlı olarak irdeliyor, 


Mısır Komünist Partisi MK Politik Büro üyesi Mişel Kamel ise “Mısır'da Ne Değişti?” yazısında Enver Sedat'- in ölümünden bu yana Mısır'daki gelişmeleri, Misirin ABD ile özel ilişkileri, ulusal ekonomide bunalımın derinleşmesi, Mısır'ın emperyalist planların uygulanışına gittikçe artan katılımı ve bunun sonucunda tüm politik güçlerin kutuplaşma hızının artması, Sınıf çelişkilerinin derinleşmesi inceleniyor. 


Sayfa 16 


Türkiye Postası, 4 Mayıs 1984 


Eylemler, sıcak sonbaharın ardından barış etkinliklerinin zayıfladığını ileri sürenlere etkili bir yanıt oldu 


Oster barış yürüyüşlerine 600 bin kişi katıldı 


© Oster yürüyüşlerine aktif katılan Türk ve Kürt emekçileri “Türkiye'de genel af” için 50 binin üzerinde imza topladılar 


Federal Almanya'da 21-23 Nisan tarihlerinde yapılan Oster barış yürüyüş ve gösterilerine 600 bin kişi katıldı. Yalnızca 23 Nisan Pazartesi günü 14 büyük gösteriye katılanların sayısı 375 bini aşt. Ruhr bölgesindeki Oster yürüyüşü Dortmund'da 90 bin kişinin katıldığı büyük bir gösteriyle son bulurken, Frankfurt'ta 70 bin, Münih'te 20 bin, Mutlangen'de 25 bin, Köln'de 30 bin, Nürnberg'de 40 bin, Batı Berlin'de 20 bin kişi yürüyüş ve gösteriler yaptı. Atom füzelerinin yerleştirildiği Amerikan üsleri etrafında kurulan blokajlar, insan zincirleri, yürüyüş ve mitingler biçiminde örgütlenen eylemlerde, Pershing-2 ve Cruise fzelerinin yerleştirilmesinin durdurulması, 
yerleştirilmiş olanların sökülmesi ve 35 
saatlik iş haftası istendi. Bu yılki Oster eylemleri, barış hareketiyle işçi hareketi arasındaki „yakınlaşmanın önümüzdeki dönemde sağlam temellere oturabileceği- ni gösterdi. 

Barış ve iş için Federal Almanya'nın her yerinde yapılan eylemlere Türk ve Kürt emekçiler de aktif ve yığınsal bir biçimde katıldılar ve 7-11 Mayıs günleri Fransa'nın Strasbourg kentinde toplanacak olan Avrupa Konseyi'ne sunulmak üzere “Türkiye'de Genel Af” istemini dile getiren dilekçelere 50 binin üzerinde imza topladılar. 


İsviçre'de 
Lörach-Basel yürüyüşü 


Federal Almanya'nın Lörach kenünden başlayarak Isviçre'nin Basel 


HELLBRONN/MANNHETİM: Pershing-2 füzelerinin yerleştirilmeye başlandığı üçana bölgeden biri olan Heilbronn kentinde 23 Nisan günü yapılan yürüyüş ve mitinge 
12 bin kişi katıldı. Diğer bölgelerden tren ve otobüslerle eylem yerine gelen barışseverler, Amerikan üssünün giriş ve çıkışlarının önüne barikatlar kurdular. Barikatların kurulduğu yerlerde Türkiye, Nikaragua, Şili ve El Salvador konusunda bilgilendirme amacıyla standlar açtılar. KOMKAR ve FIDEF Çalışma Grubu gösterilere aktif olarak katıldı. 21 Nisan günü Mannhelm'da yaklaşık 3 bin kişinin katılmasıyla başlayan mitingde Türkiye Barış Derneği yöneticisi Oya Baydar bir konuşma yaptı. Mitingden sonra aralarında 6 Türkiyeli gencin de bulunduğu 109 kişilik bisiklet konvoyu Heilbronn'a doğru hareket etti, Yol boyunca sevgi gösterileri arasında konvoy Neidenstein'a kadar gitti, Ertesi gün bisikletler kamyonla Mannheim'a geri gönderilirken, göstericiler de Heilbronn'da Amerikan üssü çevresindeki blokaj eylemine katılmak üzere otobüslerle yola koyuldular, (Foto: Soner Gürler) 


(ii 


RUHR BÖLGESİ: Dortmund'da 90 bin kişinin katıldığı büyük bir mitingle biten Ruhr bölgesindeki Oster yürüyüşlerine Türkiyeliler aktif olarak katıldılar. Yürüyüş boyunca yapılan mitinglerde Türkiyeliler de barış, silahsızlanma ve yabancı düşmanlığı üzerine konuşmalar yaptılar. “Türkiye'de genel af” dilekçesine binlerce imzanın toplandığı gösterilere bedelli askerlik çağındaki gençlerin kurdukları FEBAG'a bağlı yerel girişimler de Almanca yazılmış “20 Bin Mark Ödenemez” pankartıyla katıldılar. (Foto: Soner Gürler). 


Federal Almanya'nın Lörach kentinden başlayarak İsviçre'nin Basel kentinde yapılan şenlikle son bulan ve 3 bini aşkın kişinin yer aldığı yürüyüş kolunda Türkiyeliler de vardı. Birlik Yolu ve Atılım'la Dayanışma grubunun ortaklaşa taşıdıkları pankartların arkasında yürüyen Türkiyelilerin korteji 100 kişiden oluşuyordu. “Barış” ve “Genel Af” istemlerinin yükseltildiği yürüyüş boyunca Türkiye Postası ellerden düşmedi. 


HAMBURG: 27 Nisan Pazar günü yapılan yürüyüşler yedi koldan başladı ve belediye 


binasının önündeki mitinge 60 bin kişi katıldı. Türkiyeli banş savaşçılarının ve demokratlarının da büyük ilgi gösterdiği yürüyüşte Türkiye'deki demokrat tutuklular için genel af istendi. Miting alanındaki Türkçe bez döviz ve pankartlar da dikkati çekti. (Foto: 


Türkiye Postası) 


Yunanistan'da barış maratonuna Türkiyeli 10 örgüt katıldı 


Bir faşist komplo sonucu öldürülen demokrat parlamenter Lambrakis'in anısına her yıl düzenlenen maratona yağmur altında onbinlerce barışsever katıldı. 

Yunanistan'da, 1963 yılında ABD emperyalizminin savaş kışkırtıcı politikasına karşı düzenlenen bir yürüyüşte öldürülen demokrat milletvekili Lambrakis'in anısına ber yıl düzenlenen Barış Maratonu, 
15 Nisan günü yapıldı. Havanın yağışlı 
ve soğuk olmasına karşın 42 kilometrelik yürüyüş için toplanan onbinlerce insanın arasında milletvekilleri, bilimadamları, sa- 


natçılar ve uluslararası kuruluşlardan yöneticiler de vardı. 

ABD emperyalizmine, NATO'ya, Pershing-2 ve Cruise füzelerine karşı sloganların haykınıldığı yürüyüşe 10 Türkiyeli örgüt de katıldı. IGD, Dev-Sol, TKEP, Acilciler, TDY, Ala Rızgari, Özgürlük Yolu, TKP-B, PKK ve KUK'a bağlı Türkiyeliler yürüyüş boyunca Türkiye'deki diktatörlüğün gerçek yüzünü sergileyen pankartlar taşıdılar. Yürüyüş sonunda yapılan mitingde Türkiye Barış Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Cemal Kıral da bir konuşma yaptı. 


Gelsenkirchen'de Ostern öncesi bir barış şenliği yapıldı 


Federal Almanya'da, Gelsenkirchen'- de 15 Nisan günü DGB Jugend-Haus'da saat 18'de Gelsenkirchen Barış Plenumu tarafından düzenlenen Barış Festivali büyük dostluk ve dayanışma içerisinde geçti. Barış Festivali'ne katılan FIDEF üyesi Kadınlar Derneği ve Işçi Birliğinin yanısıra diğer Türkiyeli demokrat örgütler de Türkiye'ye yönelik ağırlık verdiler. Bu arada Işçi Birliği, Gençler Birli- 
&i ve Kadınlar Derneği tarafından Türkiyeli demokrat tutuklulara genel af için 300'ü aşkın imza toplandı. Barış Festivalinde gene Işçi Birliği tarafindan yapılan döner ve diğer yiyeceklerden elde edilen gelirler “Türkiyeli Demokrat Tutuklularla Dayanışma Girişimi"ne bağışlandı. Ostermarseh hazırlığı niteliğinde olan Barış Festivali'ne katılan yerli ve yabancı örgütler tarafından yapılan müzik ve folk- 


lör gösterileriyle sürdü. Diğer taraftan Alman ve Türkiyeli 20 kişilik grup bir araya gelerek “NATO'ya Karşı Barış” konulu bir tiyatro oyunu düzenleyip günümüzde barışın her alanda her zaman her yerde savunulması gerektiğini vurguladilar, Barış Festivali'ne 70'i Türkiyeli 500'ü aşkın kişi katıldı. 


Eylem Gelsenkirchen ve yöresinde bir yandan “Oster yürüyüşleri öncesinde İyi bir prova” olarak değerlendirilirken bir yandan da Türkiye'deki ağır baskılar ve insanlık dışı uygulamaları özellikle Alman demokratlarına aktarmak için etkili bir fırsat olarak nitelendirildi. Nitekim Türkiye'deki siyasal tutuklular için yürütülen imza kampanyasının umulanın Üstünde bir katılıma konu olması bu degerlendirmeleri doğruluyordu, 


GÖPPINGEN: Oster barış gösterileri son sekiz yılın en yığınsalıydı. 21 Nisan günü kentin merkezindeki mitingle başlayan gösteride IG Metall Göppingen bölge örgütü başkanı Agust Zimmermann ve Göppingen Işçi Birliği sözcüsü Mete Parlar birer konuşma yaptılar, Bizbuçuk saatlik yürüyüşten sonra Amerikan atom füzelerinin yerleşim üssüne varıldı ve üssün çevresinde bir kilometrelik insan zinciri kuruldu. 


Göppingen'de bu eylem gerçekleştirilirken, aynı yöredeki Heilbronn ve Mutlangen'da da ABD üslerini kuşatma eylemleri sürmekteydi. Böylece Stuttgart yöresi, Federal Almanya'da Oster barış eylemlerinin en yoğun olduğu bölgelerden biri oldu. 


(Foto: Mehmet Parlar). 


Münster Platz'daki koca kilisenin 167 metrelik kulesinde Türkçe bir belgi 


Ulm: Af istemi kiliseye bayrak oldu 


Ulm'daki Oster yürüyüşü 2 bin dolayında yerli ve yabancı- nin katılmasıyla yapıldı. Münster Platz'daki mitingde yapılan konuşmalar Federal Almanya'nın ikinci en büyük kilisesine asılan bir pankartla bir an için kesildi. Hemen ardından alan alkış sesleriyle ve “Hoch die internationale Solidaritât” sloganlarıyla inledi. Kilisenin en tepesinde üzerinde “Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'ndaki Politik Tutuklulara Özgürlük” yazılı 


EYT BAŞBU 


Hepsi arkadaşımız 


Hava Ihadına güzel, çimen inadına yeşil. “Derin ve mavi" gökyüzünün usuna düşürdüklerini, kavganın önüne koyduklarını yapmaktan zorbalar tarafından alıkonmuş siyasi mahkum için hapishane avlusu daha önce olduğundan daha çekici ve o denli de hüzünlü. Gece, “Metris Cezaevinden Bir Mektup'un” yazannın anlattığı gibi 
100 mumluk ampullerin ışığında inse de karanlık ve uzun. 

Can Yücel, Bir Siyasinin Şiirleri'nde, Maxim Gorki'nin “Üç Arkadaş'ın Zor Günleri” kitabından alıntı yapar. 
7 yaşındaki Yakov arkadaşına “Insanların küçücük gözleriyle nasıl olup da herşeyi görebildiğini” sorar, “Koca bir kasabayı görebiliyorlar... Şu caddeyi düşün bir kez! 
Nasıl olup dá senin gözüne sığıyor?” 

“Pekiy ama, Yakov”, diyor yazar “Şu cezaevindeki bini aşkın mahkumun, koca koca adamların yıllardır dünyaya duydukları özlemle o kocaman kocaman olmuş gözlerini düşün bir kez! Nasıl olup da bunca göz bu dört duvar arasına sığıyor?..” 

Gerçekten de nasıl sığıyor? Cuntanın elindeki onbinlerce siyasi tutuklunun kitaplarla, grevlerle, yürüyüşlerle 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pankart dalgalanıyordu, Diyarbakır, Mamak ve Metris cezaevlerindeki tutukluların direniş sesleri 167 metre yükseklikteki Münster kilisesinin tepesine bayrak olurken, alandaki barışseverlerin içini de hüzünlü bir sevinç kaplıyordu. Sonra bisikletlerine atlayarak 10 kilometre ilerideki Amerikan füze üssünü kuşatmak için pedallarına bastılar, 

Mustafa Bozturgut 


büyüttükleri, sevgiyle suladıkları o “dünyaya özlemleri” nasıl karanlık zindanlarda tutsak. Geleceği sanki bir adım ötelerindeymişcesine gördükleri gözleri nasıl dört duvara mahkum.. 


Arkadaşlarımız onlar, O dört duvar arasına sığdırılmış gözlerin sahipleri, Hiç karşılaşmamış olmak, siyasi görüşlerine tam olarak katılmıyor ya da geçmişte uyguladığı yöntemlere karşı çıkıyor olmak onlarla arkadaş olmamızı engellemez. Mutlaka bir yerlerde beraber olmuş, mutlaka bir güne aynı umutla başlamışızdır. Belki zorbalara karşı duyduğumuz kini aynı sözcüklerle ifade ediyoruz, 


Batı Avrupa Mamak'tan, Sağmalcılar'dan, Diyarbakır, Maltepe, Metris'den çok uzak. Oralarda, sınırlarını zorbalığın çizdiği aylarda, ardında süngü bekleyen koğuşlara tutsak yatan ârkadaşlarımızdan çok uzağız. Uzaklık ayrıca sadece kilometrelerle de sınırlı değil. Arada geçilen sınırlar sayılarak da ölçülmüyor. Duvarları var. Devriyeleri, süngüsü baskısı var uzaklığın. Zorlukları var. 


Oysa hepsini aşmamız gerek. Onbinlerce arkadaşımız insan olma onuruna, kavgalarına bağlılığın yanısıra biz {i 


arkadaşlarına güvenerek ayakta duruyor. Ne kadar güzel bir şey arkadaş olmak. j 


